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Sosyalizmin Sorunları 


İnsan düşüncesinin nesnel gerçeğe ulaşıp ulaşmayacağı sorunu teoriye değil, praviğe ait bir sorundur. Türk solu şu veya bu teoriden hareketle yirmi yıllık bir pratik yaşadı. Pratik ise bazı teorileri yanlışladı. Kamuoyunda sosyalistlerin birliği- nin tartışıldığı şu günlerde, 1960”ların ve 1970”lerin tecrübe akışını, farklı fikirlere uygulanan tavırlar ve sol içerisindeki çeliş melerin nasıl ele alındığını etraflı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. İlhan Kırıt'ın “Sol İçinde Şiddetin Geçmişi? başlıklı yazısı, 1960'ların sonlarından bu yana sol içinde çelişmelerin pratiğini belgeleriyle ortaya koyuyor. 

Saçak”ta bu sayıdan itibaren “Sosyalizmin Sorunları” diye bir bölüm açıyoruz. Bu bölümde çevirilere, belgelere yer vereceğiz. Basın özetleri yapıp çeşitli sorular atacağız. Ayrıca bu konuda yazarların kendi yorumlarını da yayımlayarak bir tartışma ortamı yaratmaya çalışacağız. 

Bu sayımıza Sovyetler Birliği'ndeki gelişmeleri inceleyen üç yazının çevirisini sunuyoruz. Bunlardan birincisi, Gorbaçov ekibinin önemli teorisyenlerinden sayılan Boris Bolotin'in, Stalin'in SSCB'de Sosyalizmin Ekonomik Meseleleri kitabı hakkında yazdığı makale. Bolotin'in özellikle kolektivizasyon hakkındaki değerlendirmesi dikkat çekici: Olayı, genellikle yapıldığı gibi kulak '- ların arzettiği farzedilen bir tehdide değil, doğrudan doğruya, dünya krizi koşullarında tarım ürünleri satıp makine ve teçhizat ithal etmek zorundayken, SB'nin ihraç edebileceği tahılı köylüden mümkün olduğu kadar ucuza kapatmak ihtiyacına bağlıyor; günün koşullarında, kaçınılmaz kabul ediyor; öte yandan, Stalin 'in kişisel hataları nedeniyle, gerektiğinden çok daha sert geçtiğini belirtiyor ve köylüyü antagonize edici, üretici gücünü körelici etkisinden yakınıyor. Bu husus dahil olmak üzere, Bolotin'in Stalin'e, merkeziyet / ademi merkeziyet, plan/piyasa, şehir /köy, işçi/ köylü çelişmelerinden hep birincilere tek-yanlı bir ağırlık vermek şeklinde özetlenebilecek bir eleştiri yöneltmesini, örneğin, Mao”nun Sovyet İktisadının Eleştirisi (Birikim Yayınları, 1980) kitabındaki Stalin eleştirisiyle karşılaştırarak okumak ilginç ve öğretici olabilir. 

İkinci yazı ise Sovyet basınında sınıf ayrıcalık- 


larını tartışan üç maküleden oluşuyor. 1987 başiarında Moskovskaya Pravda'da ve Sovyetskaya Rossiya аа yayımlanan bu yazılar, SB'de halen yoğun yabancı dil eğitim yapan “özel ckul””ların ayrıcalıklı sistemini sergiliyor. Bu yönüyle, bu yazılarda, SB”de şimdiye kadar ne denli bir sını/laş- ma meydana gelmiş olduğunun kanıtlarını bulmak mümkün. Diğer yönüyle bu tür ayrıcalıkların SB”de de tartışılmaya başlaması sistem içi bir çıkış yolunun bulunup bulunmadığı tartışmasını gündeme getiriyor. 

Üçüncü yazı, Beijing Review'dan, Sovyetler Birliği'nin dış politikasıyla ilgili bir inceleme. Makalenin yazarı Cia Bei, hâlâ SB'nin hegemonyacılığına dikkat çekiyor. Bunu da gerçeğin bir yanı olarak incelemenize sunuyoruz. 

Türkiye Sorunları Dizisi-2'de Nadire Mater”in Ertuğrul Kürkçü ile yaptığı Dev-Genç söyleşisinden hareketle Mehmet Gündüz, Kürkçü'nün yanlış değerlendirmelerini ve hatalı bilgilerini ele alarak eleştiriyor. Bir dönemi aydınlatması bakımından bir tarihi belge olarak Dev-Genç davası sanıklarından Gün Zileli, Oral Çalışlar, Ali Karşılayan ve Ercen Enç'in ortak savunmalarını yayımlıyoruz. 

Atatürk'ün İslamiyet, Allah ve Hz. Muhammed konusundaki elyazılarının gerçek olduğu saptandı. Saçak ve 2000'e Doğru dergilerinde yayımlanan bu belgelerin doğruluğu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Cevabın fotokopisini aynen yayimlıyoruz. 

Halil Berktay'ın Nokta dergisinin tarih sorularına verdiği cevapların tam metnini bu sayımızda yayımlıyoruz. 

Kerim Korcan'ın bütün sorunları açık yüreklilikle tartışabilmek için demokratik bir ortamın olması gerektiğini savunduğu “Yargı”” başlıklı yaая da bu sayımızda yer alıyor. 

Tartışma bölümünde Yıldırım Koç, Ş. Güzel'e yanıt veriyor. Yayın Dünya'sında Fatmagül Berktay Nazi Almanyası dönemini inceleyen kitaplardan hareketle “normallik tutkusu "nu ele alıyor. 
Oral Çalışlar ise Bekir Yıldız'ın Kerbelâ romanını 


tanıtıyor. 


Sol İçinde, Şiddetin Geçmişi 


İlhan Kırıt 


Türkiye sosyalistleri olarak, arkada kalan son 25 
yıldaki devrimci pratiğimize yeniden bakıp, bir tahlil geliştirmek zorundayız. Bu değerlendirmeleri, kişileri yıpratmak veya grupları karalamak için değil, pratiğimizi tahlil etmek ve teori düzeyine yükseltmek için yapmalıyız. ““Gerçeği olgularda aramak”” ve “olumsuz olguları değiştirmek”? devrimci bir ilkedir. Bu ilke ışığında, sol içerisinde І 960'ların sonlarından bu yana, çelişmelerin nasıl ele alındığını incelememiz gerekiyor. 


1960'larda TİP içindeki ayrılıklar 


TİP, 19707егіп arefesindeki son dönemleri dışında o zamanki sosyalist birikimi genişçe kucaklayan bir parti kimliği ndeydi. O dinamik yıllarında, sosyalist ve devrimci fikirleri yaygın bir biçimde kitlelere götürdü. Çok küçük ve sınırlı olan sosyalist birikimi kitlelere açtı. On binlerce insan partinin faaliyetlerine katıldı. 


“Tip tarihindeki önemli iç olaylar ele alınırsa, sı - rası ile İzmir Büyük Kongresi'nden hemen sonra (1964) Prof. Sungurbey, Doğan Özgüden, Fethi Naci, Edip Cansever, Demir Özlü ve arkadaşlarının ve de eski Genel Sekreter Orhan Arsal'ın ihraç veya istifaları ile sonuçlanan olay zikredilebilir. Bu olayda 
22 partili Kongredeki seçimlerde işçi-aydın şeklinde 
çift liste kullanılışını protesto etmiş ve Parti Birinci Büyük Kongresi'nin yenilenmesini istemişlerdi.” * 


1966 yılındaki Malatya Kongresinden sonra ise 
parti içinde muhalefet oluşturulduğu gerekçesiyle onur kuralları çalıştırılmaya başladı. Farklı fikirler, fikri derinliğe ve partinin canlılığına bir katkı sayılması gerekirken, kuşkuyla karşılandı. Arkasından, özellikle gençlik mücadelelerinin doğurduğu yeni ve canlı kitle örgütlerine karşı, hegemonyacı bir tutuə Bu,konuda, Rasih Nuri İleri'nin, Türkiye İşçi Partisi'nde Oportünist Merkeziyetçilik, (Yalçın Yayınları, Ocak 1987) kitabına ba- 


kınız. Kitap esas ölarak, 1966'da yapılan Malatya Kongresi'nden sonra TİP içerisinde yaşananları belgeleriyle ortaya seriyor. 


ma gidildi. Buralar dışardan talimatlarla yönetilmek istendi. 


1960'ların ortalarından itibaren sosyalistler arasında en anlamlı fikir ayrılığı olan Sosyalist Devrim-Milli Demə kratik Devrim tartışması belirdi. Türkiye sosyalistleri bu tartışmayla yoğun bir ideolojik mücadele içine girdi. Taraflar, ortaya çıkan strateji ayrılığına karşı aldıkları tavırla, 1980 öncesinde yaşanan pratiğin köklerine tutunmuş oldular. 


TİP yönetiminin tavrı 

1966 Kasım'ında Malatya'da yapılan TİP İkinci 
Büyük Kongresinden sonra girişilen tasfiye hareketi, 13”ler olayı diye adlandırıldı. Bu olay örgüt içi demokrasi açısından bir dönüm noktasıydı. 


Malatya Kongresinden sonra TİP Genel Yönetim Kurulu, 16 Temmuz 1967 günü aralarında Şekibe Çelenk, Halit Çelenk, Süleyman Ege, Vahap Erdoğdu ve Rasih Nuri İleri”nin de bulunduğu 13 kişiyi kesin çıkarma istemi ile Haysiyet Divanına sevk etti. Haklarında hazırianan iddianamede, Malatya Büyük Kongresinde “hizip” teşkil ettikleri ileri sürülüyordu. ““Hizbin”” faaliyetleri olarak ise, birincisi, “Genel Başkanın ve Merkez Yürütme Kurulunun yetkilerini kısıtlamak amacı güden ve böylece partiyi meflüç hale getirecek tüzük tasarıları hazırlamak ve bunu desteklemek”; ikincisi, söz konusu kişilerin bazılarının kongrede ““yapmayı tasarladığı konuşmayı önceden yayınla””ması: üçüncüsü, fikirlerinin “Parti dışı kişilerin yayınladıkları görüşlerin, ileri sürmeye yeltendikleri iddiaların aynı par alelde oluşu””, dördüncüsü, bütün bunlar ““dış çevrelerle ihtilal yaratmaya müsait bir hizbin varlığını ortaya koymakta” denilmektedir. 
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Kişilerle ilgili ise, ““en faal kulisçi””, “yazılar yazarak efkârı bulandırmaya”” uğraşma, “her fırsatta yöneticiler aleyhinde bulunma”, çeşitli dergilerde “yazılar yazmak” ve “konuşma yaparak parti üst organlarının tutumuna ağır bir dille hücum etmek 


ve yöneticileri yererek dinleyicileri tesir altında bırakmaya çalışmak” gibi iddialar yer alıyor. 


Bu hareketlerin tek tek tüzüğe aykırı olmayabileceğini belirten iddianame ““Tüzüğe ve parti disiplinine aykırı olan husus böyle bir hizbi yaratmak ve ona katılmaktır. Her üye için zikredilen hareket ve faaliyetler, böyle bir hizbe katılmanın delil ve karineleri olarak verilmiştir. Bu nedenle de, sözü edilen hareket ve faaliyetler teker teker ele alınarak bunların tüzük hükümlerine aykırı olup olmadığının araştırılmasından çok birbirine bağlı olarak ve hep bir arada ele alınıp bütünüyte politik bir değerlendirme yapılması gerekir” sözleriyle Haysiyet Divanı yönlendirilmeye çalışılmıştır." 

Daha sonra, alıntılarını özetlediğimiz 30 Eylül 
1967 tarihli iddianeme hakkında Haysiyet Divanına açıklayıcı bilgi verecek olan TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, Haysiyet Divanı üyelerini odasına çağırarak ““Kurulunuz, bir hukuk kurulu, bir yargı organı değildir. Siz politik bir kurulsunuz, göreviniz Merkez Yürütme Kurulunun sevk işlemine uygun karar vermektir.... Merkez Yürütme Kurulu.... Genel Başkan olarak benim de imzam bulunmaktadır.... Çünkü siz parti içinde başlı başına bir organ değil söylediğim gibi politik bir kurulsunuz.” 
diyerek telkinde bulunmuştu? 

TİP yönetimi, üyelikten çıkarma kararını kamuoyuna “parti saflarına bir takım adamlar sokularak, bunlar eliyle... fitne fesat ocağı yaratılmak istendi. 
Bunlar parti içinde hizip kurdular, burjuvaziyle ayпі paralele düştüler, bu olaylar ABD'nin taktiği 50- nucu gerçekleşti” şeklinde duyurdu. Parti yönetimi gelecekle ilgili olarak ise; ''dışarıdan veya içeriden, nereden gelirse gelsin, bu gibi hareketleri bugüne kadar nasıl ez mişsek, gene ezeceğiz” diyordu. Tasfiyelerin 13 kişiyle sınırlı kalmayacağını belirtiyor, ““hizipçi grubun diğer mensupları hakkında da ilgili haysiyet divanları karar verecek tir”” sözleriyle, daha sonra yapılacak tasfiyelerin . zeminini hazırlıyorlardı.? 

Nitekim, 8 Temmuz 1968 tarihinde, 13 kişinin partiden atılmasının nedenlerini bir dilek çeyle soran 67 
üye, İstanbul Haysiyet Divanı tarafından partiden ihraç edildi. Suçları, dilekçeye imza atmak ve parti içinde “hizip” oluşturmak u. Bu soruşturmalarda İstanbul, Ankara, Adana, Samsun vb. örgütlerinde Mayıs 1967'de üyelere bugün insanı şaşkına çevirecek 72 soru yönelttiler.“ 


TİP”in Üçüncü Kongre ve olağanüstü kongreler dönemlerinde, parti içinde çatışmalar, istifaya zorlamalar, üye başvurularının kabul edilmemesi, disiplin cezaları ve ihraçlar olağan işler haline geldi. 
І Aydınlık Sosyalist Dergi, Sayı 25, Kasım 1970, s. 13-20, iddianame. 

2 Aydınlık Sosyalist Dergi, "“Şek ibe ve Halit Çelenk'in Savunması”, Sayı 25, Казі 1970, s. 28. 


3 TİP Haberleri, Sayı 4, 10 Ocak 1968, s. 10-11. 
4 Sorular için bkz., Türk Solu, Sayı 58, 26 Aralık 1968, s. 8-9. 
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istanbul ve ilçelerinde, muhalefeti bastırmak için üyeler haysiyet divanlarına sevk ediliyor, usulsüz yeni üyeler kaydedilerek ilçe yönetim kurulları görevlerinden alınıyor, Aybar yönetimini destekleyen yönetim kurulları “tepeden inme” getiriliyordu. Doğu Perinçek, kongrelerden önce ted bir olarak Haysiyet Di vanına veriliyor böylece kongrelere katılması önleniyordu. Daha sonra Haysiyet Divanı çıkarma istemini reddetse bile, parti iradesinin oluşumuna katılması engelleniyordu." 


“Dört Aydınlık kurucusu”, “Апкага Üniversitesi Öğrenci Birliği İkinci Başkanı ve altı devrimcinin” TİP”in il ve ilçe örgütlerinde üyelikleri kabul edilmesine rağmen, üyelik istemleri altı aylık süre 50- nunda Genel Merkez tarafından reddedildi. 


Çankaya ilçe örgütünde olduğu gibi, Milli Demok - ratik Devrim teorisini savunan ve kitle mücadelelerine sahip çıkan devrimcilerin seçildiği ilçe k ongreleri tanınmıyor, yeni kongreler yaptırılıy ordu.” 


Bir taraftan, parti örgütünden atmalar, soruşturma kurullarının kurulması, “рагі içi muhalefet örgütledi” diye haysiyet divanına vermelerle, parti disiplini, TİP yönetimi (Aybar-Boran-Aren) tarafından farkl fikirleri koparıp atıcı bir şekilde uy guladı. Diğer taraftan, farklı fikirlere şiddet uygulama yoluna gidildi. Örneğin, TİP İstanbul Gençlik Kolu Başkanı Behçet Çalışkan, Türk Solu dergisinin 41. 
sayısında yayınlanan “TİP Gaziosmanpaşa ilçesinden kapı dışarı edilen işçi” başlıklı yazısı hakkında ifadesine başvurulmak üzere il merkezine davet edilmiş; il yöneticilerinden Şaban Yıldız tarafından dövülerek kapı dışarı edilmişti. Sebep olarak da ““bu gazetede yazı yazmanın suç”" olduğu belirtilmişti.’ 
TİP”in İstanbul ilinin 6. Kongresinde olayı dile getiren bir delegeye, İstanbul İl Başkanı Şinasi Kaya ise şöyle cevap vermişti: ““Şaban Yıldız da ona gereken dersi vermiş, iyi yapmış; ben de olsam aynı şeyi yapardım.”” Böylece, yetkili bir ağız, olayı kitle önünde ikrar etmiş oluyordu. 


Üçüncü Büyük Kongreye kadar Aybar, Boran ve Aren parti yönetimine hakimdi. Üçüncü Kongre öncesi ayrılıklar ortaya çıktı. Emek grubunun (Aren-Boran) muhalefetine rağmen, Aybar ve sendikacılar tekrar seçildi. Olağanüstü Kongre yapılmış, Aren-Boran ekibi gene yönetime gelememiş, daha sonra Aybar istifa etmiştir. 


Emek grubu Parti içindeki gelişmeleri şöyle tahlil ediyordu: 


“TİP dört yıldır, dikkat ve enerjisini büyük öl- 


5 Türk Solu,Sayı 95, 9 Eylül 1969, s. 4. 

6 Aydınlık, “TİP Oportünizmiyle Mücadele”, Sayı 9, Temmuz 
1969, s. 171. 

7 Serhan Erdoğdu , “TİP Çankaya Kongresi ve Oportünizmin Can 
Çekişmesi", 450, Sayı 15, 5. 223. 

8 Türk Solu, Sayı 44, s. 2. 

9 Türk Solu, Sayı 48, s. 3. 


сёе parti içindeki işçi sınıfının devrimci mücadelesine zararlı unsurlarla mücadeleye yöneltmiştir. Bu sürede dışa dönük görevler zaman zaman gerektiği biçimde sürdürülememiştir. Ancak bu arada parti birlik ve bütünlüğü yeniden sağlanmış. Önce alela- de sosyal demokrat bir sapma ole Aybar hareketi tasfiye edilmiş, bu unsurlar sosyalısı mücadelemiz- de bir iz bırakmadan, tarih çarkının dişleri arasında eriyip gitmişlerdir. Bundan sonra Parti yıkıcısı unsurlara karşı kararlı bir mücadele verilmiştir. Sosyalist partinin parti yakıcılarının zorbalıklarına pabuç bırakmayacağı parti yıkıcısı MDD'cilere ve onların ağababası “Milli Burjuvaziye” gösterilmiştir. 
Burjuvazinin bu oyunu da parti dışına sürülüp aulmış orada tabii ölümleriyle yok olmaya bırakılmıştır.””” 


TİP yönetimi, MDD stratejisini savunanları рагti dışına sürüp atarken, muhalefetin yönetiminde olduğu teşkilatları feshetme, üyeliklerini kabul etmeme, delegeleri ihraç etme, sahte üye kaydederek delege sayısını artırma ve kazanamayacaklarını düşündükleri il ve ilçelerin kongrelerini yaptırmama yollarına gitmişlerdi. İşe Genel Sekreter Behice Boran imzasıyla, 26 Nisan 1970 tarihli 70/305 genelge ile kongrelerin parti üyelerine, dinleyicilere kapalı olarak yapılması kararıyla başlamışlardır. Daha sonra yapılanlar ise kısaca şöyle özetlenebilir: 


Polatlı ilçesinin 40 kadar üyesi olmasına rağmen, 
sahte üye kaydedilerek 301'e çıkarıldı, kongre ise 7 
kişiyle yapıldı. Durum böyle olmasına rağmen kongrede 30 delege seçildi. Şereflikoçhisar ilçesinin kongresi 22 Şubat 1970 tarihinde yapılması gerekirken muhalefetin kazanacağı düşüncesiyle iptal edildi ve bir daha yapılmadı. Altındağ ilçesinde seçilen yönetim, Genel Merkez tarafından fesh edildi ve yöneticiler MDD stratejisini savundukları için ihraç edildiler. Daha sonra gizli kongre yapılarak il kongresi delegeleri seçildi. İl kongresinden bir gün önce TİP yönetimi il delegesi Mahir Çayan, Taner Çakıroğlu, Şakir Koçak ve İlhami Aras'ı partiden ihraç etmişlerdir." 

Trabzon il kongresi feshedilmiş, seçilen delegeler geçersiz sayılmıştır. Daha sonra müteşebbis heyet atanmış, seçim bunların vasıtasıyla yapılmıştır. Ceyhan ilçesi delegeleri, haysivet divanına verilerek il kongresi delegelikleri iptal edildi. Çorum Merkez ilçe muhalefet Kazandı diye feshedildi. Bu örnekleri Bursa'dan Malatya'ya, Ordu'dan Hatay'a, Zonguldak'- tan Kayseri'ye uzatabilirsiniz.“ 

Türk Solu, Aydınlık dergilerinin okunması ус parti örgütlerine sokulması yasaklandı. 

10 7 . “TIP 4. Büyük Kongresi”, Emek, Sayı 8, Ocak 
11 ам “TİP İçindeki Mücadelede Nereye Geldik”, Sayı 24, 

Ekim 1970, s.443-444. 

12ASD, “29-30 Ekim Toplantısı ve Parti Sorunu”, Sayı 26, Aralık 1970, s.114,115. 


Ayrıca, Emek dergisinde yapılan birçok değerlendirmede MDD'ciler için “ağan”, “hain”, “faşist” ve “emperyelizmin bir oyunu" gibi suçlayıcı bir dil kullanıldı. 1S Eylül 1970 tarihli Tercüman gazetesi- ne vapılan bir açıklamada TİP içinde mücadele edenlerin “ihtilalci oldukları söyleniyordu. 


TİP yönetiminin uygulamalarına karşı iki farklı tutum 


17 Kasım 1967 tarihinde yayına başlayan Türk Solu ile Kasım 1968'de yayına başlayan Aydınlık, Aybar-Aren-Boran yönetiminin ““sosyalist devrim” tezlerine karşı, Türkiye'nin Milli Demokratik Devrim aşamasında olduğunu savundular; kitle mücadelelerine sırt çeviren saf parlementoculuğa karşı çıktılar. 


Bu fikri tartışma ortamında, TİP yönetimine karşı mücadelenin nasıl yürütüleceği konusunda, MDD görüşünü savunanlar arasında önemli görüş ayrılıkları belirdi. MDD içinde, Aydınlık'a ve FKF'ye önderlik eden, daha sonra Proleter Devrimci Aydınlık dergisi etrafında toplanan grup (Aydınlıkçılar), TİP yönetimine karşı açık ve kararlı bir ideolojik mücadele verilmesi gerektiğini savunuyordu. 1969 sonlarında, TİP Büyük Kongresine hazırlık olarak yapılacak yerel kongreler öncesinde, TİP yönetimine karşı doğru mücadele tutumunu “Oportünizmi Açığa Çıkartalım ve İdeolojik Mücadeleyle Yıkalım”” başlıklı yazıyla net bir biçimde ortaya koydular. Sözünü ettiğimiz yazıda, TİP yönetimine karşı mücadelinin "oportunist görüşleri açığa çıkarmak ve bu görüşleri kadrolar ve yığınlar önünde mahkum etmek””le mümkün olacağını savundular. İdeolojik mücadele dışı uygulamalara da dikkat çekerek, ““oportünist görüşlerin açığa çıkmasını engellemek, onların kitlenin ve kadroların önünde ipliklerinin pazara çıkmasını önlemek olur” eleştirisinde bulundular. 


MDD stratejisini savunan saflarda, daha sonra: Aydınlık Sosyalist Dergi'ye el koyan ve Kurtuluş dergısi etrafında toplanan Mihri Belli ve Mahir Çayan ittifakı ise, TİP kongrelerinin kazanılması için her yola baş vurup, oportünizmi zor yoluyla yenme çizgisini uyguladı. “Oportünizmi açığa çıkartalım, ideolojik mücadele ile yıkalım” ilkesine karşılık; bu kesim, TİP yönetiminin yaptıkiarına karşı mücadeleyi, kaba kuvvet uygulamaya indirgedi. Kongrelerde saldırılar düzenledi; işi, parti merkezlerini basmaya kadar vardırdı. Bu baskınlarda daktilolara el koydular ve eşyaları alıp götürdüler. Hattâ, TİP yönetiminin “döverek yola getirileceğini” savundular. 


TİP Genel Merkezinin basılması olayını Emek dergisi şöyle anlatıyor: 


13 Eylül 1970 günü Ankara İl Kongresinin yapıldığı salonun önüne geldiler. Daha sonra TİP Genel 


13 Aydınlık, Sayı 14, Aralık 1969, s.81-86. 


Merkezine giderek orada bulunanlara saldırdılar. Telefon hattını kesip ““5 daktilo, teksir makinesi, telefon ve evrak ”ları alıp götürdüler. Parti merkezine girmekte olan Sadun Aren'i hırpalayarak parti binasına sokmuşlardır. Parti merkezinden sonra tekrar minibüse binen saldırganlar Emek dergisi ve Sosyalist Gençlik Örgütünün bulunduğu binaya gelmişler, burada da kapıları, sandalyeleri kırmışlardır. 


Devrimci Tip Komitesi ve Aydınlık Sosyalist Dergi Yazı Kurulu olayları “iddia edilen bazı şeylerin alınmış olması durumunda bile, 13 Eylül pazar günkü eylem doğru ve tutarlı bir eylemdir” diyerek savundu." 


Mihri Belli ve Mahir Çayan grubu, uygulamalarını çeşitli yerlerde sürdürdüler. 6 Nisan 1970 Pazartesi günü Kağıthane'de yapılan TİP İstanbul İl Kongresinde Behice Boran konuşturulmadı, yuhalandı ve küfürlerle kürsüden indirilmek istendi. 
“Proleter Sosyalistleri grubu””adıyla kongreye kaшап Aydınlıkçılar bu uygulamalara karşı çıktı. Doğu Perinçek yaptığı uzun konuşmada zorbalığı kınadı. 
Emek dergisi toplantıyı şöyle değerlendiriyor: ““Molotof kokteyl, dinamit lokumu, tabanca ve daha birçok zorbalık aleti ile donatılmış bu güruhun müdahaleleri ve zorbalık gösterileri altında ve tam bir faşizan hava içinde devam edip bitti." 


“Hacettepe Üniversitesinde Dev-Genç üyesi bazı kişiler bildiriyi dağıtmak için üniversiteye giden Sosyalist Gençlik Örgütü üyelerine mani olmaya kalkıştılar. Aynı oyun İstanbul'da da tekrarlanmış Dev-Genç'in forum yaptığı Çapa Yüksek Öğretmen Okulunda Partinin bildirisini dağıtan işçilere engel olunmak istenmiştir.””” 


Dev-Genç Yönetimi Sosyalist Gençlik Örgütü üyeeri ODTÜ'de afiş asmalarına ““bu okulda SGÖ'ye vəlitik propaganda yaptırmayız”” diye engel oldular. 
SBF”de ise ““faşizme karşı bir kavga gerekiyorsa, buna biz karar veririz ve biz yaparız” denilerek faalisetlerine ambargo konuluyordu. 

Mihri Belli-Mahir Çayan grubu, o dönem uygu- 
'adıkları “bilinçlendirme” ve tasfiye hareketleriyle, şöyle övünüyordu: “TİP oportünistlerinin kontrolü altında olan 6-7 kadar fikir kulübünün yönetimleri feshedildi. ideolojik mücadelenin yanında proleter devrimci şiddet (a.b,ç.) metotları da kullanılarak oportünistler ezildi. En önde gelen elemanları yavaş yavaş kulüplerden atıldı." TİP yönetimine karşı ancak böyle başarı kazanılacağı savunuluyor-Ju. 

14 Emek, “TİP Kongreleri Devam Ediyor”, Sayı 5, Ekim 1970, 

s.2-3. 

15 ASD, “TİP İçindeki Mücadelede Nereye Geldik”, Sayı 24, 

Ekim 1970, 5.444 
16 Emek, Say: 25, 13 Nisan 1970, 5.4. 

17 Emek. Savı 8. Ocak 1971. <.2. 
18 Yusuf Küpeli, /965-/97/ Türkiye'de Devrimci Mücadele ve 

Dev-Genç, Kurtuluş Yayınları, 1971, 5.11. 


Bu uygulamalara, “küçük burjuvazi şiddete tapar” fikri yön veriyordu. 


1969 yılı sonbaharında FKF 4. Kongresinde, 70 
kadar üye “TİP oportünizminin taraftarı”? oldukları gerekçesiyle, sorumsuz ve laübali bir hava içinde FKF'den atıldılar. Doğu Perinçek ve arkadaşları bu uygulamaya karşı çıktılar ve red oyu verdiler. 


Hile ve şiddet yöntemlerinin , 
MDD saflarının içine sıçraması 


1969 sonlarında, MDD saflarında görüş ayrılıkları ortaya çıkınca, Münir Ramazan Aktolga, Ауdınlık Yazı Kurulunda çoğunlukta olan görüşe rağmen Emniyet Müdürlüğünden aldığı sahiplik belgesine dayanarak dergiye el koydu. Gerçi daha önce beliren maceracı eğilimlere karşı doğru mücadele siyasetleri, Aydınlık'ta tartışma konusu olmuştu. 
“Proleter Devrimci Safları Çelikleştirelim” başlıklı yazıda; “Diğer devrimci ilke de, sapma eğiliminde olanları açık tartışmaya çağırmak, görüşlerinin açıklanmasını ve yazılmasını sağlamaktır. Sapma eğilimini susturmaya çalışmak, hatalı bir tutumdur. Tam tersine, sapmalara söz hakkı tanıyalım ki, ideolojik açıklığa kavuşsun, yanlış düşünceleri gösterme ve düzeltme imkânı doğsun. Proleter devrimci ilkeleri açıkca ortaya koyalım, devrimci tartışma yaratalım ki... bölücülere fırsat verilmesin” deniyordu. 


Süreç içerisinde ortaya çıkan fikir ayrılıklarının merkezini, kitle çizgisi izlemek veya darbe ve macera peşinde koşmak, oluşturdu. Kitle çizgisini ve ideolojik mücadeleyi savunan Aydınlık 1970 yılı başından itibaren Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) dergisinde bu çizgisini sürdürdü: “İdeolojik ayrılıkları gidermenin, bilimsel sosyalizmin bütün ilkeleri üzerinde birliğe yönelmenin tek doğru yolu, ayrılıkları kitle önünde tartışmak, meselelere kitle önünde çözüm getirmektir.””?” 


Aydınlık Sosyalist Dergi’ye el koyanlar ise, TİP yönetimine karşı yürüttükleri ““döverek ikna” çizgisini, Aydınlıkçılara da uygulamaya başladılar. 5 Nisan 1970'te yapılan TİP”in İstanbul İl Kongresinde Mustafa Gürkan, kürsüden, PDA çizgisini savunanlar “kendilerini desteklemedikleri takdirde, Dev-Genç'in yumruğunun beyinlerine ineceğini” ilan etti. 
Bir taraftan da, dergi yırtma alışkanlığını yaymaya ve devrimcilerin çıkardığı yayın organlarının okunmasını engellemeye başladılar. PDA'nın Lenin'in 
100. doğum günü için hazırladığı afişleri yırttılar; İşçi-Köylü gazetesinin okunmasını yasakladıklarını ilan ettiler. TİP taraftarlarından sonra Aydınlıkçılarıda Dev-Genç üyeliğinden atmaya toplantılarda kürsüye konuşmak için çıkanları kaba kuvvetle indirmeye kadar, işi zorbalığa döktüler. Etkinlikleri- 


19 Aydınlık Sosyalist Dergi, sayı 12, Ekim 1969, 8.428. 
20 Proleter Devrimci Aydınlık, sayı 15, Ocak 1970. 


ni vitirdikleri örgütleri. TİP vönetimi gibi feshertiler. Dev-Genç'in 1970 kongresinde, karşı-eleştiri yapanların fikirlerini tekmeli-tükürüklü saldırılarla bastırmaya kadar, her yola başvurdular. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, PDA”nın düzenlediği seminerlerde kavga çıkarmaya çalıştılar ve engellemeye giriştiler. 

5 Haziran 1970 Cuma gecesi, başını bir kısım 
ТРОЕ yöneticilerinin çektiği bir grup, Türk Solu, PDA ve İsçi-Kövlü” nün İstanbul bürosuna gelip, büroda bulunanları siahla tehdit ettiler ve büroyu yağmaladılar. Bürodan icleien cihazımı, daktilo makinalarını ve abone adreslerini alıp götürdüler. 6 Haziran günü yapılan TDGF İstanbul üyeleri gene! toplantısı nda, ““Türk Solu harekâtı” diye tanımlayarak, yaptıklarını “zafer” olarak ilan ettiler. 


ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübünün 10 Haziran günü yapılan Genel Kurulunda, büroları basma olayı bazı kulüp yöneticileri tarafından ““devrimci bir 
eylem” olarak savunuldu. Bu tutumları eleştiren 6 
kişinin, TDGF tüzüğüne aykırı olarak ““aday üyeliğe indirgendikleri” ilan edildi. Ertesi günü Basın Yayın Yüksek Okuluna gelen bir grup “devrimci sansür” adı altında, İşçi Köylü gazetelerinin paketlerini açarak, Türk Solu'nun yağma edilmesi olayını eleştiren yazıların üzerlerini boyadılar ve İstanbul'daki hareketi örtbas etmeye çalıştılar. 


İTÜ'de verilen çeşitli konferanslarda kavgalar çıkarttılar, silah atarak gösteri yaptılar. 1970 yılında yapılan İTÜ Dev-Genç kongresinde sık sık silahlı gösteriler yapıldı, Aydınlıkçılara zor kullanlarak saldırıldı, tabanca çekildi ve havaya ateş edildi. Kongreler çığrından çıkmış, provokatörlerin cirit attığı bir anarşiye dönüşmüştü. 

İçlerinde Mahir Çayan ve İlhami Aras'ın da bulunduğu Devrimci TİP Komitesi ile Aydınlık Sosyalist Dergi, birlikte yazdıkları makalede, gerek TİP içerisinde, gerekse MDD saflarında sürdürülen eylem çizgisini şöyle savunuyordu. 

“Yeni oportünizm {РОА kastediliyor), Emek fraksiyonunun ileri, anti-emperyalist bir güç olduğunu söyleyerek, devrimci şiddete başvurmanın yanlış olduğunu iddia etmektedir. Bu frarıksiyona göre, ayrı ayrı ““solcu”” gruplar arasındaki mücadele sadece ideolojik planda yürütülmelidir. Mücadelede asla şiddete başvurulmamalıdır. Çünkü bu gruplar arasındaki çelişkiler, uzlaşmaz çelişkiler değildir; halk içindeki çelişkilerdir. Bu nedenle mücadele yöntemi telkin ve ikna olmalıdır. 


“Bu iddia, bilimsel sosyalizmin dışında bir iddiadır. Ve çeşitli bakımlardan yanlıştır. 


“Bir kere, Emek fraksiyonu, tıpkı kendileri gibi, ilerici, antiemperyalist bir solcu fraksiyon değildir; tam tersine emperyalizmin devrimci saflardaki bir uzantısıdır. İki oportünist akım da, enson tahlilde, şu ya da bu derecede, hakim gerici ittifakın beşinci 


kollarıdır, İ kinci olarak, oportünist bir gruba karşı, prolater devrici mücadele, sadece ideoloyik planda yürütüle mez. Bu mücadele telkin ve iknadan, yani ideolojik mücadeleden, hakim sınıflara uygulanan bütün yöntemleri kapsar. Çünkü aradaki çelişki, uzlaşır çelişki değildir, x///ktr.... zıtlığın çözümünde uygulanan şiddet, karşı -devrime uygulanan şiddet gibi, devrimcidir.” 


Bu yaklaşım karşısından. PDA, şu tavrı benimsedi: “Devrimci hareketimiz, bugüne kadar çalışma tarzı olarak kuru: gürültü ve zorbalık yolunu seçen bütün tertip ve tahrikiere karşı devrimci sorurululuğu eiden bırakmadı, tahriklere kapılmadı ve emperyalizmin aleti durumuna düşen unsurlara, devrimci güçler içinde daha büyük tertip ve tahriklere girişme imkânı verme meye dikkat gösterdi. Biliyoruz ki, kuru gürültüye, yalana ve zorbalığa dayanan bütün hareketler çökmeye mahkumdur. Bu yolda kazanılan başarılar sahtedir. Bu usullere baş vuranlar koftur ve yıkılacaktır.””” 

MDD stratejisini savu nanların ikiye bölünmesinden kısa bir süre sonra, PDA ile birlikte tavır alan Türk Solu Kurucuları ve Yazı Kurulunun ço ğunluğunun yaptığı açıklamada, özellikle proleter devrimcilere karşı kaba kuvvet kullanmayı ve kışkırtmalar- da bulunmayı bir çizgi haline ge tire nleri şu şekilde mahkum ediyordu: ““Ayrıca, devri mciler arasındaki tartışmaların kaba kuvvete dayanılarak çözülmesi eğilimine kesinlikle karşıyız ve son derece tehlikeli sonuçları olabilecek böyle bir yönteme karşı bütün proleter devrimcilerin, etkili olabildikleri ölçüde uyarıda bulunmalarını zorunlu görüyoruz. Aksi halde, devrimci gençlik grupları birbirlerinin beğenmedikleri eylemlerini kuvvet kullanarak engellemeye kalkar ve bu davranış, emperyalizm ve işbirlikçilerini keyiflendirecek, vahim çatışmalara yol açarsa, bundan yalnız o gençler değil, belki de onlardan fazla, bugün bu tehlikeli eğilimi destekleyen veya hiç değilse bu eğilimi yok kabul edip susanlar sorumlu olacaklardır." 

Kaldı ki, o sırada bu tür uygulamalar sadece Aydınlıkçılara yönelmiyor: sosyal demokratlardan TİP'in Sosyalist Gençlik Örgütü'nün üyelerine kadar herkesi hedef alıyordu. PDA dergisinde bu gelişmeler şöyle tahlil edilmekteydi: ““ TİP içindeki tutulan zorbalık yolu, kongreleri zorbalıkla “Кагапma'yı esas alan ve devrimci ilkelerle bağdaşmayan çalışma tazı, sosyal demokrat gençlerle de ilişkiler- de uygulandığı iddia edilen döverek bilinçlendirme(1) yöntemi ve Sosyalist Gençlik Örgütü üyelerini döverek “Oportünizmi” yıkma anlayışı ve daha nice örne kler, küçük burjuva zorbalarının yalnız işçi sınıfı devrimcilerine değil, diğer ileri unsurlara da aynı şekilde saldırdıklarını göstermektedir.””” 

21 Яіп Sosyalisi Dergi, Sayı 24, Ekim 1970, 5.445. 
22 PDA. sayı 7, Temmuz 1970. 


23 Türk Solu, sayı 115, Başyazı. 
24 PDA. Sayı 7, Temmuz 1970. 


Gene, PDA'nın Mayıs 1970'de yayınlanan 19. sayısında ““Demokratik Güçlerin Birliği için Çalışalım” başlıklı yazıda “Demokratik güçlerin birbirlerine kaba kuvvet kullanma eğilimlerini mah kum etmeliyiz” çağrısı yapıldıktan sonra, sosyal demokratların der - nekleriyle girilen rekabet, şöyle eleştiriliyor: “SDDF”li (Sosyal Demokrasi Dernekler Federasyonu) gençlerin düzenledikleri “Ulusal Egemenlik ve Bağımsızlık Haftası” dolayısıyla yazdıkları “Kahrolsun Amerika”, “NATO'ya Hayır” gibi yazıların altından SDDF imzasını silmeye kalkışmak ,... devrimci davranış değildir.” 

Bütün bunların yanında örgüt içi tartışmalarda, farklı düşünenlerin cezalandırılarak öldürülmesi 
olaylarıda yaşandı. Bilindiği gibi 12 Haziran 1972 
günü meşhur sandık cinayeti işlendi. Öldürülme nedeni aynı çatı altında bulunanların fikir ayrılığına düşmesi. Olayın sanıklarından Garbis Altınoğlu, Halkın Birliği dergisinin 28 Mart 1978'de yayınlanan yazısında, o günkü anlayışlarını şöyle anlatıyor: “Adil gibi davranan kişilerin öldür ülebileceği ve öldürülmesi gerektiği anlayışı hepimi zde vardı.” (s.6) 


12 Mart Sonrası 


12 Mart'tan çıkışla birlikte çeşitli sol akımlar yeni duruma göre yeniden mevzilendiler, hazırladıkları programları pratikte sınadılar. Bu süreç içerisinde sol akımlar arasında çeşitli konularda fikir mücadeleleri oldu. Akımlar birbirleri hakkında siyasi ve ideolojik değerlendir meler yaparak eleştiriler yönelttiler. Olayın bu yönünün incelenmesi başka bir yazının konusu. Biz bu bölümde daha çok 1973 sonrasında sol akımların, iç çatışmaları kışkırtan değerlendir melerine ve kaba kuvvet uygulamalarına dikkat çekeceğiz. Konunun karmaşıklığı ve içiçeliğinden dolayı yaşanan olayları bir tarih sırasına göre değil, konularına göre başlıklar altında toplayarak aktarmaya çalışacağız. 


Sol akımlar birbirlerini nasıl değerlendirdiler 


İGD'nin yayın organı İlerici Yurtsever Gençlik dergisi, 17 Kasım 1975 yılında yayına başladığı birinci sayısında ““Maocu Bozkurtlar ile Faşist Bozkurtlar Nerede Birleşiyor?” başlıklı yazısıyla, sol içindeki taktiğini ortaya koyuyordu. Yazının içinde görüşlerini şöyle somutlaştırıyorlardı: ““Maoculuk... 
karşı-devrim sahillerine rotayı çoktan kırmıştır... Bunun içindir ki, maoculuğa, bozguncu akımlara karşı mücadele, burjuvaziye karşı olan mücadelenin ayrılmaz parçası dır."”” 


İleriki yıllarda ““Maoizm.... savaşılması gereken en tehlikeli, sınırsız bir oportünist görüştür.” 
““Maocu luğa karşı savaşım, işbirlikçi burjuvaziye, faşist çetelere karşı verilen savaşımdan ayrı tutula- 


25 İlerici Yurtsever Gençlik, Sayı 1, 17 Kasım 1985, 5.9. 
26 İYG, Sayı 8. І Mart 1976. 5.4. 


maz.””” türü değerlendirmeler yaptılar. Ayrıca İGD kendisini ““maoizm, troçkizm, anarşizm gibi sapık akımların militan sözcülüğünü yapmayan herkese açıktır ”# diye tanımladı. Nitekim, 1977 yılının bir değerlendir mesini yapan İlerici Yurtsever Gençlik Dergisi, “Віг çok yerde savaşımı maocular ve goşi stlerle savaşıma indir gedik . Savaşımın diğer ucunun faşistlere karşı etkin savaşımı zorunlu kıldığını göremedik... Savaşımın iki ucundan birine ağırlık ver mek, hatalarımızın kaynağını teşkil etti””” diye yazıyor du. Kendilerinin de açıkca kabul ettikleri gibi, bu yıllarda esas ağırlığı sol içindeki mücadeleye ver diler. 


TSİP “maceracı” diye tanımladığı gruplara karşı kendi kadrolarına şu çağrıyı yapıyor du: ““Goşistlerle bir sınıf düşmanı gibi mücadele gereğini bilinçle kavramaları zoru nludur.””” Bunun yanında Sovyetler Birliği'ne tavır alan akımları ise; “ Ülkemizde еп başta PDA'cı maocular olmak üzere türlü renkten çeşitli maocu gruplar artan ölçüde karşı devrim safında yer almaktadırlar” ” denilerek karşı devrimci ilan ediliyordu. 


DİSK yönetiminde sendikalarda muhalefet eden çeşitli akımları sapık olarak değerlendirerek ““çeşitli burjuva ajan-provokatörleriyle, sapık akımlarla mücadeleyi ön plana aldığını söylüyordu. 


Halkın Kurtuluşu, “ Aydınlık-TİKP revizyonist çetesine karşı mücadele bugün daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu karşı-devrimci çete bugün gençlik içinde tecrit edilmiştir. Fakat hâlâ bazı çevrelerce “sol” içinde, halk saflarında görülmektedir. Bugün görev, karşı-devrimci çetenin yüzünde taşıdığı maskeyi düşürmektir. Aydınlık -TİKP çetesine karşı tavır аі так ve onları bir avuç karşı-devrimçi olarak tecrit et mek tüm demokrat, yurtsever ve devrimcilerin görevidir”? ” diye çağrı yapıyordu. Halkın Kurtuluşu tarafından 12 Eylül öncesi sosyal demokrasiye karşı mücadele şu teori etrafında örülüyordu: “Faşizme karşı mücadele reformizme karşı mücadeleden ayrılamaz.””” Sovyetik akımlara karşı ise, “faşizme karşı mücadele sosyal-faşizme karşı mücadele aynı madalyonun iki yüzüdür” diye tavır alıyordu. 


Halkın Kurtuluşu der gisinin gençlik için çıkardığı Halkın Kurtuluşu Yolunda Gerçlik dergisinin, 1977'de yayınlanan bir çok sayısında (örneğin sayı: 2,9,18) gençliği “halk gençliği” ve ““faşist gençlik”; temel sınıfların insanlarını ise “faşist köylü”, *'fa- 


27 (УС, Sayı 31, 14 Şubat 1977, 5.11. 

28 İYG, Sayı 18, 8 Ağustos 1976, s.3. 

29 İYG, Sayı 48, 28 Aralık 1977, 5.10 

30 Kitle, Sayı 80, 20 Ekim 1975, 5.9. 

31 Kitle, Sayı 77, 29 Eylül 1975, s.11. 

32 Halkın Kurtuluşu Yolunda Gençlik, Sayı 36, 9 Ağustos 1978, 
5.3. 

33 НК. УС, Sayı 7, 6 Haziran 1977, 5.1. 

34 Halkın Kurtuluşu, Sayı 51, 4 Nisan 1977, 5.5.. 


şist işçi”? diye böldüler. “Halk gençliği””ni, kendi içinde, “öğrenci gençlik”, “işçi gençlik”” ve “Кӧуlü gençlik”” vb. diye ayırdılar. Bunun yanında, ““revizyonist dövmek”, ““TİKP”li dövmek” gibi eylem biçimleri bulunup saldırılar düzenlendi. 

Halkın Birliği, kendilerinden ayrılanları dönek, karşı devrin mci ve devrim kaçkını ilan ettiği gibi” (bu tür değerlendirmeler genellikle bütün akımlar tarafından yapıldı), “Aydınlık-Halkın Sesi: Karşı devrimci bir akım” başlıklı yazısında, ““Bugün Aydınlık-Halkm sesi oportünist akımı, karşı-devrimci bir akım haline gelmiştir. Bu oportünistler başta Amerikan emperyalistleri gelmek üzere tüm emperyalistlerin ve emperyalist uşağı komprodor-burjuvazi ve toprak ağalarının, devrim saflarında da görev yapan ajanları durumundadırlar. Teori ve pratiklerinin açıkca ortaya koyduğu budur''* şeklinde değerlendirdi. 
Seçimlere katılan TİP, TSİP hakkında **faşistlere ve sosyal faşistlere oy verme””” çağrısı yaparak siyasi düzlemde yerini belirledi. 


“CHP hükümetinin faşist olduğunu tespit ediyoruz” tahlilini yapan Partizan dergisi, TİKP-Aydınlık çizgisi ile birlikte hareket edenlerin varacağı yerin “onların halk düşmanı safları”” olduğu değerlendirmesinin arkasından, ““TİKP-Aydınlık'ın izinden yürümek demek; halka, devrime ihanet etmek, karşı-devrim saflarına iltihak etmek, emperyalizme ve hakim sınıflara gönüllü uşaklığı kabul etmektir””” çağrısında bulundu. 


Proleter devrimci kültür mücadelesi verdiğini belirten Güney dergisinin 11. sayısında (Kasım 1978) ise, Aydınlık”ın kendilerine yönelttiği eleştiriyi şöyle cevaplıyordu: “Karşı -devrimci”” Aydınlık”ın yazdıkları üstünde durmaya gerek yoktur. Bizim karşıdevrimcilerle hesaplaşmamızı başka mücedele biçimleri belirleyecektir.” (s.46) 


Halkın Sesi-Aydınlık dergileri 1975 ve 1977 seçimlerinde “Rus uşağı TİP”e Oy Vermef””, “TSİP-TİP”e Oy Verme Hesap Sor!“ çağrısında bulunmakla, ayakları belli ölçülerde Türkiye'de olan bu kuvvetleri siyasi düzlemde hatalı değerlendirmiş oldu. 


Halkın Sesi dergisi de başlangıçta ““sosyal faşist” kavramını kullandı.* Belli bir süre sonra ise, revizyonistlere karşı tavırlarını daha belirgin ifade etti. 
Örneğin, Halkın Sesi'nin 15 Şubat 1977 tarihinde yayınlanan 96. sayısında, ““Revizyonizme Karşı Nasıl Mücadele Etmeliyiz”? başlıklı yazıda şöyle deniyordu: “Biz gerek faşizme, gerekse revizyonizme karşı 


35 Halkın Birliği, Sayı 25, 3 Ocak 1978, s.11. 

36 HB, Sayı 25, 3 Ocak 1978, 5.10. 

37 HB, Sayı 23. 6 Aralık 1977, Kapak Yazısı. 

38 Partizan Sayı 5, Ocak 1979, 5.6. 

39 Partizan Sayı 4, Aralık 1978, s.47. 

40 Halkın Sest, Sayı 111, 31 Mayıs 1977. 

41 HS, Sayı 137, 29 Kasım 1977. 

42 HS, Sayı 16. 29 Temmuz 1975. Örnek için bkz. 


ideolojik mücadeleyi esas alıyoruz. ABD emperyalizmine karşı olduğu gibi, sosyal-emperyalizme karşı mücadelede de saldırıya girişenler. emperyalistlerin silahlı zorbaları olmuştur. Devrimciler her zaman meşru savunma durumunda bulundular.” 


Halkın Sesi ve Aydınlık, 1 Mayıs katliamının-ardından “şimdi üçlü oportünist şeflerin provokatör olduklarını ilan ediyoruz” diyerek çelişkileri keskinleştiren bir değerlendirme yaptı.“ 


Teröre bulaşan sol akımlarla ilgili “sahte solcu”, “halk düşmanı” gibi kavramlar kullanılarak “Biz, hatalı görüşlerden kaynaklanan herhangi bir maceracı hareketi açıklamadık. Ama namlusunu halka çevirenlerin, halka zorbalık uygulayanların ve halkı hedef alan tert iplere girişenlerin yakasına yapışmakta da tereddüt etmedik” şeklindeki berrak ölçütleri bulandırıyordu. Nitekim aynı tahlilin sonlarına doğru maceracılıkla ilgili şu değerlendirme yapılıyordu: ““1970”lerde devrimci hareket içinde ortaya çıkan maceracılık, artık hatalı bir devrimcilik olmaktan çıkmış, karşı-devrimci, halk düşmanı bir karakter 


kazanmıştır.” "= : sk 
Özetlemeye çalıştığımız bu teorik ve siyasi yakla- 


şımlar, pratikte daha bir üst boyutta cereyat etti. Kaba kuvvet kullanmalar öldürmelere kadar vardı Farklı fikirler baskı altına alınmaya çalışılarak kitle örgütleri ve sendikalardan koparılıp atıldı. Mitingler ve gösteri alanları solun kendi içinde çatışma sahneleri haline getirildi. Bildiri dağıtan afiş asan dergi gazete satanlar engellenmeye çalışılarak saldırıya uğradı. Bu pratiklere ilişkin bazı örnekler vermeye çalışalım. 


Kitle örgütleri ve sendikalarda neler oldu 


13 Temmuz 1975 günü içlerinde TSİP İzmir Merkez İlçe ve Bornova yönetim kurulu üyelerininde bulunduğu bir grup Ege Devrimci Gençlik Birliğini basıp orada bulunanları tehdit ettiler. Daha sonra 29 
Temmuz günü Genç Sosyalistler Birliği'nden 15 kişilik bir grup, Ege DGB уі yeniden basarak camları ve içerdeki eşyaları kırdılar.” 

1976 yılı başlarında Ankara'da SBF-DER seçimleri öncesi Kurtuluş tar ftarlarıyla, Halkın Kurtuluşu arasında günlerce süren bir çatışma yaşandı. Kurtuluşçular kantini silah:a basarak öğrencileri tehdit ettiler. Silah tehditiyle kantinden çıkardıkları öğrenciyi daha sonra serbet bıraktılar.* 

4 Ocak 1976 günü İzmir TÖB-DER kongresinde 
Halkın Sesi ve Aydınlık satanlara, TSİP'li ve GSB'liler tarafından sopalarla, zincirlerle saldırıldı. Bu arada kitapları ve dergileri yırtılar.” 


TÜDET”in 17 Nisan 1976 günü yapılan 2. Olağan Genel Kurulunda aralarında TÜM-DER Başkanının- 


43 HS, Sayı 107, 3 Mayıs 1977, 5.3. 

44 TİKPsiyasi Çizgisi, (TİKP yayınları, Mart 1980) s. 72-74. 
45 -HS Sayı 17, 5 Ağustos 1975, 5.6. 

46 Залік, 24 Mart 1979, 5.8. 

47 HS. Sayı 41, 27 Ogak 1926, 5.5. 


da bulunduğu TİP уе TSİP'liler, muhalefet salondan çıkarken bazı insanlara saldırdılar.* 


11 Eylül 1976 yılında TÜS-DER kongresinde de 
İGD'liler saldırılar düzenledi. Seçimi “Birlik Dayanışma Ekibi'nin alması için her yola başvurdular. 
Muhalefetten bir kişiyi döverek dışarı çıkarıp polise teslim ettiler.” 

Turizm-İş Sendikası yönetiminde bulunan TİP'li üyelere karşı İGD'liler tarafından bir dizi saldırıda bulunuldu. “Genel Başkan Turgut Gökdere”nın istifasından önce sendika merkezi kendileri gibi sorumsuz bir grup tarafından basılmış, Genci Başkan Turgut Gökdere'ye bir sürü hakaret edilmiştir. Yeniden her zaman emirlerindeki sorumsuz gruplarına başvurarak sendikayı işgal ettiler. Rıza Erdoğan'ı saatlerce esir tuttular.” Daha sonra yazdıkları istifa dilekçesini zorla imzalatmaya çalışular." Aynı günlerde, ““Тугігт-і5 Genel Merkezi ve Ankara'daki bölge binası İGD giysili goşistler tarafından basıldı... Rıza Erdoğan'a saldırdılar. Açıkca ölümle tehdit ettiler." 


İGD'nin ““göşist” diye adlandırdığı bir grup tarafından İstanbul IGD bürosu 13 Eylül 1976 günü basıldı, silahlar atıldı.“ 


TSİP'liler İstanbul Devrimci Gençlik Birliğine sopalı. zincirli, silahlı saldırdılar.“ 


12 Aralık 1976 tarihli TÜS-DER Ajansı dernekten ihraç ettiği devrimcilere gerekçe olarak ise, ““ayrılıkçı grup içinde yer almaları”. “bireysel önerileri kapsayan program önermeleri” ve ““TÜS-DER"de her fraksiyonun temsil edilmesini savunmaları” gösteriliyordu. 


AYÖD”dc kendi görüşlerini hakim kılabilmek için Devrimci Gençlik taraftarları ''delege örgütlenmesini, fakülte dernekleri örgütlenmesini öğrenci temsilcileri örgütlenmesini reddedip üye kaydının kendi grup örgütlenmeleri tarafından yapılacağını söylediler" 


5 Şubaı mitinginden sonra TÖB-DER içinde tasfiyeler başladı. İstanbul TÖB-DER şubesinde 27 Şubafta yapılan toplantıda Genel Yönetim Kurulu üyesi ve bölge temsilcisi Doğan Oğuzer bu konuda görüşlerini şöyle dile getirdi: ““Açık ve kısa konuşacağım, Kararımız kesindir. Bize muhalefet eden bu adamları dernekten atacağız. Bunların yönetiminde olan şubeleri feshedeceğiz.”” Aynı toplantıda konuşan İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Musa Kasa ise, "““TÖB-DER”de fikir mücadelesi bitmiştir. 
Bundan sonra başka vöntemler kullanacağız." de- 


48 НУ. 1 Mayis 1976. Sayı 55, 3.8. 

49 7/5. Sayı 75, Eylul 1976, 5.5. 

50 Yurüvüs, Sayı 77, 28 Eylul 1976. <. 

SI Yürüyüş, Sayı 80, 19 Ekim 1976. 5.7. 

52 /YG, Sayı 22.21. 11 Ekim 1976. 5.6.7. 

53 Gençlik Yildizi. Saxa 1. Т Хгайк 1976. 5.7, 
$4 НАТО. Sayı 1, 7 Mari 1977. s.5. 
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di. Daha sonra TÖB-DER yönetimi 20 şubeyi kaраш. Bir çok kişiyi üyelikten ап.“ 


1977 yılının başlarında. Ankara”da gençlik içinde, Devrimci Gençlik taraftarları ile Halkın Kurtuluşu taraftarları arasında bir dizi çatışma oldu." 

DİSK ©nur Kurulu 20 Haziran 1977 tarihinde aldığı bir kararla Yeni Haber-İş Sendikası Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Kuseyr”yi DİSK üyeliğinden ihraç etti. Mustafa Kuseyri'ye gönderilen yazıda ihraç gerekçesi olarak şunlar gösteriliyordu: ““15 Ocak günü Ankara Tandoğan Meydanında düzenlenen 'Faşist Terörü, İşkenceleri ve Siyasi Cinayctleri Protesio Mitingi'ne katılmak, düzenleme komitesinde birfiil görev almak , DİSK anatüzüğüne uymamak. DİSK ilkelerine karşı çıkтак. ''* Bu tarihlerde bir dizi temsilci, üye ve yönetici DİSK'ten atıldı. Bu olayı ilginç olduğu için seçtik. Üyelikten atılanların listesi uzun sayfalar tutar. 

DİSK Genel Merkezinde çalışan yedi personelin ilişkisinin kesilmesi ve İGD'nin DİSK'in yan örgütü olmadığının duyurulması kararı ile ilgili olarak İGD”lilerin. DİSK Genel Merkezine basma olayını yürütme kurulu üyeleri kamuoyuna şöyle duyurdular: ““Ву kararlardan personelle ilgili olanını bahane ederek Maden-İş Yürütme Kurulundan bazıları kararın geri alınmasını, aksi taktirde odadan çıkarılmayacağımızı tehdit ederek söylemişlerdir. Bu tehdit üzerine İGD'li militanların zorbalığı başlamış ve 1.5 saat dışarı çıkmamız engellenmiştir. Bu olay DİSK'in tüzel kişiliğine yapılmıştır. DİSK'e yapılan bu zorbalık ve tecavüz DİSK”i zorla ele geçirme planının bir başlangıcıdır.”"" Arkasından 7 Ekim 1977 
tarihinde 200 İGD'li DİSK'in Merterdeki binasının bir katını işgal etmeye kalkıştı. 

TÖB-DER içerisindeki gerginlik giderek arımaya devam etli. 1977 sonlarında İstanbul TÖB-DER, sabah erken kalkan tarafından işgal ediliyordu. Önce Dev-Yol taraftarlarınca, daha sonra da Birlik-Dayanışma grubu tarafından işgal edildi. 

DİSK içerisinde her kademede yapılan seçimerde kongrelerde usulsüzlükler yapıldı. Kaba Kuvvet uygulanarak muhalefet dışlanmaya çalışıldı. Örneğin 
6 Şubat 1977'de yapılan DİSK 3. Bölge Temsilciliği 
seçimlerinde ““güvenlik önlemleri İGD'li kabadayılar tarafından alındı. Bu seçimlere DİSK'e bağlı Keramik-İş İzmir Şube Başkanı elinde davetiye olmadığı gerekçesiyle alınmadı ve tartaklanarak kapıdan uzaklaştırıldı. Ardından elinde davetiye bulunan TÜM-DER şube Başkanı “geç kaldın” gerekçesiyle toplantıya alınmadı. Genel-İş'in taşradan gelen bir bölüm delegesi aynı muameleye tabi tutuldu. Aynı toplantıya, Sosyal-İş'in seçimlere katılamayacağı gcrekçesiyle delegeler alınmadı." 
<< MB, Sayı 4. 15 Mart 1977, 4.1. 

Se Devrimci Gençlik. Sayı 17. 7 Магі 1977, 5.8. 
57 HS, Say 126. 13 Eylül 1977, x.4. 

58 Cumhurivet 2 Ekim 1977 

S9 риги. Saki 97. 15 Şubat 1978, 5.16. 


DİSK yönetimi kendilerine muhalefet olduğu için ASİS, ve Keramik-İş sendikalarına karşı Ağaç-Sen ve Beton-İş sendikalarını kurdurttular. Böylece ayпі iş kolunda DİSK'e bağlı ikişer sendika oldu. 


Temsilcilik seçimlerinde adaylıklar DİSK Genel Merkezince onaylanması gerekiyordu. Bu kuralı kendi hakimiyetlerini kurma yönünde işlettiler. Yürüyüş dergisi bu konuyu şöyle eleştiriyor: ““Onay mekanizmasının Maden-İş Ereğli Bölge Temsilciliği seçimlerinde nasıl çalıştırıldığı henüz belleklerden silinmedi. Maden-İş yöneticileri bu seçimler için başvuran 5 adaydan kendilerine uygun olan sadece bir tanesine onay vermişlerdir.” 


“İGD'liler Yeni Haber-İş merkez binasını bastılar. Genel Başkanı tasfiye ettiklerini söyleyip birçok şube yöneticilerini sendika üyeliklerinden attıklarını duyurdular.” 


Miting, gösteri ve propaganda faaliyetlerinde yaşanılanlar 


31 Ağustos 1975'te İstanbul Küçükköy'de düzenlenen mitingte yaptıkları saldırıyı Kitle dergisi şöyle savundu: “Bir avuç PDA'cı... uluslararası işçi sınıfını bölüp parçalamayı amaçlayan, şoven sloganları bağırmak, pankartlarını yükseltme girişiminde bulundular. Ancak kısa sürede anladıkları dilden cevaplarını aldılar. Sesleri kısıldı, pankartları indirildi.” ”® 

Іў ОКР, 24 Nisan 1976 yılında düzenlediği mitingte ayrı slogan attığı gerekçesiyle DGB'lilere saldırdı ve onları döverek susturmaya çalıştı. Olaydan bir gün sonra faşistler çatışmayı körüklemek için DGB'ye bomba attı." 


Sol içi çatışmalar demokratik değerleri bile dikkate almadan tırmandırıldı. Örneğin Cumhuriyet yurdunda İGD'nin hazırladığı Nazım Hikmet panolarının üzerinde sigara söndürmeye kadar eylem tırmandırıldı.* 


1976 yılında DİSK'in Bursa'da düzenlediği mitingte TİP'in bildiri dağıtması engellenmeye çalışılmış ve olay çıkmıştı. Yürüyüş dergisi, engelleyenleri “İGD”li beslemeler”, ““DİSK”in çeşitli makamlarına paraşütle indirilen görevliler ve bunların vurucu gücü olmaya aday İGD”", “Bilinçli bilinçsiz provokatörler””, “güdülmeye hazır kişiler””, ““ucuz hatta maliyetsiz kişiler” biçiminde eleştirdi.5” 

““Karaköy”de gazete satan arkadaşlarımıza (İYG kastediliyor), bildiri dağıtan bir grup maocu saldırdı, arkadaşlarımıza saldıran bu grup ilerici yurtsever gençlerden cevabı aldılar. Aynı gün 6.30 sırala- 


60 Yarayüş, Sayı 97, 15 Şubat 1978, s.16. 
63 HK, Sayı 116, 3 Haziran 1978, s.7. 

62 Kitle, Sayı 74, 8 Eylül 1975, s.11. 

63 HS, Sayı 55, 4 Mayıs 1976, s.9. 

64 /YG, Sayı 16, 21 Haziran 1976, s.3. 

63 Yürüyüş, Sayı 66, 13 Temmuz 1976, s.16. 


rında ne olduğu belirsiz bir grup gazete merkezimizi basmaya yeltendi... Edirne Halkevi”ni de basan goşistler burada satılan gazetelerimiz yakmışlardır. 
Bununla da yetinmeyen saldırganlar Halkevi binasını tahrip edip kaçmışlardır. Gece yarısı 2'de kapıyı Кіпр içeri giren goşistler duvarlara “Tek Yol Devrim” yazmayı da ihmal etmemişler... İstanbul”da Atatürk Öğrenci Sitesinde, Kadırga yurdunda faşistlerin zorbalı klarına taş çıkartan sözde devrimci gruplar İ. Y.G okuyan gençleri döverek, tehdit ederek yıldıracaklarını sanıyorlar.” 

13 Kasım 1976 yılında İYÖD”ün düzenlediği ““Юеmokratik Üniversite” mitinginde Halkın Kurtuluşu ile Dev-Genç taraftarları arasında kavga çıktı, silahlı sopalı saldırılar oldu. Arkasından Dev-Genç taraftarları Kadırga yurdunu işgal ederek, yurtta kalan HK taraftarlarıyla kavgaları sürdürdüler.” 

5 Şubat 1977 günü. TÖB-DER, TÜDET, ve 
TÜM-DER tarafından Tandoğan meydanında düzenlenen mitingte, İGD'liler kolluk takarak, ellerinde sopalarla alanda görevlendirildi. Mitingten hemen önce, mikro fondan yapılan ““bugün aynı zamanda maocuları yerle bir etme günüdür” çağrısı üzerine, miting alanına girmek üzere olan НК. НУ, HS ve HB taraftarlarına görevliler ellerindeki sopalarla ve silahlarla saldırıya geçtiler. Birçok insan bu olayda yaralandı. Yürüyüş kolu Kurtuluş”a vardığı zaman, bu sefer de ““maocu”” diye adlandırılan bu gruptan insanların silahlı sopalı saldırısı oldu. Nitekim Halkın Kurtuluşu miting ertesi yaptığı yayınlarda olayı “Ankara'da devrimciler sosyal faşist çemberi kırdı” diye duyurdu.“ 

DİSK, 1977 yılında І Mayıs kutlamalarına, HK, HY, HB ve HS taraftarlarının katılamayacağını ilan etti. Alttan alta “Maocuları І Mayıs mitingine sokmayacağız, onlaraders vereceğiz” söylentileri yayıldı. İGD'liler tarafından І Mayıs öncesi İstanbul ve İzmir'de iki devrimci öldürüldü. Halkın Birliği І Mavis öncesi durumu şöyle tahlil ediyordu: ““Sosyal faşistlerin kanlı tertipleri devrimcilerin І Mayıs'a Каtılmaları engellenemeyecektir... Sosyal faşistlerin cinayetleri yanlarına kalmayacaktır, tek tek hesap 50- rulacaktır.”””” Halkın Kurtuluşu ise, “І Mayıs'ta faşist-sosyal faşisi terörü vereformist engellemeleri yıkalım. militarisı güçlerin saldırıları üzerine cesaretle yürüyelim” 

TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz'ın І Mayıs mesajında ise, ““demokrasi düşmanı bir akım olan maoculuğun ezilmesi için var gücümüzü harcayacağız” deniliyordu. 


Bütün bunların yanında Aydınlık ve Halkın Sesi 


66 İYG, Sayı 24, 25 Ekim 1976, 5.2. 

67 НКУС, Sayı 4, 18 Nisan 1977, 5.9. 

68 Kitle, İYG, НК, НУ, HB, HS dergilerinin o tarihte yayınla- 
“nan sayılarına bakınız. 

69 HB, Sayı 7, 26 Nisan 1977, s.3. 

70 HK, Sayı 54, 25 Nisan 1977 

71 Kitle, Sayı 158, 2 Mayıs 1977, 5.3. 
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dergileri 30 Nisan 1977 günü bir basın toplantısı düzenleyerek durumu şöyle tahlil ediyordu: ““1 Mayıs mitingini amacından saptırıp kendi karanlık emelleri için kullanmayı umanlar da vardır. DİSK içinde bazı revizyonist unsurların ve MC'nin kışkırпсі ajanlarının bir süredir çeşitli tertipler içinde olduğu ve bu amaçla, hazırlıklar yaptığı konuyla uzakyakın ilgisi olan herkesçe gözlenmektedir. 


“Bu tip işler için kurulan ve beslenen “İlerici Gençler Derneği” (İGD) çeşitli tertip ve saldırı hazırlıklarını açığa vuran bildiriler yayınlanmakta, tehditler savurmakta ve yayın organların da bir süredir bunu işlemektedir." Şunu almayacağız, “şöyle yapacağız, böyle ezeceğiz”” yolunda açıklamalar yapmaktadır. 


“MC'nin ise her türlü provakasyon ve karışıklık ortamını kışkırttığı, böyle bir ortamdan yararlanarak işçi hareketini ezınek istediği, bu amaçla tahrik ve tertiplerde bulunduğu açıktır. 


“Öte yandan bazı sorumsuz unsurların revizyonistlerin ve polisin tertiplerini kolaylaştırabilecek, bunlara zemin hazırlayacak, sonuçta revizyonistleri ve MC'yi güçlendirecek olan herhangi bir haieketiyle de ortak olmayacağımızı bütün halkımıza açıklamayı gerekli görüyoruz.””” 


Sol içinde fikir ayrılıklarının çözümü için baskı ve zor kullanına yöntemi, 1970'li yılların bilinçsiz uygulamalarıyla kalmıyor; geçmişle birleştirilerek meşruluğu savunuluyordu. İstanbul'da bir yurtta, halk saflarında demokrasi meselesi tartışılırken, Devrimci Gençlik dergisi adına konuşan konuşmacı, * Ağabeylerimizin size attığı sopalar, Boğaza ikinci köprü olur. Bizim tavrımız da size karşı hep böyle olacaktır” diye Halkın Sesi taraftarlarını tehdit ediyordu." 


27 Ocak 1978 günü yapılan İTÜ-DER gecesine katılmak isteyen Halkın Kurtuluşçularına Devrimci Yol taraftarları engel olmaya çalıştılar ve daha sonra salonda etraflarını kuşatarak kavga ettiler. * 


Site yurdunda Halkın Sesi satan beş kişiye Halkın Kurtuluşu ve Halkın Yolu'ndan 25-30 kişi saldırdı, dergi satanlar yaralandılar. Bir hafta saldırısını sürdürenler yurttan Halkın Sesi taraftarlarını atılmalarını istediler. “ 

21 Mart 1978 günü YDGD'nin bitüirisini ODTÜ”- 
de dağıtan Halkın Kurtuluşçularına Devrimc: Yol taraftarları engel oldu.” 


17 Haziran 1978 günü Kartal'da mitingten dönen 
Halkın Kurtuluşu taraftarı olan beş kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı HK'dan ayrılan Devrimci Proletarya tarafından dağıtılan bir bifdiride 


72 НУ, Sayı 107, 3 Mayıs 1977, 5.4. 

73 НКУС, Sayı 3, 4 Nisan 1977, s.15. 
73 НКУС. Sayı 23, 6 Şubat 1978, 5.2. 
75 HS. Sayı 123, 23 Ağustos 1977, 5.4. 
76 HAYG., Sayı 27. 3 Nisan 1978, 5.4. 
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şöyle savunuldu: “Ві? iki yoldaşın “НК” şeflerinin elebaşlarına karşı koymasını, kovalamasını, son derece haklı ve doğru olduğu düşüncesindeyiz. Bir devrimcinin bağlı olduğu hareketin bağımsız siyasi faaliyetlerini engellemeye çalışanların karşısına dikilmesi doğal bir hak, soylu bir davranıştır.”” Halkın Kurtuluşu'da aynı sayıda onları ““hareketi yıkmak, sapık arzusuyla yola çıkan hizipçi hainler”” olarak değerlendiriyordu. 


1978 yılında İzmir”de fakültelerde ve gençlik içerisinde İGD ег yoğun saldırılar yürüttüler. İzmir ve ODTU'de cereyan eden bu olaylar sonucu aralarında İGD yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Uğur'un da bulunduğu birçok İGD”li saldırıya uğradı. Bu olaylar sırasında ODTÜ'de yapılan bir formda ÖTK adına konuşan bir Dev Yolcu “İGD ile ideolojik mücadele etmeyeceklerini tavırlarının fiili saldırı olacağını" ilan ediyordu.” 


1978 yılında İs-vir'de fakültelerde ve gençlik içerisinde İGD'liler yoğu.. saldırılar yürüttüler. İzmir gençliği ile dergilerinde görüşleri şöyle ifade ediyorlardı: “Ви görev; maocuların tutundukları son dalı kesmek, Ege Üniversitesinde ilerici gençliğin bayrağını dalgalandırmaktır... Bu anlamda, önümüze çıkacak tüm engelleri bileğimizin gücüyle, savaşkan örgütümüzle aşacağız.” * 


Saldırılar hapisanelerde de sürdürüldü. Bu Копу- daki örneğimizi bilinçli olarak kutuplaşmış siyasi hareketlerden değil, aynı kökenden gelen gruplardan seçeceğiz. 2 Kasım 1978 günü Mahir Çayan'ın resmini asan Kurtuluşçulara Sağmacılar Cezaevinde Devrimci Yolcular saldırdı ve kavga ettiler. Olay Kurtuluş İçin İleri dergisinin 1 Aralık 1978'de yayınlanan 16. sayıda etraflı bir şekilde anlatıldı. 


Bu çatışmaların birçoğu ölümle sonuçlandı 


Ölümle sonuçlanan saldırılarda çeşitli biçimlerde cereyan etti. Bir kısmı pusu kurularak bir kısmı da vapılan saldırılar sonucu gerçekleşti. Bazende saldırılara karşı kendini savunmak zorunda kaldığı için ölüme sebebiyet verildiğini görüyoruz. Öldürmelerle ilgili, dergi sayfalarından örnek teşkil edeceklerin en çarpıcılarını seçerek vermeve çalışacağız. 


“1977 Nisan aylarında Proletarya Sosyalistler ile Devrimci Yol (о günlerde Devrimci Gençlik) arasında çıkan çatışmalar ve işlenen onarılmaz hata bu siyasi hareket tarafından bir yıl boyunca başlıca “siyasi çalışma biçimlerinden" biri olarak kullanıldı. 
Ama. yaklaşık bir yıl sonra "siyasi çalışma”” olanağı biraz azaldı? Çünkü bu kez önce Çorum'da, ardından Elazığ'da, son günlerde ise Kars'ta ve Adana'da aynı hatayı bu kez Devrimci Yol işledi.””” Bu 
77 НА. Sayı 116. 3 Haziran 1978, 5.8. 

78 İYG. Sayı 68. 15 Ekim 1978, 5.4. 


79 УС. Sayı 67. Kasım 1978, 5.4. 
80 Kurtuluş İçin lieri, Sayı 15, 8 Kasım 1978, s.11. 


yazıda devamlı ““Adana”da ölen Mustafa Ertan yoldaş, Kars'ta ölen Halkın Yolu taraftarı Vedat 
Yılmaz” olduğu yazıyor. Elazığ'da ise 20 Şubat 1978 
"günü Dev-Yolcular tarafından (daha sonra bölünmede Dev-Sol saflarında kaldılar) Ali Rıza Koşar'- ın önünü keserek sten tabancayla öldürmüşlerdi. Ali Rıza Koşar'ın ölümünün haberi verildiği Halkın Sesi'nin 150. sayısının (28 Şubat 1978) 4 уе 5. sayfalarında yayınlanan haberlerin başlıkları ise şöyle: “Devrimci Yol taraftarı bir grup İTÜ'de DGB üyelerine saldırdı”, “SBF yurdunda Halkın Birliği ve Devrimci Yol yanlıları DGB'lilere saldırdı”, ““Kon- ya'da Devrimci Yol taraftarları saldırdı”, ““Sivas”- ta Devrimci Yol savunucuları devrimcilere saldırdı”. 


1977 yılında Dev-Yolcu Kemal Karaca, Şişli'de 
Kurtuluşçular tarafından öldürüldü. Olaydan sonra Site yurdunda bildiri dağıtan Kurtuluşçular kendilerini şöyle savundular: ““Çünkü, terminolojide sosyal pratikte devrimci terör denen bir şey vardır ve bazan da bu, devrimciyim demesine rağmen obyektif olarak karşı devrimci duruma düşen kişi ve gruplara karşı uygulanır.” 


I Mayıs katliamı öncesi 19 Nisan 1977 günü Halkın Kurtuluşu taraftarı Sadık Canaslan İstanbul'da Kocamustafapaşa semtinde “faşist baskıları protesto eden afişleri asarken” İGD'liler tarafından kurşunlanarak öldürüldü.“ Bu olaydan bir hafta sonra da 
28 Nisan'da Halkın Kurtuluşu taraftarı İdris Türkoğlu İGD”liiler tarafından İzmirde öldürüldü. 


Tunceli'de D. Halkın Yolu ve Kawa grubu arasında І Mayıs 1978'de başlayan çatışmalar bir kişinin öldürülmesine kadar tırmandırıldı. Cemal Parlak isimli genç Kawacılar tarafından öldürüldü." 


1978 sonbaharında İGD Ergani şu besi üyesi Mehmet Aras “maocular” tarafından (і YG dergisi grubun adını yazmıyor) bildiri dağıtırken öldürüldü. 
Aynı günlerde İGD Adana şubesi üyesi Ali Karakız Halkın Kurtuluşçuları tarafından okul çıkışı kurşunlanarak öldürüldü.“ 


Demir Döküm fabrikasında işçiler toplu bir şekilde Maden-İş sendikasından istifa ettiler. 15 Aralık 
1978 tarihinde Maden-İş adına dağıtılan bildiride 
“Bundan sonra Demir Döküm'e müdahale edecegiz” deniyordu. Ertesi gece vardiyadan çıkan Adem Toygan, İsrafil Durmuş ve Ahmet Kuru'yu İGD”liler kurşunladılar. Adem Toygan aldığı yara sonucu 
25 gün sonra öldü.” 


Örgütünden ayrılan devrimcilerin de örgütçe “cezalandırılarak'' öldürüldüğü görüldü. Örneğin Mazgirt'te öğretmenlik yapan Hasan Ak görev vap- 


81 Aydinlik, 24 Mari 1978, 5.8. 

82 HK, Sayı 54, 25 Nisan 1977, ў.2. 
83 Devrimci Halkım Yolu, Sayı 49. 
84 İYG, Sayı 69, 29 Kasım 1978. 5.2. 
85 Aydınlık. Ў? Aralık 1978. 5.5. 


tığı köyden kaçırılarak önce işkence yapıldı, arkasından öldürüldü. Eylemin sorumlusu TİKKO ilan edildi. Sebep Hasan Ak, TİKKO'dan ayrılıp Dev-Yola geçmişti.“ 


Duvar gazetesi asma indirme savaşı sonucu 17 
Ocak 1979 günü Kadırga yurdunda Halkın Kurtuluşu taraftarı Erdoğan Çamdal'ı Dev-Yolcular öldürdü. Arkasından İstanbul'da bütün okullarda faşistler öldürdü diye forumlar düzenlendi. Dev-Sol dağıttığı bildiride durumu şöyle izah ettiler: ““Таугітіг, sol içerisindeki silahlı çatışmaları anında örtbas edip oligarşiye koz vermemektir.””” 


Doğu bölgesinde de birçok insan saldırıların hedefi oldu. Örneğin, TİKP Gaziantep İl Başkanı Ze- ki Ön, 3 Temmuz 1979 günü Apocular tarafından öldürüldü. Ölümünden birkaç gün önce Apocular bildiri dağıtarak TİKP”in ** Doğu Шегі yöneticilerinden bazılarının adlarını vererek “TİKP "lileri Kürdistan "dan temizleyeceğiz’ diye bildiri dağıtmışlardı. ”“ Nitekim daha sonraki aylarda birçok TİKP üyesi ve yöneticileri Apocular tarafından öldürüldü. 
Ayrıca TİKP yöneticilerinin yanısıra Doğu bölgesinde etkili devrimciler suikaste uğradılar. 

Adana'da Meydan mahallesinde 30 Temmuz 1978 
günü Aydınlık gazetesini satan TİKP”lilere Halkın Kurtuluşu taraftarları “gazeteyi mahallede satamazsınız”” diye engel olmak istediler. Çıkan kavga sonucu HK taraftarı Oktay Çiğdemal ve Faysal Kelleci bıçakla yaralandı. Daha sonra hastaneye kaldırılırken yolda hayatlarını kaybettiler.” 


3 Eylül 1978 günü Tunceli'de bildiri dağıtan 
TİKP'lilere Halkın Kurtuluşu taraftarları engel olmaya çalıştılar. Halkın Kurtuluşu taraftarı Yusuf Dal çıkan kavga sonucu tabanca ile yaralandı, hastaneye kaldırılırken yolda öldü.” 


Sonuç 


1988 öncesinde, fikir ayrılıklarının çözümü için 
baski ve kaba kuvvet yolu yaygın olarak kullanıldı. 
İdeolojinin yerini, küfür ve yumruk aldı. Budönem de fikirler, iki vönden bir kuşatma yaşadı: Bir tarartan, hakim sınıfların baskı ve zorbalığı, diğer taraftan, solun kendi içinde uyguladığı zorbalık.... Bu ortam içinde, tartışma, ikna, eleştiri ve özelleştiri yöntemi kullanılmadı. Demokratik yöntemler, insanların konuşmalarına izin verme tutumu, askıya alındı. Bu uğurda çok kayıplar verildi, fedakârlıklara katlanıldı ve acılar çekildi. 


Bugünde bunlara benzer olayları yaşamaya devam ediyoruz. 23 Ekim 1987 günü Hamburg'da Dev-yol хе Dev-Sol taraftarları arasında bir lokantada mey- 


86 MK. Sayı 148, 26 Şubat 1979, 5.3. 

87 HK. Savi 144. 22 Ocak 1979, s.l. 

KS Türki Gerçeği. Sayı 6, Ağustos 1979, 5.1. 
89 МАУС. sayı 16. 9 Ağustos 1978, 5.2. 

YO //K 36. Sayı 39, ІК Eylül 1978, 8.4. 
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dana gelen kavga sırasında balet Aydın Erol hayatını kaybetti. 


13 Kasım 1987 tarihli Milliyet gazetesinde TKP- 
İşçinin Sesi lideri Rüştü Yürükoğlu, Türkiye'ye dönen Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'yı “hain ve dönek” olarak suçladı. TKP-B lideri İbrahim Seven ise, “bunları biz. ruhunu şeytana satmış olarak görüyoruz” diye açıklama yaptı. 


Bu örneklerde de görüldüğü gibi, düşmanla olan çelişmelerin kapsamı, sol içindeki çelişmeleri örtecek biçimde genişletildi ve düşman olmaması gereken insanlar düşman gösterildi. Düşman ile halk arasındaki çelişmeleri ayırt etmeyen bu tutum, farklı fikirlerin bulunabileceğini ve bu fikirler arasındaki ayrılıkların yalnızca ideolojik mücadeleyle giderilebileceğini reddetmiş oldu. 


Artık Türkiye Solu bunca deneyden sonra, sol içinde şiddet kullanma eğilimini mahkum etmesi gerekiyor. Solda yeniden bir oluşum yaşanıyor, bu süreç içerisinde bütün sorunlar ideolojik mücadele yoluyla çözülmelidir. Tıpkı sınıfların varlığının nesnel bir olgu olması gibi, sol içinde de doğru ve yanlış fikirler, çizgiler olacaktır. 


Sol içinde “'yanlış” görüşte olduğunu düşündüğünüzü attınız, dövdünüz, ya da öldürdünüz.... 
Yanlış fikirler eleştirilmedikçe, çürütülmedikçe, yanlışlığı halk kitlelerine kavratılmadıkça, bu, neye yarar? O fikirler yanlışsa bile, başka bir kılık altında tekrar boy gösterecektir. 


Kaldı ki, hangi fikrin yanlış, hangi fikrin doğru olduğunu, pratik ölçütüne başvuran bir ideolojik tartışma ve mücadele dışında, saptamak olanaksızdır. 

Sol içinde tek bir çizginin, tek bir görüşün olabileceğini.ve doğruyu yalnız kendisinin temsil ettiğini düşünen bir anlayış, karşıt görüşlere baskı uygular ve demokrasiyi rafa kaldırır. “Tek doğru” anlayışı, kaçınılmaz. olarak, sosyalistler arasında şiddet kullanmanın, anti-demokratik bütün yöntemlerin köküdür. “Benim teorim saf ve tek doğrudur" deyip de, hiçbir bilimsel şüphe payını korumadın mı, hain damgası vurmalar, ezmeler, kovuşturmalar ve yargılamalar kaçınılmaz olarak başlar. 


Her fikrin ortayaçıkmasına izin verilmelidir. Doğru, yanlış, ideolojik mücadeleyle ayırdedilmelidir. Bu tür mücadeleler, genellikle. doğru veya göreli doğru ne ise, onun zaferiyle şonuçlanır. Bir-iki kez yenilse bile, sonunda zafer, doğrunundur. Yanlış fikirlerdende korkmamalıyız. Onları da bir eğitim aracı olarak değerlendirmeliyiz. 


Nesnel bir olgu olarak sol içinde farklı görüşler vardır. Kötü olan, 50! içinde farklı görüşlerin olmamasıdır. Bu fikirlerin varlığı ideolojik mücadeleye ve gelişmeye yol açar. Sol içindeki farklı fikirlerle mücadeleyi düşmanla mücadele biçiminde kavrama-. 
malıyız. Fikirlere özgürlük tanımalı ve demokrasi uygulanmalıdır. Çelişmeler tartışma, eleştiri ve ikna yöntemiyle çözülmelidir. 


Sınıflı toplum, insanları bulunduğu sınıfın üyesi olarak çeşitli fikri oluşumlara itmiştir. Bu fikirler bazen gelişir, büyür, zayıflar, kesişir; bazen de zıddına dönüşür. Bu, değişimlerin gerçekleşmesinde hangi sınıfın ve katmanın özelliklerinin hakim duruma geldiğini gözlememizi zorunlu kılar. 


Hızla değişen bir ülkede yaşıyoruz. Dün toplumun başka katlarında yaşayan insanlar, bugün başka bir yere geçip oranın insanı olabiliyor. İşçi sınıfı da çeşitli kanatlardan oluşuyor. Bir kaç yıl öncenin köylüsü şehirlere gelip işçileşiyor. Uzun zamandır bir işçi geleneği oluşturmuş büyük fabrikalarda çalışan işçilerin yanında, üç-beş kişinin çalıştığı küçük işyerleri ülkemizde bir hayli yaygın. İşçi sınıfı tarlada çalışan tarım işçisinden, madende çalışan ve en ağır zahmeti çeken işçiye uzanan bir yelpazeyi oluşturuyor. Bu yelpaze, laboratuvarda çalışan teknisyen, bürolarda çalışan kafa emekçileri, inşaatlarda çalışan vasıfsız işçiler, büyük sanayi merkezlerinde çalışanlar ve hâlâ feodal kültürün önemli ölçüde etkili olduğu küçük şehir ve kasabalarda çalışanları vb. 
kapsayan kesimlerden oluşur. 


Bu sosyal temeller kaçınılmaz olarak fikir hayatına da yansımaktadır. Daha köktenci olanından, ılımlısına; eski toplumun ideolojisini ve kültürünü taşıyanlardan, daha modern bir kültüre sahip olanlar biçiminde şekillenebilmektedir. Toplumumuzda yaygın bir küçük burjuvazinin varlığının, küçük mülkiyet duygularının ve ideolojisinin çeşitli alanlarda etkili olmamasını düşünemeyiz. 


Bütün bunlar sosyalistler arasında birleşilecek program ve teorinin yanında, mutlaka fikir farklılıkları ve eğilimlerinin olacağını gösteriyor. Bu ayrılıklar. emekçiler arasındaki çeşitliliklerden ve aynı zaman da kesim farklılıklarına tekabül eden düşüncelerden kaynaklanmanın yanısıra, objektif gerçekliğin öznelliğe farklı yansıyış biçimlerinden de gelmektedir. 


Kürkçü'nün Dev-Genç Söyleşisi Üzerine 


Doğru Oturup Doğru Konuşmak 


Mehmet Gündüz 


Aslında Türkiye gençlik tarihinin 1960'tan başlayarak yazılmasına büyük gereksinim var. Belki de bizlerin geçmiş tartışması çerçevesinde yazdıklarımız, böyle yüklü bir çalışma yapmak isteyenler için yararlanılabilecek birer kaynak olabilecek. 

Ancak, bu tür kaynakların da mümkün olduğunca gerçeği yansıtması gerekiyor. Ne yazık ki, Ertuğrul Kürkçü'nün söyleşisi! bu görevi gerektiği gibi yerine getiremiyor. Olaylar ele alınırken sübjektif yargıların dozu, normalin epey üstüne çıkmış. Salt belleğe dayanan bir anlatım tarzı tutturulduğu için, bilgi yanlışları da bir hayli. Kürkçü'nün söyleşisinden hareketle yanlış değerlendirmelere ve hatalı bilgilere kısaca değinelim. 


Batı'daki hareket 


Kürkçü, Batı'daki gençlik hareketiyle Türkiye'dekini karşılaştırırken şöyle diyor: 

“Avrupa'daki ideolojik olarak marksizmi tüketmiş, doktrin olarak doğrudananarşizmi benimsemiş ve bunu açıkça vaaz eden 2 ve bunun etrafında toparlanan bir yığın hareketiydi. Türkiye'de ise marksizme doğru yönelen, mark sizme varmanın eşiğindeki bir eğilimdi.”” (s. 11) 

Aslında Türkiye”deki hareketle, Avrupa"daki hareket arasındaki fark, sanayileşmiş ülkelerle bir Üçüncü Dünya ülkesi arasındaki farktan doğuyordu. Türkiye, emperyalist sistemin sömürülen ülkeler kutbunda yer aldığı için buradaki gençlik hareketinde anti-emperyalist vurgu çok daha güçlüydü. 
İkinci, Türkiye” de uzun süre yasak olan Marksizm, toplumda ilk kez bu kadar büyük ölçüde yayılıyor ve gençlik de ilk kez Marksizmle yüz yüze geliyordu. Bu ilk yüz yüze geliş, sola yönelen gençliği, doğal olarak Marksist yayınlara yöneltti. Bilinmeyen 
1. Nadire Mater, “Devrimci Gençlik Hareketi Üzerine Ertuğrul 

Kürkçü ile Görüşme", Türkive Sorunları Dizisi-2, Alan Yayıncılık, Ağustos 1987. 


2 “Vazeden” olacak. Bu hata özellikle sol literatürde sık sık 
yapılıyor. “Vaaz vermekle”” ““vazetmek”” karıştırılıyor. 


klasikler büvük bir açlıkla okundu. Ayrıca dünya Marksist hareketinden yeni öğelere yöneliş yaşandı. 
Latin Amerika, Vietnam, Çin Kültür Devrimi deneyleri, özellikle yaşanan anii-emperyalist havaya Uygunluklarıyla daha çok benimsendi. 

Avrupa'daki gençlik hareketi ise, bir Üçüncü Dünya ülkesinde yaşanmadığından, anti-emperyalist vurgudan çok, içinde yaşanan kapitalist kurumların sorgulanmasını ön plana çıkarıyordu. Öte yandan Avrupa'daki gençliğin marksizmi öğrenmesi için fiili bir yasak yoktu ve işin acıklı yani, Avrupa'daki bürokratik “komünist” partileri, Marksist klasikleri doğmatik bir şekilde gençlerin kafasına kakıp duruyorlardı. Gençlik hareketi, buralarda kapitalizmin kurumlarıyla birlikte bu bürokratik hareketleri de hedef aldı. Ve elbette bir yanılsamanın sonucu olarak, Marksist mirası bu bürokratik hareketlerin temsil ettiğini düşündüğü için klasiklerden görece uzak durdu. Avrupa gençliğinin Marksist hareketin yeni gelişen öğeleri içinde ek olarak Mercuse gibi düşünürlere de önem vermesi doğaldı. Çünkü bu düşünürler, anti-emperyalist mücadelenin ötesinde, kapitalizmin yabancılaştırmasının irdelenmesini gündeme getiriyorlardı. Farklılıklar bu noktalarda görülüyor. 


Öte yandan, Kürkçü”nün saptamasının tersine, temelde ortak bir nokta vardı. Her iki taraftaki hareket de dünya emperyalist-kapitalist sisteminin sorgulanması noktasında birleşiyor, her ikisi de sola ve özel olarak Marksizme yöneliyordu. Elbette anarşist ideolojiden etkilenmeler de oluyordu. Ama bu etkilenmeler bile, kara bayraklardan çok, kızıl bayraklar altında ortaya çıkıyordu. Saf anarşist hareket, bırakın bir ““yığın hareketi” olmayı, kitie hareketin- de daima bir azınlık olarak kaldı. O gün bütün dünyada yıldızı parlayan, Marksizmdi.3 


3 Bu konuyu geçerken Nadire Mater'in bir bilgi hatasına değinmek isteriz. //£ anti-Amerikan miting 12 Kasım 1966'da Kurtuluş Meydanı'nda yapılan miting değil, 29 Ağustos 1964 (аrihinde Ankara'da başlayıp dört gün süren anti-Amerikan gösterilerdir. 
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FKF/Dev-Genç'teki değişimin zamanı 


Kürkçü'nün, Dev-Genç içindeki saflaşmalarla ilgili söyledikleri, yukardaki gibi bir değerlendirme hatası değil. Burada, bazı tarihi gerçeklerin atlanması türünden bir hata tespit edebiliriz. 

Kürkçü, FKF/Dev-Genç içindeki değişimi anlatırken şöyle diyor: 

“ЕКЕ, TİP”in tezlerini, normlarını kabul eden ve aşağı yukarı buçerçevede yürütmeye çalışan bir ideolojik hegemonya altındaydı. Bu parçalandığı andan itibaren Yusuf Küpeli'nin başkanlığı altındaki FKP'nin... yönelimleri değişti.” (s.17) 

Önce şunu belirtelim ki; o dönemde bütün solcu gençler TİP üyesi ya da taraftarıydı. Kürkçün'ün anlatmak istediği, TİP”in parlamentarist yönetimine sıkı sıkıya bağlı bürokratik FKF yönetimidir. Yoksa sorun TİP'li olup olmamak değildir. 

FKP içindeki yönelim değişikliği, 1969 Ocak'ında seçilen Yusuf Küpeli yönetimiyle değil, bir yıl önce, 1968 Mart'ında seçilen Doğu Perinçek yönetimiyle olmuştu. Kürkçü, bu yönetimden söz etmemeye kesinlikle özen göstermiş. Oysa bu yöntemin işbaşına gelmesi, FKF/Dev-Genç tarihindeki en net dönüşümü oluşturur. 

FKF'nin, “kapı mandalını bile değiştirmek” için TİP”e danışan ve anti-emperyalist gençlik hareketi karşısında dar ve pasif bir tutum alan yönetimi, gelişen harekete paralel olarak değişti ve Doğu Perinçek yönetimiyle birlikte FKF dar kalıplardan kurtuldu. FKF, bu tarihten itibaren anti-emperyalist mücadelelerin başına geçerek gençlik hareketinin tartışılmaz önder örgütü haline geldi, yığınsallaştı. 1968 
Demokratik Üniversite”? hareketi bu yönetimin önderliğinde gerçekleşti. Gençlik kitlesiniri bir iki hafta içinde sosyalistlerin önderliğini benimsemesi, o günlerde gerçekleşti. 

Perinçek yönetiminin, 1968 yazında, TİP yöneticilerinin müdahalesi ile devrilmesi, bu süreci durdurmadı. Zülküf Şahin yönetimi, bugün anılması bile gereksiz bir ters yönelim olarak işbaşına getirildi ve FKF tabanından koptu. Ve nitekim 1969 başında FKT”nin tabanı, Yusuf Küpeli yönetimini seçerek kendisinden kopuk olanları saf dışı etti. Kısacası, çok sözü edilen Küpeli yönetimi, bu bir yıllık mücadelenin ürünü olarak kuruldu ve bu mücadelenin yarattığı temele oturdu. 

Üstelik, TİP yönetimine bağlı kesim FKF'de devrilirken, son bir “iyilik”? daha yaptı. Bu bir yıl içinde kendisine karşı etkili mücadele yürütmüş olanları, Genel Yönetim Kurulu listesinden eleyerek cezalandırdı. SBF listesinin başında Cengiz Çandar”ı sildi, Yusuf Küpeli'ye oy verdi. Fen Fakültesi listesinin başında Ömer Özertürgut'u sildi, yedekteki bir adaya oy verdi. DTCF listesinin başındaki Gün Zileli”yi sildi. Mehmet Yüksel'e oy verdi. Hukuk Fakültesi listesinin başındaki Atıl Апи”: sildi, yedekteki adaya oy verdi.4 Böylece muhtemel bütün başkan adayları elenmiş oldu. Bu, o zamanki FKF İstanbul Sekreteri Veysi Sarısözen'in taktiğiydi. Yusuf Küpeli'nin başkanlığı da, böyle bir boşluk ortamında gündeme geldi. 


DÖB'ün kuruluş nedeni 


Kürkçü'nün, Deniz Gezmiş ve Mustafa Gürkan önderliğinde kurulan Devrimci Öğrenci Birliği (DÖB)”nin neden FKF’ den ayrı bir kuruluş olarak ortaya çıktığı konusunda söyledikleri de yeterli degil. Kürkçü”nün sözleri, yalnızca DÖB'ün kuruluşunun haklılık temelinedeğinmekle yetiniyor (5.15). 

O zaman, Ankara'da da böyle bir örgütün kurulması makul olurdu.5 Oysa böyle bir şey olmadı. 
DÖB'ün ayrı bir örgüt olarak kurulmasının esas nedeni köken farklılığıdır. 

DÖB, 27 Mayıs hareketinden sonra gelişen yeni Kemalist eğilimin içinden bir grup gencin daha da sola kaymalarının ürünü olarak doğmuş ve kurulmuştur. DÖB'lü gençler, Kemalist bir örgüt olan TMGT içinden gelmişlerdir. Uzun süre sosyalist olmalarındansa Kemalistlikleri ağır basmıştır. FKF'yi epey zaman benimsememişler ve dışında kalmışlardır. Oysa Ankara'da MDD görüşlerini benimseyen muhalefet, doğrudan sosyalist kökenden geliyordu ve bu nedenle FKF'nin içinde bulunuyordu. Sosyalist gençlerin MDD stratejisini benimsemeleri sonucu oluşmuş bir muhalefetti. 


Atilla Sarp yönetimi sırasında saflaşmalar 


Kürkçü”nün, FKF”nin adının Dev-Genç'e dönüştürüldüğü 1969 Ekim”indeki kongresinde cereyan eden saflaşmalar ve sonrası hakkındaki anlattıkları da önemli ölçüde yanlışlar içeriyor. 

Kürkçü, 4. Kongre'de seçilen Atilla Sarp yönetiminin esas olarak darbeci bir yönelim içinde olduğunu belirttikten sonra (s.18) kongredeki saflaşmayı ve ardından gelen gelişmeleri şöyle açıklıyor: 

““1969”daki Genel Kurul”da mücadele biraz farklı yerde cereyan etti gibi gözüktü. Mesela Doğu Perinçek radikallere devrimin öncülüğünü sunan görüşe sahip olmakla suçlandı -doğrusu da buydu zaten ya- ve Atilla Sarp da karşı görüşü savunanların adayı olarak seçildi. Fakat Doğu Perinçeklerle ayrılık gerçekleştikten sonra, aslında ayrılığın Doğu Perinçek ile Mihri Belli arasında değil, bizlerle hem 


4 Ozaman. Genel Yönetim Kurulu için çıkarılan listelerde, bütün fakültelerin Fikir Kulüpler inden iki asil, iki yedek aday gösterilirdi. Genel Yönetim Kurulu her Fikir Kulübü'nden seçilen ikişer temsilciden oluşurdu. 

5 Gerçi, Perinçek yönetiminin 1968 yazında devrilmesinden sonra, Münir Aktolga'nın başını çektiği, ayrı örgüt kurma şeklinde bir öneri de gündeme gelmiş. ama kabul edilmemiş, FKF içinde mücadele etme kararı alınmıştı. 


Mihri Belli, hem de Doğu Perinçek arasında oldugu gözüktü.” (5.19) 

Kürkçü şöyle devam ediyor: 

“Doğu Perinçek yandaşları çok tabansızdılar, Dev-Genç iradesinde çok az taraftarları kalmıştı, yasal olmayan girişimlere karşı saldırgan bir tutum takınmış ve bundan ötürü de epey tecrit olmuşlardı. 
Yani onlarla işbirliği halinde Dev-Genç'te iktidara gelinemiyordu. O zaman öbür eğilimlerin bir ortalaması alındı ve Mihri Belli de ortalama eğilimin ideolojik önderi oldu.” (5.19) 

Ardından şöyle bir kıyaslama yapıyor: 

“Doğu Perinçek grubu için söylüyorum, en keskin halk savaşı teorilerinin arkasında sürdürülen ilişkiler, aslında eski dünyadaki ilişkilerdi ki, bunların meyvalarıın bugün hep görüyoruz. Ama Atilla Sarp”lar öyle değildi, ordu devrimcidir, dener “е bunun gereğini yaparlardı, buna da hiç değilse tutarlıhk açısından denecek bir şey yok.” (s.20) 

Ama Kürkçü”ye tutarlılık açısından denecek çok şey уаг! 

Önce bir bilgi yanlışı... A tilla Sarp, Doğu Perinçek”in karşısındakilerin adayı olarak seçilmedi. Genel Kurul”da mücadele eden iki kesimin (bir tarafta Mihri Belli yanlısı Atilla Sarp ve daha sonra THKP”yi kuran Mahir Çayan, diğer yanda Doğu Perinçek kesimi) ortak adayı olarak seçildi. Yönetim Kurulu”nda Doğu Perinçek kesiminden beş, diğer kesimden dört kişi yer almıştı. İşte böyle bir uzlaşma olmuştu.$ 


Görüldüğü gibi, Perinçek yanlıları o sıralarda hiç 


de ““tabansız”” değillerdi, yönetimde çoğunluğu alacak kadar güçlüydüler. Kürkçü”nün iddiasının tersine, o sıralarda Dev-Genç yönetimine gelmek isteyenlerin, Perinçek yanlılarıyla uzlaşmaları zorunluydu. Bu da gayet doğaldı, çünkü bu kesimin önde gelenlerinin hepsi, gençlik hareketi içinde büyük prestije sahiptiler ve FKF içinde yürütülen mücadelenin gerçek önderleriydiler. 

Şimdi bu noktada Kürkçü'nün bir sıkıntısı olduğu anlaşılıyor. Hem Perinçek kesiminin darbeci olduğunu söylemenin, hem de darbeci olduğunu bizzat kendisinin ifade ettiği Atilla Sarp'la birlikte Perinçek kesimine karşı mücadele yürütmüş olmanın ikna edici bir açıklamasını yapmak oldukça zor. Bu yüzden zorlamalara başvuruyor. Bunların üzerinde biraz duralım. 

Kürkçü'nün anlattıklarına göre, Doğu Perinçek derbecilerle işbirliği yapmakla suçlanıyor, fakat Dev-Genç başkanlığına kendilerinin desteği ile darbeci olduğunu açıkça ifade eden Atilla Sarp seçiliyor. Ayпі şekilde, Doğu Perinçek”lere karşı bir ittifak ku- 


6 1969 Ekim'inde seçilen Yönetim Kurulu'nun ilk şekli şöyleydi: 
Atilla Sarp (Başkan); İrfan Uçar (Genel Sekreter. Uzlaşma sırasında Gün Zileli'nin Genel Sekreter olması üzerinde anlaşıldığı halde, Sarp'ın ısrarıyla Uçar Genel Sekreter olmuştu.); Ömer Özertureut; Gün Zileli, Oral Çalışlar, Ergun Aydınoğlu, Aklan İnce, Tuncay Çelen, Ahmet Bozkurt. 


ruluyor ve bu ittifakın ortalaması alınarak ideoloik liderliğine Mihri Belli getirliyor. Mihri Belli”nin darbeci görüşleri ise malum. 

Bir başka nokta daha. Kürkçü'ye göre Perinçek”- lerle ayrılık gerçekleştikten sonra ayrılığın Perinçek”- lerle Mehri Belli arasında değil, kendileriyle hem Perinçek, hem Belli arasında olduğu anlaşılıyor. Ama burada da bir tarih atlaması var. Perinçeklerle ayrılığın su yüzüne çıktığı tarih 1969 Ekim'idir. Çayanların Mihri Belli'den koptukları tarih ise 1970 
Ekim'i. Bu bir yıl boyunca, iki grup iç içe, ittifak halinde ve tek bir hareket olarak ortak eylemler yapmışlar, ortak yayın organları çıkarmışlar, Dev-Genç'i birlikte yönetmişler, Çayan kesimi gücü olduğu halde, Kürkçü”nün darbeci dediği A.Sarp yönetimini değiştirmek yönünde hiçbir girişimde bulunmamıştır. O hareketli dönemde bir yıl, hiç de kısa bir zaman değildir.” 

Kürkçü”nün anlattıklarından, ortaya açıklanması zor, garip bir durum çıkıyor: İki darbeci grup arasında “nedeni bilinmeyen” büyük bir ihtilaf başlyor. Gruplardan biri, kendisi gibi darbeci olan gruba karşı, darbeci olmayan grupla işbirliğini yeğliyor. 


` Bu arada Kürkçü'nün taraftar olduğu grup da, dar- 


beciliği açıkça savunmaktan çekinmeyen grupla, “nedense” işbirliğine giriyor. 

Ve tabii bütün bunlar bizi bir tek mantıklı noktaya götürüyor: O gün Perinçek kesimine yöneltilen ““darbecilik”” ya da “radikallerin kuyruğuna takılma” suçlamasının salt bir laftan ibaret olduğu, salt bir göz boyama olduğu gerçeğine. Çünkü bu suçlamayı, yöneltenlerin başında bulunan Sarp”ın, ordunun devrimciliği teorisini hiç çekinmeden savunduğunu söyleyen Kürkçü”nür: kendisi. 

12 Mart'a giden süreç içinde kim dal vecilerle birlikteydi, kim darbecilerden kendisini net olarak ayırmıştı? Bu sorunun çok açık bır yanıtını vermek için, sağlam bir ölçü vardır. O da kiilelerden kopuk bir eylem çizgisi içine girmek veya kitle çizgisi izlemektir. Darbe, 27 Mayıs modelini örnek alıyordu. Yani, bizzat darbecilerin deyişleriyle, “öğrenciler önce ortalığı karıştıracak ve arkasından ordu içindeki radikal güçler müdahalede bulunacak” u. Darbecilerin “bize aktif gençler lazım” diyerek, o tarihte açıkça aceleci devrim eğilimlerini körükledikleri çok iyi bilinen bir olgu. Darbecilerin kontrol edemedikleri ve etkileyemedikleri sosyalist grup ise, Aydınlıkçılardı. Nitekim bizzat darbeyi yapanların, darbenin başarısından sonra tutuklamayı planladıkları biricik sosyalist grubun, Proleter Devrimci Aydınlık çevresi olduğu da biliniyor. Çünkü darbeyi planlayanlara göre,‘‘PDA enternasyonalistti ve milli meseleyi gündeme getirmekteydi.’ Kendi adlarına de- 


7 Aslına bakılırsa Mihri Betli ile Çayan'ın baçaberliği daha aa 
uzun sürebilirdi. Ancak Proleter Devrimci Aydınlık derzisi- nin, özellikle Belli'ye yönelttiği etkili eleştiriler, tabanda büyük huzursuzluğa yol açtı ve Çayanları bir an önce ayrılmaya zorladı. 
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Bil, fakat radikal darbe planı içindeki rollerini yerine getirmek için bireysel eylemlere girişenlerin ise, bir kısmı darbecilerle doğrudan doğruya ilişki içindeydi. Diğerleri ise, en azından dolaylı bir kontrol altına alınmıştı. 

Kimin radikallerle bağlantı içinde olduğunun çok açık bir kanıtı da, o tarihte radikallerin yayınladığı “Devrim” dergisinin açık tutumuydu. Bu dergi, proleter devrimci Aydınlık'tan hiç hoşlanmadı, fakat Kürkçü'nün de içinde yer aldığı kesimleri olumlu karşıladı, destekledi. 

Bütün bu gerçekler i2 Mart döneminde açılan çeşitli davaların tutanak ve belgelerinden okunabilir. 
Tartışma götürür bir nokta bile yoktur. 

İşin aslı apaçık ortada: Perinçek kesimi, Dev-Genç içinde 1969 yılının başlarından itibaren gelişmeye başlayan ve daha sonraki yenilgilerde başrolü oynayacak olan aceleci devrim eğilimini doğru olarak tespit etmiş ve eleştirmeye başlamıştı. Acelecilik eğilimi kendisini, kitlelerden kopuk eylem çizgisinde, darbelere bel bağlama eğiliminde, TİP yönetiminden miras kalan, müttefik olabilecek güçlere karşı sekter tavırlarda ortaya koyuyordu. Daha sonraki ayrışmalar içinde bir kesimin, daha cok darbeciliği, Çayan kesiminin ise darbecilerin teşvik ettiği kitlelerden kopuk eylem çizgisini temsil ettikleri ortaya çıktı. O günkü koşullarda bu eğilimlerin hepsi iç içeydi ve kontrol başlangıçta darbecilerdeydi. 9 Marr- ta sol darbenin başarısızlığa uğramasıyla ittifaklar dağılıyordu. Nitekim Kıvılcımlı, o tarihlerde gençlerin ortaya sürülüp sonra sahipsiz bırakıldıklarını belirterek, radikallere serzenişte bulunuyordu. 

Perinçek kesimi, Kürkçü'nün iddia ettiği gibi, “yasal olmayan girişimlere” karşı olduğu için degil, aceleci devrim anlayışının ortaya çıkarttığı kitleden kopuk eylem anlayışına karşı olduğu için, bu eğilimleri taşıyanlar tarafından tecrit edilmeye çalışıldı. 

Aradan bunca yıl geçtikten ve bunca acı olay yaşandıktan sonra Kürkçü, şimdi kalkmış Perinçek kesiminin izlediği siyasetlerin bugünkü meyvelerinden söz ediyor. Bu mücadelelerin üstünden birkaç yıl geçmeden, Türkiye'nin üstüne çöken 12 Mart döneminde gerçekten çok çok acı meyveler takıldı. Hem aceleciliğin acı meyveleri, hem de bu aceleciliğin zıddına dönüşmesinin sonucu olarak ortaya çıkan teslimiyetçiliğin. Kürkçü, 12 Mart döneminde, gerek THKP-C davasında, gerekse Ankara'daki Dev-Genç davasında verdiği, devlet karşısındaki teslimiyetten başka hiçbir anlamı olmayan ifadelerini 8 hatırlamalıydı. Bu arada Dev-Genç davasında, Doğu Perinçek'in arkadaşları da savunma yaptılar. Dev-Genç yargılamasında Dev-Genç'e sahip çıkan, Dev-Genç'li olmaktan onur duyduklarını belirten tek bir savunma yapıldı. Altındaki imzalar ise Gün Zileli, Oral 


8 Kürkçü'nün, İrfan Uçar gibi teslimiyet yolunda ısrar etmeyip 


yeniden devrimci bir tutum almış olması bugün bizi sevindiriyor. 
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Çalışlar, Ali Karşılayan ve Ercan Genç idi. Belgesini, Saçak'ın bu sayısından okuyabilirsiniz. Aynı şekilde Kürkçü'de kendi savunmasını yayınlamalı görüşündeyiz. 


Dev-Güç 


Kürkçü'nün, geçmişteki eylem çizgisini ve müttefiklere karşı tutumları değerlendirişi görece bir olgunlaşmayı ifade ediyorsa da, hâlâ o günkü bakış açısının ağırlığı altında bulunuyor. 

Kürkçü, 1968 yılında oluşan ve ömrü aşağı yukaгі bir yıl süren Dev-Güç'ün tam olarak radikallerin hakimiyeti altında bulunduğunu, anti-emperyalist bir yönetimi kararlı bir şekilde benimseyemediği için Yusuf Küpeli yönetiminin bu organizasyondan çıktığını (5.16) söylüyor. Kürkçü, Dev-Güç'ün en önemli eylemi olarak da İmran Öktem'in cenazesi olaylarını gösteriyor. 

Dev-Güç deneyi, Türkiye sosyalist hareketinin yıllardan beri ilk kez kitleler önünde gücünü kanıtlamasının ve kendi dışındaki güçler, ittifak yapılması gereken bir hareket olduğuna inandırmasının ürünüdür. Toplumda ciddiye alıncak bir güç değilsen kimse seninle aynı masaya oturmaz. Radikal kesimler, sosyalistlerle ittifak gereğini duydularsa bunun nedeni sosyalist hareketin büyümesidir. Ayrıca Dev-Güç olayı, sosyalist hareketin salt kendi güçlerini örgütlemekten çıkıp, bütün topluma seslenmeye başladığı bir eşiğe de işaret eder. Bu da sosyalist hareketin büyümesinin yanı sıra olgunlaşmasının bir işaretidir. Dev-Güç tercihi, o günkü somut koşullarda ittifaklar yaparak kitlelere gitmek ve toplum çapındaki anti-emperyalist mücadelenin başına geçmek tercihidir. Parlamentarist yönelim içindeki TİP yöneticilerinin buna şiddetle karşı çıkmalarının nedeni, toplumda önder rolü oynamak yerine, burjuvazinin parlamentarist hegemonyası çerçevesinde kalmak istemelerindendir. Ne yazık ki, onların Dev-Güç'e olumsuz bakışı, Dev-Genç içine aslında TİP görüşlerinin ters yüz edilmesi olan sekter bir bakış açısıyla yeniden yansımıştır. Küpeli”nin Dev-Güç'ten ayrılırken FKF içindeki, TİP yönetimine bağlı kesimin desteğini alması ilginçtir. 

Dev-Güç'te “tam hakimiyetin” radikallerde olduğu doğru değildir. Tersine, bu örgüt içinde güçlü tabana sahip olan sosyalist örgütlerdi ve nitekim eylemlerde ağırlığını koyan ve önderlik eden de sosyalistler oluyordu. Dev-Güç'te radikallerin konumu, sosyalistlerin istediği biçimde, gittikçe daha antiemperyalist bir yönetime kaynak olmuştur. 29 Nisan 1968 mitingi, sosyalistlerin önderliğinde gerçekleşmiş ve radikalleri de daha tutarlı konumlara getirmiştir. 

Radikaller bir noktadan sonra, yönelimi frenlemek ihtiyacını duymuşlar ve Samsun'dan başlayan Mustafa Kemal yürüyüşünü yarı yolda bırakmışlardır. Yürüyüşün net anri-em peryalist niteliği ve An- 


kala'ya girileceği sırada hakım si..iflarca tasarlanan birtakım provakasyonları sö”üs!lüe cesaicinden veksin olu, ları, оліагі bövle bir tutuma itmiştir. Görüldüğü gibi burada ürheklik gösterenler ve “acaba tiriierinin kuyruğuna mı takılıyoruz” endişesi içinde bulununiar radikallerdi. 

Kürkçü "nün Dev-Güç”ün eylemleri noktasında da bilgisi yanlıştır. Çünkü Dev-Güç”ün anılabilecek bir tane başarılı eylemi vardır. O da 29 Nisan 1968 Zafer Meydanı mitingidir. 


Sosyal demokrat gençliğe karşı tutum 


Kürkçü, geçmişte sosyal demokrat gençlere karşı izlenen sekter politikalar noktasında bazı özeleştirel saptamolar yapıyor, bunlara katılıyoruz. Ancak son derece yetersiz. Üstelik can alıcı noktalarda hatalı çizgiyi savunmaya çalışması da yersiz. 


Örneğir sosyal demokratların mitinginin basılması olayı gerçeklerden oldukça kopuk alınmış. Kürkçü “Evet sosyal demokratlarla beraber bir miting düzenlenmişti”? dedikten sonra sosyal demokratların, Dev-Genç içinde kendi beğendikleri kişilere söz verip, Dev-Genç yöneticisi İrfan Uçar'a söz vermediklerini, onu kürsüden attıklarını, bunun üzerine Dev-Genç'in kürsüye ci koyup sosyal demokratları dövdüklerini (s. 34-35) anlatıyor. 

Oysa olaylar böyle olmamıştı. Bir kerc miting or tak düzenlenmemişti. 21 Mart 1970 tarihli Tandoğan miungi sosyal demokratlar tarafından düzenlenmişti. Anti-emperyalist yönelimli bir mitingti. Dev-Genç bu mitinge katılma kararı aldı. Böyle bir karar yerindeydi. Ama miting alanına gidilince, Dev-Genç yönetimi miting yönetiminin kendilerine devredilmesini ve ““yurtsever sosyal demokratlar” adına 9 Erhan Erdoğmuş”un da konuşturulmasını istediler. Sosyal demokrat gençlik önderlerinin Erhan Erdoğmuş”un konuşmalarını kabul etmeleri iyi olurdu ama, kabul etmeme hakları da vardı. Çünkü miting kendileri tarafından düzenlenmişti. Öneri reddedilince, Dev-Genç yönetimi. kürsüye yürüdü ve SDDF”lileri döverek kürsüden attı. Bu arada, SDDF”lilerin “kendilerine yakın”” gördükleri için Gün Zileli'yi konuşturduklarının da Kürkçü”nün hayal ürünü olduğunu belirtelim. 


Faşistlerle düello çizgisi 


Fasistlerle mücadele konusunda da Kürkçü”nün bazı özeleştirel tespitler yapabildiğini görüyoruz. 


Э O dö side Dev-Genç yönetimi, Ecevitçi sosyal demokrat gençliği anti-emperyalist saflarda görmeyen bir teori geliştirmişti. 
Onlara göre, A vcıoğlu'nun darbeci çizgisinin takipçisi olan, ama gençlik içinde tabanı bulun mayan Erhan Erdoğmuş, “"gerçek ve yurtsever sosyal demokratların" temsilcisiydi. Sosyal demokrat gençler ise, Erdoğmuş'u Dev-Genç'in kuklası olarak görüyorlardı. 


Ama son derece eksik ve çekingen. Esas olarak, kitlelerin pasitleştirilmesine hizmet eden hatalı çizgiyi ѕаушилауа devam ediyor. 

Kürtçü hir yerd. şöyle diycr: 

“Ama gercekten kendimizi savunuyorduk, başka hiçbir şey yapmıyorduk. İlk defa 1969 yılında elime silah aldım ve çok semut bir gerekçem vardı. Bir Öğrenci Birliği seçiminde -Dil Tarih'in Öğrenci Birliği seçiminde yanılmıyorsam- orayı faşistler basacaklardı... Onlara karşı bu seçimin yapılabilmesini sağlamak için ve onlar ateşli silah kullandıkları için, ben de aynı vasıtayı taşımak zorundaydım.”” (5.22-25) 

Sanki o günün eylem çizgisini ile ilgili olarak yapılan eleştiri, ateşli silah taşımak, hatta kullanmakmış gibi! Eğer bir saldırı varsa, insanın kendini savunması ve gerekli önlemleri alması kadar doğal bir şey yoktur. Bunu kitleler de son derece haklı bir tutum olarak görecektir elbette. Esas sorun, kitlelerden kopuk bir düello mantığına girerek, hem toplum çapında haklı zemini yitirmek, hem de kitleleri aktif bir mücadele gücü olmaktan çıkartıp pasifleştirmektir. 

Örneğin şu DTCF seçimlerini alalım. Tamam, bir saldırı ihtimaline karşı önlem almak gerekiyordu. 
Ama ya, olaysız geçen bir seçimden sonra, devrimciler grubunun kazanması üzerine, “şenlik niyetine” silahları çekip, konferans salonunun tavanını kalbura çevirmeye ne dereli! O güne kadar haklı bir zeminde mücadele ederek öğrenci çoğunluğunun destegini kazanmış DTCF”)li devrimcileri, öğrenci kitlesi ve okul idaresi karşısında gereksiz yere zor duruma düşürmeye ne demeli! 

Kimse haklı bir çizgide savunmayı, özsavunmayı eleştirmiyor. Gençlik kitlesinin geri çekilmesine yol açan da bu değildi. Yanlış olan, kitlelerin aktivizmini örgütleyerek saldırılara karşı gerçek bir özsavunmayla yanıt vermek yerine, politik çalışmayı, kitlelerin örgütlendirilmesini bir yana bırakan, faşistlerin istediği biçimde küçük grupların düellosu mantığına hapsolmaktı. Böyle yapıldığı için Kürkçü'nün belirttiği gibi “öğrenciler çatışmadan çok etkilendi, kendi dışlarında da olsa silahlı çatışmaların yoğunlaşması” (5.24) öğrencileri tedirgin etti. 

Aslında bu doğru saptamada bile önemli bir hata var. Kürkçü, öğrenci kitlesini hâlâ pasif bir yığın olarak görüyor. Öğrenciler çatışmalardan tedirgin olmuyordu. Mücadelenin tamamen kendi dışında, küçük grupların düellosu biçiminde cereyan etmesinden rahatsız oluyordu ve “herhalde bize ihtiyaç yok” diyerek kenara çekiliyordu. Kürkçü, öğrenci kitlesinin silahlı çatışmadan korktuğunu sanıyor. Evet, ilgisizleşen kitle bir anlamda korkar da. Ата mücadelenin bilincinde olan, haklı bir davaiçin örgütlenen ve kendine de görev düştügünün bilincinde olan bir kitle olmadık fedakârlıklara da hazırdır. 
1969 yılına girilirken SBF'ye karşı düzenlenen faşist 
saldırı, işte böylesi bir kitlesel seferberlikle alt edilmişti. Bunun gibi başka olumlu örnekler de vardır 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faşist saldırılara karşı direniş tarihinde. Küçük buryuva kibri, illa kitlelerden farklı havalar attırma hastalığı baskın çık mamış olsaydı, faşistlere karşı gerçek ve başarılı bir özsavunma örgütlenebilecekti. 
Dev-Genç yönetimlerinin hatalı çizgisinin sonucu olarak bu şans yitirilmiştir. 

Kürkçü, o zamanlar SDDF tarafından açılan ““silahları bırak” kampanyasına karşı takındıkları hatal çizgiyi bugün de savunma gereği duyuyor. ““Müzakare edebileceğimiz bir şey"” yoktu (5.23) diyor. 

O gün faşistler çok akıllı bir taktik yürüttüler. 
SDDF"nin çağrısına olumlu yanıt vererek, esas saldırgan kendileri oldukları halde, toplum önünde masum rolüne büründüler. Ama Dev-Genç yönetimi her türlü taktik anlayıştan yoksun bir şekilde keskinlik merakına kapıldı. “Dev-Genç'li silahını bırakmaz” gibi hamasi ama kof sloganlarla faşistlerin ekmeği- ne yağ sürdü. Bu basiretsiz politikalar, daha sonra Dev-Genç'e ve devrimci harekete hakim sınıflar tarafından indirilecek darbelere ortam hazırlamıştır. 

Son bir noktadaha.Dev-Genç'lilerin, TİP”in görüşlerini savunan SGÖ'ye karşı sekter ve saldırgan tavır takınmasına karşı Kürkçü'nün yönelttiği eleştirilere katılıyoruz. (5.32-33). Ancak gönül isterdi ki, o dönemde SGÖ "ülerden daha fazla saldırıya uğrayan Aydınlıkçılar konusunda da özeleştiri yapılsın. 


12 Mart'a yol açan 
Nadire Mater, Kürkçü'ye soruyor: 
“12 Mart müdahalesine Dev-Genç'in eylemlerinin yol açtığı iddiası karşısında ne düşünüyorsunuz?” 
Kürkçü yanıtlıyor: 
“Hiçbir siyasal rejim, öğrencilerin muhalefeti dolayısıyla yıkılmaz... Dev-Genç hiçbir etkinlikte bulunmuş olmasaydı bile, artık eskisi gibi yönetilemeyen toplumu olağandışı bir rejimle kontrol altına almak egemen sınıf için bir zorunluluk olacaktı.” 
(5.37) 

Çok baştan savma bir yanıt. Yüzyılımız, öğrenci hareketleriyle yıkılmış, hükümetler, siyasal rejimlerle doludur. Elbette bu hareketler, toplumsal bir muhalefetin vurucu gücü olarak işlev görmüşlerdir. 

İkinci nokta şu ki, burada Dev-Genç'in eylemlerinin olumlu rolünden söz ediliyor - Kürkçü de bunun farkında ama burayı atlıyor-. Gerici bir diktatörlüğe bahane vermekten söz ediliyor. Her diktatörlük heveslisinin, amacına ulaşmak için, toplum karşısında kendini haklı çıkaracak birtakım gerekçelere muhtaç olduğu açıktır. Sorun onların eline bu gerçeklerin verilmesine -bilmeden de- olsa yardımcı olunup olunmadığıdır. Kanımızca bu hata yapılmıştır. 12 Martçılar iktidara el koyarken, yanlış eylem çizgisinin yarattığı ortamdan, kitlelerin pasifleştirilmesinden ve solda darbe heveslerinin gelişmesinden büyük ölçüde yararlanmışlardır. 

Egemen sınıfların “olağandışı bir rejim'' kurmak istekleriyle bunu gerçekleştirebilmeleri arasında da bir mesafe vardır. Kürkçü'nün kaçınılmazlık mantığı bunu görmesini önlüyor. Bu mesafenin kapatılması noktasında senin yürüteceğin politikalar ne yönde etki yapıyor. Eğer doğru politikalar izlersen bu mesafenin kapatılmasına karşı olan etkenleri güçlendirirsin, yanlış politikalar izlcıken, mesafenir kapatılmasına katkıda bulunmuş olursun. Yok, öy le de böyle de yapsam sonuç hiç değişmezdi diyor san, o zaman ya hakim sınıfların her şeye kadir ol duğuna, ya da kendi gücünün sıfır olduğuna, aslır da bir hiç olduğuna inanıyorsun demektir. 


Belge 


Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
I Nolu Askeri Mahkemesine 


Ankara 


12 Мактап sonra Ankara'da 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nde 
yargılanan Dev-Genç davası sanıklarından Gün Zileli, Oral Çalışlar, Ali Karşılayan ve Ercan Enç'in Ekim 1973 tarihinde yaptıkları ortak savunmalarını aynen yayınlıyoruz. 


І. Yurdumuzda faşist askeri diktatörlük hüküm sürmektedir 


Sevgili yurdumuz, 12 Mart 1971 darbesiyle, faşist askeri diktatörlüğün pençesine düştü. Bu olay, yurdumuzun tarihi açısından, karanlık bir rejimin, ama mutlaka halkın mücadelesiyle yıkılacak olan faşizmin başlangıcını teşkil eder. 

Bu faşist diktatörlük, halkımız için zulüm, işkence, sahtekârlık, açlık, susuzluk, dayak, lokavt, dipçik ve tehditten başka bir şey ifade etmiyor. 

Şimdi, halk kitlelerinden tecrit olmuş, her gittikleri yerde halkın nefretiyle, yoksulların ““açız”” bagırışlarıyla karşılaşan bu diktatörlüğün uygulayıcıları, çaresizlik içinde bütün halka saldırıyor, halkın evlatlarını suçluyorlar. Halkımızın son on yılda güçlenen mücadelesinde yer almış ne kadar devrimci örgüt varsa, ne kadar devrimci varsa, hepsini mahküm etmeye çalışıyorlar. Halkın bağrında açmış binlerce çiçeği ezmeye, yok etmeye çabalıyorlar. 

“Daha fazla, daha fazlaezmek, tamamen yok etmek, hafızalardan bile silmek, geçmiş mücadelelerden geriye kalan ne varsa, halkın safında yer alan kim varsa hepsini mahküm etmek, daha fazla terör uygulamak. Böylece halkın korkutulacağını sanmak.” İşte faşizmin mantığı budur. 

Faşizm, bizleri uzun yıllar tutan hapis cezalarıyla tehdit ediyor. Ama gerçek suçlu kimdir? 

Halkın kurtuluşu için savaşanlar mıdır suçlu olanlar, yoksa halkı ezenler mi? 

Suçlu olanlar, yoksul halkımızla kaderini birleştirenler, Amerikan emperyalizmine karşı savaşanlar değildir. Tam tersine, halkımız üzerinde kanlı bir diktatörlük kuran işbirlikçi burjuvazi ve toprak ağalarıdır. 

İşçileri kurşunlayanlar, lokavtlar ilan ederek halkı açlığa mahküm edenler, köylüleri dipçikleyip dayaktan öldürenler, halkı sömürerek kazandıkları paralarla yüzbinlerce lira tutan ziyafetler düzenleyenlerdir suçl. olanlar. 


Köylülere dipçik, açlık, susuzluk; gençliğe kurşun, dayak, işkence; bütün halka zulümden başka bir şey getirmeyen faşist diktatörlüğün kendisidir suçlu olan. 

Anayasanın demokratik yönünü tamamen yok ettiler, olağanüstü yetkilere sahip mahkemeler kurdular, her türlü ilerici yayını yasakladılar: Oğretmenlere, aydınlara, yurtseverlere saldırdılar. Suçlu olanlar, bunları uygulayanlardır. 


Ama bugün burada biz yargılanıyoruz. Çünkü halkımızın kurtuluş mücadelesinin saflarında yer aldık. 
Yargılanmamızın başka bir sebebi yoktur. 

Bugün burada Dev-Genç yargılanıyor. Çünkü Dev-Genç, halkımızın on yıllık mücadelesi içinde ortaya çıkmış anti-emperyalist bir gençlik örgütüdür. 
Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı yiğitçe mücadele eden geniş gençlik kitlelerine önderlik etmiştir. Bugün, faşist diktatörlük, kendi dayanağı olan Amerikan emperyalizmine karşı çıkan ne varsa onu mahküm etmek istiyor. 

Burada görülmekte olan bu dava, halkımıza karşı girişilen hunharca saldırının, adalet paravanası ardına gizlenmiş bir parçasından başka bir şey değildir. 

Tarihte, esas yargılanması gerekenlerin yargıladıkları çok görülmüştür. Bugün de böyle bir olayla karşı karşıyayız. 

Bugün halkın evlatları, devrimciler suçlanıyor. 
Ama bir gün, gerçekten suçlayan ve yargılayan mutlaka halk olacaktır. 


2. Bu dava, 

burjuva demekratik devrimlerinin insanlığa kazandırdığı 

hukuk kuralları dahil çiğnenerek açılmış ve yürütülmüştür 


Halkın devrimci mücadelesinin yükselişinden sonra, onu bastırmak için halka saldıran, karşı-devrim 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dalgası daima devrimi: geyinmiş” yek etmeye, halkın mücacel s yiz малу ў т.е ne kadar örgü, Kişi, vayın varsa bensini шпарка etmeye çalışı. Boyle zamanlarda devrimci geçmişi gerici saluırılara karşı savunmak, ihanete ve teslimiyete karşı mücadele etmek daha da büyük önem kazanır. 

İşbirlikçi burjuvazinin ve toprak ağalarının, Dev-Genç'i mükâfatlandırmasını beklemiyorduk elbette. 
Onlar, anti-emperyalist ve halktan yana olan her şeye saldırmak zorundadırlar. Faşizm, öyle bir zorbalık rejimidir ki, sonunda burjuva demokratik devrimlerinia insanlığa kazandırdığı kanunları da çiğner. 

işte Dev-Genç Davası da böyle bir kanun tanımazlık ortamında açıldı.Savcılara emir verildi. Dev-Genç üyesi olsun olmasın birçok insan bir davada toplandı. Dev-Genç'in yöneticilerine idam cezaları istenerek gençliğe gözdağı verilmeye çalışıldı. Hakim sıniflar gençliğe şunu demek istiyorlardı: “Bir daha böyle anti-emperyalist örgütler kurarsanız, işçilerin, köylülerin mücadelelerine katılırsanız, bizlere hizmet etmez, halka hizmet ederseniz, faşist saldırılara karşı kendinizi savunursanız, üniversitelerde demokratik haklar için mücadeleye kalkışırsanız, Amerikan Altıncı Filosu'na karşı kitle hareketleri düzenlerseniz... 
sizleri de böyle cezalandırırız, zindanlara atarız...” 

Gençlik ise, bu tehditleri zor şartlar altında mücadelesini sürdürerek ve yeni yeni şehitler vererek cevaplandırıyor. 

Bu dava nasıl hazırlandı? Bu dava, Ülkü Ocakları denen faşist güruhunun, yiyici öğretim üyelerinin, devrimin yükseldiği sıralarda karanlık köşelerine gizlenen gericilerin ihbarları, kasıtlı, yalancı tanıklıkları üzerine inşa edilmiştir. Savcılar, bu davayı hazırladıkları sürece fakültelere saldıran, adam kaçıran, öğrenci döven, devrimcileri kurşunlayan Ülkü Ocaklarının faşist sürüleri bu binanın kapısını aşındırdılar. Savcıların odalarından çıkmaz oldular. Bir faşistin verdiği ifadeyle on-on beş devrimci genç, birçok öğrenci tutuklanmıştır. 

Yine bu dava, tamamen kanunsuz şartlar altında yürütülmüştür. Yalancı şahitler, altı yedi saat konuşturulurlarken, onlara cevap vermeleri ve soru sormaları, kanuni hakları olan sanıkiar susturulmuş, tehdit edilerek yerlerine oturtulmuş, kanunsuz bir şekilde salondan dışarı atılmış, salonun dışında komandolar tarafından dövülmüşlerdir. Bu davadan tutuklu sanıklar, dava sürerken ve duruşma gunleri içinde cezaevinden alınarak MİT'in işkencehanelerine götürülmüşler, bu kanunsuz durum anlıatıldığı zaman mahkeme, ““durumun kendisini ilgilendirmeyeceğini” söyleyerek işkencecilerle ortak olduğunu açıklamıştır. 

Bu mahkemenin başkanı Tuğgeneral Ali Elverdi, “Beni sizin kafanızın içindekiler ilgilendirir"? diyerek kaunu tanımadığını ve burada bir düşünceyi mahküm etmek istediğini açıklamıştır. O düşünce ki, yurdumuzun bağımsızlık ve demokrasiye kavuşmasını istiyor. O düşünce ki, bugiin dünyada milyon- 


larca emekçinin yüreğine yer etmiştir. Mahkümiyet КагаПалу'а bu düşünce halkların yüreğinden ve kafasından sökülüp atılamaz. 

I Nolu Askeri Mahkeme, bu davayı her türlü demokr:z"ik hukuk kuralını çiğneyerek yürüttü. Şimdi de savunmalar onar dakika ile kısıtlanarak bu kanunsuzluklara bir yenisi eklenmiş bulunuyor. 

Hakkında yetmiş tane tanık ifadesi bulunan ve her şahit tarafından beş saat suçlanan, üç yüz sayfalık iddianame ve üç yüz sayfalık esas hakkında mütalaa ile suçlanan sanıkların bütün bunlara karşı kendilerini on dakikada savunmaları mümkün müdür? 
Mahkeme yargıcı Albay Mehmet Turan yazılı savunmaları için sanıkların “çelik dolap” isteyerek, yazılı savunmaların da önceden verilmiş hükümlere hiçbir etkisi olmayacağını açıklamış bulunmaktadır. 

Bugün, burada en açık şekliyle ortaya çıkmış olan durumu Faruk Erem daha önceden şöyle açıklamıştır: “Müdafaa hakkını daraltmaya müncer olacak her hücum, hukuka aykırıdır.” 

Bir buçuk yıllık yargılanmamız sırasında çok iyi gördük ki, mahkemenizin savunma hakkına saygı göstermek gibi bir meselesi yoktur. Mahkemenizin bir tek amacı vardır: Halkın davasını savunanları mahküm etmek! 


3. Yurtsever gençlik tarih boyunca bağımsız ve hürriyet için mücadele etti 


Yurtsever gençler, tarih boyunca baskı ve zulme karşı sayısız mücadeleler vermilerdir. Gençlik, daima halkının yanında yeralmış, özgürlük düşmanı müstebitlere karşı şehitler vererek savaşmıştır. Onun içindir ki, gençlik, halkımızın gözbebeğidir, çok kıymetli varlığıdır. 

1800'lerin sonlarındaki o karanlık günlerde birçok genç, kişisel çıkarlarını ve zorlukları hiçe sayarak hürriyet uğruna savaştı. Abdülhamid'in zindanları ve sürgünleri gençlerin sesini boğamadı. Hürriyetin kazanılmasında, hürriyet savaşı veren gençliбіп de kanı ve emeği vardır. Hürriyet ve istiklalin bedelizorlu mücadeleler ve büyük emeklerle ödenir. 
Hürriyet gibi güzel bir şeyi kazanmak için halkımız da çok emek vermişti. O zaman da bugünkü gibi karanlık bir istibdat hüküm sürüyordu. O zaman da bugünkü gibi, müstebitler gençliğe düşmandılar. Ve bugün halkımızın игш: yıllar boyunca mücadeleyle kazanmış olduğu hürriyetler, faşist diktatörler tarafından gaspedilmiştir. 

Milli kurtuluş savaşımızda, yurtsever gençlik, yurdumuzun emperyalisler tarafından çiğnenmesine karşı kahramanca savaştı. Binlerce genç, Sultan'a ve emperyalistlere uşaklık etmeyi reddederek Anadolu”ya geçti ve milli kurtuluş savaşına katıldı. Bağım - sızlık, binlerce işçinin, köylünün ve gencin kanıyla kazanıldı. 

İstanbul'da üniversiteli gençler, emperyalist işbirlikçisi hocalardan ders dinlemeyi reddettiler, ders- 


lere girmediler. O günleri yaşamış bir öğrenci şöyle anlatıyor: 

“Darülfunun talebesinin ayaklanmasının sebebi, dört müderrisin milli hisleri rencide eden sözleri, Türk milletinin istiklalini yıkıcı hareketleri olmuştur. Bunlardan Rıza Tevfik Sevr Muahedesini imzalamıştır. Ali Kemal, bürün milli mücadele devrinde milli mücadeleyi şekavet olarak nitelemiş ve Mustafa Kemal'e şaki demiştir.”” (M. Goloğlu, Cumhuriyete Doğru, s. 4/4./ 

Görüldüğü gibi, bugün pek moda olan ve devrimcileri karalamak için kullanılan ““şaki””, ““şehir eşkiyası”” gibi suçlamalar yeni değildir. Her dönemde emperyalistler ve işbirlikçileri, yurt severlere bu sözlerle saldırmışlardır. 

Anıların başka bir yerinde şöyle deniyor: 

“Sözü geçen müderrisler Edebiyat Medresesinin Edebi yat Şubesi müderrisleri ydiler. Edebi yat Şubesi talepleri bunları her gün görmekten ıstırap duyuyorlardı. Milli hisleri galeyana geli yordu. Bu şube talebeleri kendi aralarında derslere girmemeye karar verdiler.” (М. Goloğlu, Cumhuriyete Doğru, 5.415) 

Savcılar, iddianamelerinde boykot hareketlerini suç gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa, yurtsever gençlik, bugün olduğu gibi geçmişte de işbirlikçilere ve zalimlere karşı boykotlar düzenlemiş, derslere girmeyi reddetmişlerdi. O günün Ali Kemalleri ise bugün üniversitelerde yeniden yuvalanmışlardır. Bu dava da, sıkıyönetim tarafından himaye edilen bugünün Ali Kemallerinin ihbar ve iftiralarıyla açılmış ve yürütülmüştür. 

Menderes-Bayar diktatörlüğü de gençliğe saldırmış, gençleri sokaklarda vurdurmuştu. O zaman da sıkıyönetim, gençleri takip etmiş, kitleler halinde tutuklamış, Davutpaşa kışlasında etraflarını dikenli tellerle çevirmişti. O günün diktatörleri de bugünküler gibi bütün halka ve gençliğe düşmandılar. Onlar, Beyazıt meydanını kanu bulayarak, Turan Emeksizleri şehit ederek yıkılmakta olan diktatörlüklerini ayakta tutabileceklerini sandılar. 27 Mayıs 1960, hiçbir mücadelenin sonuçsuz kalmayacağını bir kere daha gösterdi. 

Tarihte kim halkın gözbebeği olan gençliğe bugünkü gibi saldırmışsa, o mutlaka yıkılmıştır. Çünkü gençlik, daima yeni ve gelişmekte olan güçlerin, ezilen ve haklı olan sınıfların yanında yer alır. Tek başına bu bile, sömürücülerin er geç, içi boşalmış kof ağaçlar gibi büyük bir gürültüyle yıkılacaklarını göstermeye yeter. 


4. Gençlik, iftira ve ihanet kampanyasına gereken cevabı verecektir 


Enver Hoca Yoldaşın da önemle belirttiği gibi, bugün dünyadaki önemli olaylardan biri her yerde gelişen gençlik mücadeleleleri ve bu mücadelelerin işçi ve köylü kitlelerin mücadelesiyle birleşmesidir. Bütün dünyada gençlik kitleleri, kendilerini köleleştir- 


mek isteyen emperyalizme karşı kahramanca direniyor. 

Ülkemiz gençliğinin haklı mücadelesi de, dünya anti-emperyalist gençlik mücadelesinin bir parçasıdır. Türkiye gençliğinin 1968'lerden itibaren yükselen mücadelesi ülke çapında gelişti, geniş kitleleri etkiledi, işçi ve köylü kitleleriyle birleşme yolunda ilerledi. 1968 Martında Fikir Kulüpleri Federasyonu (ЕКЕ) yönetimi devrimcilerin eline geçti. Yoldaşımız Doğu Perinçek'in başkanlığında FKF hızla gelişti ve anti-emperyalist gençliğe önderlik etmeye başladı, geniş gençlik kitlesinin örgütü haline geldi. 

1968 üniversite boykotları, üniversite gençliğinin 
geniş kitle hareketinin, yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Binlerce genç, üniversitelerdeki demokratik hakları için boykot ve işgal hareketlerine giriştiler. 

1969 yılında Amerikan ajanı Kommer'in ODTÜ". 
de arabasının yakılması, gençliğin anti-emperyalist mücadelesinin meşalesi oldu. Geniş gençlik kitleleri, 1969-1970 yıllarında Amerikan emperyalizmıne karşı kitle hareketleri düzenleyerek nefretlerini haykırdılar. Dev-Genç, gençlik yığınlarının bu mücadelesine önderlik ederek, tarihi görevlerini yerine getirdi. 
Gençliğin Amerikan emperyalizmine karşı mücadelesi emperyalizme başkaldıran, dünya halklarının kurtuluş savaşlarına mütevazi bir destek oldu. Kendi halkımızın kurtuluş mücadelesine güç kattı. 

Bugün faşistler ve halkın davasına ihanet eden bazı hainler, gençliğin kandırıldığı yalanını yaymaya çalışıyorlar. 

Gerçek durum böyle midir? Hayır, gerçek durum böyle değildir. Bütün gençlik bunu şiddet ve nefretle reddediyor. 

Zafer Meydanı'ndaki 29 Nisan 1968 mitingini, 10-11 Haziran 1969 Dolmabahçe'den Amerikan askerlerinin denize dökülüşü ve Cağaloğlu'nda toplum 
polislerinin kovalanması olayını, 12 Haziran 1969 
Ankara Tuslog yürüyüşünü yaşayanlar, geniş gençlik kitlelerinin o coşkun selini çok iyi bilirler. Gençliğin aldatıldığı yalanına kimse inandırılamaz. Gericilerin kendileri, gençliğin nasıl coşkunlukla emperyalizmi lanetlediğini ve cesaretle ileri atıldığını, gizlendikleri karanlık köşelerinden bizzat seyretmişlerdir. 

Gençlik kandırılmış! Bu, gençliğe karşı yapılan iftiraların en bayağısıdır. Öyle bir aldatılmış gençlik ki, halkın davasına sahip çıkıyor, işçi ve köylü kitlelerinin mücadelesine katılıyor, geniş kitleler halinde anti-emperyalist hareketlere girişiyor. Bütün bunları aldatıldığı için yapıyor! 

Hangi gençlik aldatılmış? Akhisar Tütün mitinginde. yoksul köylülerle omuz omuza, tefeci tüccarların uşaklarını önüne katıp kovalayan gençlik mi aldatılmış? İstanbul Sungurlar Kazan Fabrikasında toplum polisinin copuna karşı işçi kardeşleriyle birlikte saf tutarak göğüs geren gençlik mi aldatılmış? 
Yoksa 15-16 Haziran Şanlı İşçi Mücadelesinin seli içinde, asker ve polis barikatlarını yarıp geçen gençler mi aldatılmış? Kürt halkıyla birlikte, ırkçı baskılara ve komando zulmüne karşı mücadele eden gençlik mi aldatılmış? 

Eğer gençlik burjuvazinin kölesi olmayı kabul etseydi, suya sabuna dokunmayıp, hakim sınıflara hizmet arzetseydi, işçilere, köylülere düşmanlık edip onların mücadelelerini basurmaya çalışsaydı âldatılmış olmayacak. Hayır! Ülkemizin gençliği bilinçlidir. 
Hem de şimdiye kadar hiç görülmemiş bir tarzda bilinçli davranmaktadır. Gençlik aldatılmamıştır. Yüreğindeki yurtseverlik ateşi ve halk sev gisiyle.mücadele bayrağinı yükseltiriişiir. Bu ateş hiçbir iftira kampanyası söndüremez. 

Yine Yusuf Küpeli ve Münir Aktolga gibi bir kısım hainler ve onları teşvik eden revizyonistler, gençliğin geçmişteki mücadelelerini bir provokasyon gibi göstermeye çalışıyorlar. Geniş Gençlik kitleleri bu iftirayı da şiddetle reddediyor. 

Evet, gerçekten ortada bir provokasyon vardır 

ama bu, gençliğin mücadelesi değil, bizzat Ваіпіеrin bugün yaptıklarıdır. 
Gençliğin mücadelesinin esası dev rim, iydi ve bugün de devrimdir. Devrimci gençliğe ve Dev Genç örgütüne hakim sınıflar tarafından birok provckasyonlar yapılmıştır. Bunların amacı. Dev-Genç « rgütünü geniş gençlik kitlelerinden, gençliği halktan koparmak ve kendi faşist komplolarına gençliği alet etmekti, Ancak yapılan bütün provokasyonlar ne gençliği ne de Dev-Genç'i hakim «sınıflara alet edemedi, Provokasyonlar Dev-Genç'in mücadelesini lekeleyemez?, _ 

Bir kısım hainler ve faşistler dex rimci gençliğe saldırdıkları gibi halkımıza vol gösteren Marksizm-Leninizine de saldırıyorlar. "...İkimizin duşmanlaгі, halkımızı kurtuluşa götün." .;çi sinifi ideolu isini karalamak zorund: di . #unlerdanı biri olai. İrfa,. 
Uçar, burada kalkara! Nörks'zm-Leninizme kür `tu. Hizmetinde bulun. #5 „akim sınıfların namussuzluk ve satılmışlık gibi «e Kadar özelliği varsa, hepsini Marksisi-Leninistlerin üzerine atmaya yeltendi. 
Hakim sınıflar Marksizm-Leninizmin halk yığınları içinde yayılması karşısında, İrfan Uçar gibilerin hizmetinden medet umacak kadar çaresizdir. 

Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi bütün ülkelerin proletaryasına ve dünya halklarına yol gösteren biricik intilalci teoridir. Dünya halklarının en kiymetli varlığıdır. Marksizme-Leninizme düşmanlık, emperyalizme uşaklıktan başka bir anlama gelmez. 

Bir kısmı da, gençliğin geçmişteki mücadelelerini inkâr ederek ve suçlayarak “silahlı mücadelenin çıkar yol olmadığı” görüşleriyle emperyalizme kölelik ve teslimiyeti yaymaya çalışıyor. Amaçları, halkimizin tek kurtuluş yolu olan silahlı mücadele volunu karalamak ve böylece empervalistlere ve revizyonistlere hizmet etmektir. 

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin bu zalim diktatörlüğünden kurtuluşun bir tekyolu vardır. İşte o 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yol, halkımızın silahlı mücadele yoludur. Zulüm ve sömürüden, faşizmin sultasından kurtuluş ancak silahlı mücadele ile mümkündür. Çünkü faşizm bütün halkı şiddet, zorbalık ve silah yoluyla eziyor. Öyleyse kurtuluş da silahla olacaktır. Bugün, ezilen halkların ve sömürülen milletlerin silaha sarılması kadar haklı ve meşru bir davranış olamaz. Biz bunu kendi halkımızın tarihinden de öğreniyoruz. Halkımız, tarih boyunca hürriyet uğruna zulme ve sömürüye karşı birçok defa silaha sarılmıştır. Milli kurtuluş savaşımızda, halkımız, emperyalistlere karşı “*müsetlahan mukabele kararı” almış ve bu kararı büyük bir feüakârlık ve azimle yerine getirerek bagımsızlık saferlerini kazanmıştır. 

Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele eden milletlerin ve halkların tecrübesi de bu gerçeği doğruluyor. Vietnam, Kamboçya, ve Laos halkları, savaşmaya ve yenmeye cesaret eden halkların dünva- nın en büyük emperyalistlerini yerden yere vuracağını ispat ettiler. Asya, Afrika ve Latin Amerika halkları bağımsızlık ve demokrasi uğruna silaha saгШуог xe fedakârca savaşarak halkımıza da örnek oluyorlar. 

Yunan faşizmine karşı mücadele eden burjuva demokrati Andreas Papandreu bakın bu gerçeği nasıl ifade ediyor: : с ə й 

“En sönunda şu acı ve önemli dersi yine Amerikalıların kendileri verdiler. Emperyalistler bu ülkevi ellerine geçirmeyi akıllarına koydular nu, özgürlüğe kavuşmak için o ülkenin halkına tek bir yol bırakıyorlar; bu yol da silahlı mücadele yoludur. Атеrikan emperyalizminin bütün kurbanlarının çıkardıkları temel ve kaçınılmaz sonuç budur. Prens Sihanuk ve Kamboçya halkı gibi, biz de Yunanistan”- da aynı sonuca vardık.” (Yeni Ortam, 22 Ağustos 
1973) 

Ertuğrul Kürkçü gibileri ise, halkımızın tek kurtuluş yolunu karalayarak bütün halkı emperyalist boyunduruğuna ve faşizmin karanlığına mahküm etmek istiyorlar. 

Geçmişten çıkarılacak ders, silahlı mücadele yolundan vazgeçmek değil, ona doğru bir şekilde 


sarılmaktır. 
Silahlı mücadele, öfkeli aydınların kitlelerden ko- 


puk eylemleri degildir. İhtilalci savaş, halk yığınlarının savaşıdır. Ancak yığınları seferber ederek ve ancak yığınlara güvenilerek yürütülür. 

Dev-Genç, silahlı mücadeleyi yürütecek bir örgüt değildi ve olamazdı. Dev-Genç, mevcut kanunlara göre kurulmuş. açık bir kitle örgütüydü. Dev-Genç üyeleri Dev-Genç'in kanuniliğini korunuaya, bütün demokratik haklardan sonuna kadar yararlanarak mücadele etmeye büyük bir dikkat göstermişlerdir. 
Biz, illegal mücadeleyi reddetmiyoruz. Tam tersine haklı görüyoruz. Ama Dev-Genç böyle bir mücadele yürütecek bir örgüt değildi. 

5. Gençliğin mücadelesine karşı iki yöntem: Terör ve yozlaştırma 
Faşizmin azgın saldırılarının devam ettiği ve dev- 


rimci mücadelenin geçici bir gerileme içinde bulunduğu günlerde yaşıyoruz. Bu günler her türlü ihanetin, yozlaşmanın, teslimiyetin ve ref ormculuğun canlandığı ve halka saldırdığı günlerdir. Böyle günlerde gerçek dostlar ve düşmanlar çok iyi ayırt edilir. 

Emperyalistlerin, büyük parababalarının ve toprak ağalarının, gençliğin mücadelesini bastırmak ve ona doğru yoldan uzaklaştırmak için iki yöntem var: Birincisi, faşist terör. İkincisi, emperyalizmin seks ve gangster kültürü. 


Faşizm, gençliğe karşı bir yandan azgın bir teröre, cinayet ve zindan kampanyalarına girişiyor, diğer yandan da gençliğe bir tek yol gösteriyor: Hippilik, sorumsuzluk, bireycilik, konfora ve kendine düşkünlük, uzun saç, uyuşturucu madde ve seks! 

Bütün yayın araçları, gazeteler, dergiler, fotoromanlar, sinemalar, tiyatrolar, radyo ve televizyon piyasayı dolduran binlerce seks mecmuası ve romanı, diskotekler, kulüpler, seks partileri, plaklar hep bu amaçla seferber ediliyor. Emperyalistler ve uşaklarının halkımıza ışık tutan devrimci kültürü vasaklamalarıyla, şimdi kendi ganster ve seks kültürlerini doludizgin piyasaya sürmeleri birbiriyle son derece bağıntılıdır. 


Yalnız bununla mı yetiniyorlar? Yankı dergisinin de yazdığı gibi, mevcut iktidar gençliği politikadan ve yurt gerçeklerinden uzaklaştırmak için sağlığını kaybetmiş, esrarkeş, çöküntüye uğramış bir üniversite gençliği yaratmaya çalışıyor. Hippi akımlarını teşvik ediyor. Bu amaçla üniversitelere esrarı bizzat polis sokuyor ve yayıyor. (Bak. Yanky sayı 116, 4-10 Haziran 1973) l 


Böylece gençliğin yüreğindeki yurtseverlik ateşi söndürülmek, halk sevgisi yok edilmek isteniyor. 
Onlar, gençleri basit günlük çıkarlar peşinde koşan bir sürü haline getirmek istiyorlar. 

Faşizm, bu iki politikayı şimdiye kadar oldukça uyguladı. Bugüne kadar, yüze yakın genç kardeşimiz, sokaklarda, evlerde, köylerde gözü dönmüş halk düşmanları tarafından katledildiler. Üç kardeşimiz, diktatörler tarafından idam edildi. Yüzlerce, binlerce genç, işçilerle,.kövlülerle, aydınlarla birlikte zindanlara atıldı, işkencelere uğratıldı. 

Hakim sınıflar gençliğe, yozlaşma ve halka düşmanlık yolunu gösteriyorlar. Bu volu tutmayan gençleri zulüm ve zindanla tehdit ediyorlar. 

Devir dergisi denen işbirlikçi patronların dergisinin kapağındaki resim bu durumu çok iyi anlatıyor. 
Arka planda. eski coşkun gençlik gösterilerinden bir an. Binlerce genç ellerinde emperyalizme ve sömürü düzenine karşı pankartlar olduğu halde kolkola girmisler. yürüyorlar. Yüzlerinde. haklı bir müvadeleye katılmış olmanın verdiği ciddiyet ve mertlik var. Оп planda ise, uzun saçlı ve çok şık giyinmiş bir genç erkekle mini etekli bir kız. Bunlar, arka plandaki gençlik hareketini gösteren resmi boydan boya yırımışlar ve önünde poz vermişler. Avnı der- 


ginin içinde ise, şöyle yazıyor: “ Amaç, kötü günler geri gelmesin.” 

Evet, gerçekten de halkımızın devrimci mücadelesinin yükseldiği o günler sömürücüler ve zalimler için kötü günlerdi. Emperyalistler ve işbirlikçileri şunu bilsinler ki. kendileri için çok daha kötü günler gelecektir. İşte o günler, halkımızın kurtuluş günleri, bayram günleri olacaktır. 


6. Gençlik, geçmiş mücadelelerden dersler çıkarıyor 


Gençlik, her türlü baskı ve yozlaştırma çabalarına rağmen halkın safında ver alıyor. Faşist diktatörlük, planlandığı şekilde gençliğin mücadelesini bastıramadı. Gençliği avucu içine alamadı ve alamıyacaktır. Gençlik, geçmiş mücadelelerden dersler çıkararak önündeki görevleri tespit ediyor. 

l. Biz Türkiye gençliği. emperyalizmin yoz kültürüne, soysuzlaşmaya, amaçsızlığa, seks düşkünlügüne karşı çıkıyoruz. Bizim kaderimiz yüzyıllardır zulüm gören ve cefa çeken halkımızın kaderinden ayrılamaz. 

2. Biz. faşizmin zulmüne boyun eğen, hakim sınıtların hizmetine giren köleler haline gelmeyi reddedivoruz. Türkiye gençliğinin zulme boyun eğemeyen, yiğit bir karakteri vardır. Zalimlere boyun eğmemeyi biz halkımızdan öğrendik. Gençlik bu karakterini Turan Emeksizleri, Taylan Özgürleri, Mustafta Kuseyrileri, Mehmet Cantekinleri, Cihat Alptekinleri. Ulaş Bardakçıları şehir vererek göstermiştir. Emperyalizme ve faşizme karşı bilenen hıncımızla şonuna kadar mücadeleye kararlıyız. 

2. Türkive'nin yiğit gençliği kendini değil, halkı düştinüvor. Biz burjuvaziye değil, halka hizmet edeveğiz. Faşiyt damgalı diplomaları ve koltukları reddediyoruz. Büyük bir coşkunlukla işçi ve köylü kitleleriyle kaynaşma yolunda ilerleyeceğiz. Gerçek yıkılmaz kale işçi ve köylü kitleleridir. Gençliğin devrimci kalmasının tek öncüsü işçi ve köylü kitleleriyle kaynaşmasıdır. 

Türkive proletaryasının büyük önderi Mustafa Suphi Yoldaş bize şu yolu gösteriyor: 

“Münevver ve inkılâpçı gençlerimiz beyaz yakalı 


frenk gömleklerini ve parlak kılınçlarını omuzların- 


dan atarak, eli nasırlı mazlum halkımız arasına girerler ve homünisi Fırkası saflarında bütün hayat ve mevcudivetlerini biçare, bahtsız işçi-çifiçilerimizin açlık, karanlık ve kulluk tan kurtulmaları yolunda fe- da ederlerse, halkımız hakiki ve içtimai inkılüba doğru yükselecek, memleket yağmacılar elinden tamamen kurtulmak iktidarını gösterecektir.'' (1920) 
4. Hainlerin. döneklerin, iftiralarını şiddetle reddediyoruz. Bizler, halkın davasını inkâr edenlerle, teşlimiyetçilerle ve gençliğin tertemiz devrimci geçmişine dil uzatanlarla mücadelemize devam edeceğiz. 
5. Emperyalizmin bizleri tarihimizden koparma, köksüz ağaçlar haline getirme çabalarına karşı çıkıvoruz. Halkımızın devrimci kültürüne vetarihine sahip çıkıyoruz. 

6. Bizler, geçmiş mücadelelerden dersler çıkarıyoruz. Biliyoruz ki, teslimiyetçilik kadar maceracılık da yenilgiye götürür. Biz, halktan kopuk bireyci eylemi reddediyoruz. Faşist zulme karşı halk yığınlarının Silahlı mücadelesinin saflarında yer almayı savunuyoruz. Gençliği de halk kitleleriyle birlikte kurtuluşa götüren tek yol budur. 

Mao Zedung Yoldaş gençliğe şöyle sesleniyor: 

“Dünya bizim olduğu kadar sizindir de; ama son tahlilde sizindir. Siz gençler, tıpkı bir sabah güneşi gibi canlı ve hayat dolusunuz. Ümidimiz sizlerdedir.” 

7. DEV-GENÇ, bir proletarya partisi değildir 

Dev-Genç, savcıların iddia ettikleri gibi bir proletarya partisi veya bir komünist teşkilat değildir. 
Nlussolini İr alyasından alınan faşist 141. maddenin ifadesiyle Dev-Genç “"bir sinifin diğer bir sımt üzerindeki tahakkümünü gerçekleştirecek” bir örgüt değildir. Doğru ifadesiyle, Dev-Genç, sömürücülerin уола nizami” nt yıkıp, yerine halkın iktidarın gerçekleşecek bir örgüt değildir. Peki. Türkiye proletaryasının ihtilalci bir örgütü yok mudur? Vardır? Hem de elli yıldan beri vardır. 

10 Eylül 1920'de kurulan Türkiye Komünist Par- 
Hinin, 1970"lere varılmadan, yeniden inşa edilmesi sonucu teşekkül eden İhtilalci İşçi Köylü Partisi, proletaryanın öncü müfretezi olarak mücadelesine devam etmektedir. 

1917 Büyük Ekim Devrimi bütün ülkelerin proletaryası önünde yepyeni'bir ufuk açtı. Bütün dünyada olduğu gibi yurdumuzda da işçi sınıfımız, kendi Leninist partilerini kurdu ve teşkilatlanmaya girişп. TKP, işçi sınıfımızın ihtilalci hareketini yurt çapında kucakladı ve uluslararası proletaryanın Türkiye'deki öncü müfrezesi olarak mücadeleye аша, 

TİİKP. uluslararası proletaryanın büyük önderleri Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in ihtilalci yolunda múvadele vermiş olan Şefik Hüsnülerden devraldığı Юлі sancağı, Türkiye işçi ve köylülerinin clin- de daha yük seklere kaldırmak azmini bütün halkımüza açıkladı. 

TİİNP. Türkiye proletaryasının Marksizm-Leninizın-Mao Zedung Düşüncesiyle silahlanmış sivasi partisidir. 

TİİKP”nin hedefi, burjuvazinin ve toprak ağalarının diktatörlüğünü çökertir, proletarya diktatörlüğünü kurmak, kapitalizmi yıkarak sosyalizmi gerçekleştirmektir. TİİKP, bu amaçla demokratik halk ihtilalinin zafere ulaşması için mücadele ediyor. 
TİİKP'pin nihai hedefi, her türlü sömürü ve zulmü ortadan kaldıracak sınıfsız toplum. yani komüniz- mi gerçekleştirmektir. 

TİİKP, Кат milliyetinin kendi kaderini tayin ve isterse ayrı bir devler kurma hakkım бим açıklıyor. 
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TİNP. burjuvazi ve toprak ağalarının başka milliyetlere eritme ve baskı altına alma amacı güden ırkçı sıyasetiyle mücadele ediyor, milli baskıların asıl kaynağı olan emperyalizmin ve yerli hakim sınıfların yıkılması icin, Türk ve Kürt halklarını omuz OMUZA savasınaya çağırıyor, 

TİİNP, proleter enternasyonalizmin kızıl bayra-Sını yüksek tutmaya kararlıdır. TİİKP, başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere emperyalizmin, merkezinde Sovyet revizyonist kliği olan modern revizyonizmin ve bütün ülkelerdeki gericiliğin amansız düşmünıdır. 

TİİKP. butün insanlığın sömürü ve zulümden kurtuluyu için, bütün ülkelerin proletaryasıyla, ezilen halklarla ve başta sosyalizmin kalesi Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere, Arnavutluk Halk Cumhuriyeti ve diğer sosyalist ülkelerle omuz omuza savaşır. 

TİİKP. Bori Gözen, Cafer Topçu, Kerim Öztürk, ismet Dişbudak, Ali Kiraz. Şükrü Öktü, Gürol İlban, Ahmet Özdemir ve Yücel Özbek yoldaşları şehit verdiği ıluslararası proletaryanın ihtilalci davaм yolunda mücadelesine devam ediyor. 

Marksizm-Leninizm-Mao Zedung düşüncesiyle siаали uluslararası proletaryanın kızıl bayrağı alında sar tutan TİİKP. yüzyıllar boyunca sömürü ve zulme karsı mücadele etmiş yoksul halkımızm ve bütün dünya halklarının kurtuluşu uğruna komünist fedakârlık ruhu, sarsılmaz azim ve çelik disiplinle savaşmaya hararlıdır. 

İste bir pr Кчагуа partisinin esasları bunlardır. 
Biz, Dev-Gene'in bir proletarya partisi veya ihtilal örgütü olmadığını faşist kanunlardan korunmak için değil, Marksizm-i.eninizm adına, gerçekler adına ortaya koyuyoruz. 

8. Halkımız DEV-GENÇ hakkında hükmünii vermiştir 

Dev-Genç"in devrimci mücadelesine sahip çıkıyor ve onu savunuyoruz. Bu, bizim için şerefli bir görevdir. Bizler, bu mücadelenin eksiklerinin ve yanlişlarının hesabını halkımıza veririz. Bu konuda faşist diktatörlüğe verilecek hesabımız yoktur. Bu sebeple maddi olaylar hakkında herhangi bir savunma yapmıyoruz. Mahkemeniz ve sıkıyönetim, hal-Китти ezen gayrımeşru bir rejimin temsilcileridir ve her türlü kanunsuzluğun içine batmıştır. Savunmalar onar dakika ile kısıtlanarak savunma hakkımız gaspedilmiştir. Bu sebeple savunma yapmayı reddediyoruz. 

Sıkıyönetim hakimlerin burada burjuvazi ve (орrakağaları namina verecekleri hükümler karanlık günleri belgeleyen vesikalar olmaktan öte bir anlam ifade etmezler. Oysa halkımız, Dev-Genç hakkında hükmünü çoktan vermiştir. Dev-Genç halkımızın gönlünde sevgiyle yaşamaktadır. Daima yaşayacak olan hüküm budur. Biz, bu hükme değer veriyoruz. 

Gün Zileli Ora Çalışlar 
Ali Karşılavan Ercan Enç 


Nokta Dergisinin Tarih 
Sorularına Cevaplar 


Halil Berktay 


Soru 1: Türkiye'nin 60 yıllık resmi tarihi hangi temellere göre biçimlendirilmiştir? 


Cevap 1: “Resmi tarih”” denilen şey, bugün okullarda, üniversitelerde okutulan ortodoks-akademik tarihin tüm ayrıntıları değil, bazı can alıcı önermelerinin meydana getirdiği özdür. Bu, taşıyıcıların iddia ettiği gibi, objektif, tarafsız bir bilim değildir; bir tarih ideolo /isidir, Türkiye hâkim sınıflarının tarih ideolojisidir, devletin genel ideolojik aygıtlarının çok önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla “resmi tarih”'in incelenmesi, cumhuriyetin fikir hayatının, ideolojik üstyapısının incelenmesi zeminine oturtulmalıdır. 

Bir süredir bu, benim esas uğraşım haline geldi: Osmanlı toplum yapısından başladım; anlayışımı derinteştirebilmek için, bu yapıya ilişkin cari görüşlerin eleştirisine geçtim; derken, Osmanlı toplum yapısı hakkındaki fikirlerin, daki: geniş ve daha daha geniş bazı bütünlerin zaman içindeki dalgalanışı tarafından şekillendirildiğini kavradım. 

Vardığım sonuç, şudur: Türk tarihçiliğinin gelişimi, Cumhuriyet Devriminin yükselişi ve inişini, düşünce planında yansıtıyor. Burjuvazinin ilericirol oynadığı bir aşama ve gerici rol oynadığı bir aşama var; Türk milliyetçiliğinin, toplumun gelişmesinin önünü açtığı bir aşama var ve sonra tıkadığı bir aşama var. Önce, 1 980'den ve Jön Türklerden Kemalizme uzanış içinde, tarihçiliğimiz bell: bir teorik rasyonalizm, belli bir materyalist nedensellik ve evrim nosyonu, belli bir evrenselcilik, içerik.e ise kâh düpedüz Osmanlı aleyhtarı, kâh Osmaillı ya karşı en azından soğukkanlı bir demokratlık kazandı. Hep savun- 


Not: Ekim sonu ve kasım başlarında, Nokta dere;'s: tesni tarihçilere “resmi tarıh”” ve “alternatij tarih”” konusunda sorulur yöneltti, Derginin bu konudaki araştırması, daha sonra. Nokta'nın 
22 Kasım 1987 tarihli sayısında, “Alternatif tarih gündemde” başlığı altında yayımlandı. Soruşturmaya, vazarlarımızdan Halil Berktay”ın verdiği ve hayli uzun olduğu için Nokta'da ancak kisaca alıntılanabilen cevapların гат metnini, okuyucularımıza sunu yoruz. 


duğum gibi, bu açılım, (bence Annales ekolü hümanizminin Türkiye”deki gerçek temsilcisi olan) Fuat Köprülü'nün, Türk tarih'nin evrimsel bütünlüğünün o zaman için yeni bir kurgulaması çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu hakkındaki tahlilleriyle; daha popüler bir düzeyde, 1930'ların başlarında vazıları lise Тагіл Terinin, “Türk-İslâm” ““feodalitesi””, ““Selçuklu feodalitesi”” ve ““Osmanlı feodalitesi””nin özgüllüklerini, yüzeysel bir biçimde de olsa, genel bir feodalite kategorisi içine yerleştirebilen yaklaşımıyla, doruğuna ulaştı. 

“Tek Parti”, “Milli Şef”” dönemlerinde ise, Türk Devrimi kendi Termidor”unu yaşayıp duruldu. Ortaçağımızın ““pratik eleştiri””sinin atılımı tükendi. 
““Atatürkçülük”” giderek bir kabuktan ibaret kaldı ve içindeki boşluk, başlangıçtaki Jakobence radikalizme zıt yöntem ve iddialar tarafından dolduruldu. 
19. yüzyılın sömürgeci. padişahçı ve Türkçü cereyanlarından karmaşık bir tarzda tevarüs edilen, fakat milliyeiç:liğin öncelikie emperyalizm ve feodalizm ile çarpışması sırasında ikinci kalan irk? vstünlük /ben- zersizlik “devlet kuruculuk taslama hastalıkları. artik tarihciliğimizin tüm bünyesini sardı ve vasat hale geldi. Orve Almancılık, sonra Amerikancılık, feşizm ve Nazizmden etkilenmel.r ile NATO'ya giriş ve soğuk savaş giəi dı, ruzgâriarın ortasında, devletin, Ortaçağ'ın tasfiyesinin devamı temelinde değil, bir noktadan "tibaren Ortaçağ kalıntılarıyla ittifak temelinde konsolidasyonu, gelişme ve değişmenin sonsuzluğu anlayışının, ebedi ilân edilen ‘оп Türk Devleti” ite durdurulmasını; tabanda derinleşen 51- nıfsal billürlaşmalar realitcsine Larşı, sınıfların ve siпіў mücadelesinin Türk tarihinden çıkartıldığı bir hayal âleminin inşasını, bu bağlanıda, ““imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle” sloganına, çağdaş gerçeklerin üstünü örtme işlevinin kazandırılmasını gerektirdi. Milli tarih ile dünya tarihi arasında sıkı bir bağın varlığı, bu tür operasyonların önünde bir engelteşkilettiğinden, devlet fetişizmi ve sınıfların inkârı eğilimleri, ancak evrensellik perspektifinden de 


27 


gerilemiş, öze/ ve benzersiz bir Türk tarihi zeminin- de serbestliyebilirdi. Nitekim, Atatürk'ün ilk defa 1920'de, Anadolu'da kurulan Meclis hükümeti ile Batı parlamentarizmini ve Sovyet sosyalizmini karşılaştırırken sarfettiği (gerek gelişmiş kapitalizm, gerekse bir proletarya devrimi ile azgelişmiş bir ülkenin milli burjuva önderliği arasındaki fark açısından, bir haklılığı da içeren) ““biz bize benziyoruz” sözü, döndü dolaştı, kapsamını habire genişletti ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Türk tarihçiliğinin temel düsturu mertebesine yükseldi. Muhtevada, Türk Devrimi Osmanlı'ya karşı yapılmış olduğundar, yarım kalışı da Osmanlıcılığın yeniden canlanmasına yol açtı. Bütün bu unsurlar, Kemalizmin aydınlanmacılığına oldukça ters, Metternich dönemi gericilerinin Alman feodalizmine tapınma tarzına ise paralel bir şekilde, yitirilmiş bir organik uyum dünyası, bir altın çağ olarak hasretle anılan Osmanlı klasik düzeninin hiçbir tasnife uymayan mutlak benzersizliği ve Osmanlı devletinin sını flarüstü tarih dışılığı teorisinde birleştirildi ve söz konusu teori, 1940 
sonrası (Ömer Lütfü Barkan'ın belirleyici makaleleriyle ölçecek olursak, 1937 sonrası) akademik öğretinin köşetaşı oldu. 

Günümüzün “'resmi tarih””i, bu merkezî iddianın önüne ve arkasına, derece derece, ikincil önemdeki başka ““altın çağ””ları da serpiştiriyor. Fakat bunların hepsi, artık Osmanlı devletinin yüceltilmesine tâbi kılınmıştır. Bu eklemlenmenin, Türklerin tarihinin tamamına ilişkin, aşkın çerçevesini ise, Mustafa Kemal'in ortaya attığı, Orta Asya ağırlıklı “Türk Tarih Tezi” değil, İslâmiyet ağırlıklı “Türk-İslâm Sentezi” oluşturuyor. “Türk-İslâm Sentezi”, 1930'ların eski resmi ““Tez””ini yutmuş ve eritmiştir, çünkü birincisi, İslâm-öncesi Orta Asya kültürleri, reel ilkelliklerinden ötürü, dolu dizgin bir devlet fetişizminin esas simgesi olamıyorlar. İkincisi, Kemalist Devrimin, kapitalizm ile Ortaçağ arasında bir uzlaşmayla tıkanması, ideolojik planda, laikliğin gevşetilmesi ve din ile bağın yeniden kurulmasıyla ifade edilmiştir. Türkiye gibi bir Müslüman Akdeniz ülkesinde, geniş kitleleri etkileyecek düşünce, saf bir ırkçılık değil, ancak din veya din ile ırkçılığın dinyoğun bir karışımı olabiliyor. Kuşkusuz bu, gerici milliyetçiliğin ırkçılık damarının tümüyle yok olması demek değildir. “Türk-İslâm Sentezi”, “Türk Tarih Tezi””ni her yerde geriletirken, onun Orta Asya ırkçılığı yönünü kendi ““sentez””inin ““Türklük”” ögesi olarak transfer ediyor ve sindiriyor. Dolayısıyla “Türk Tarih Tezi””nden kopup gelen Orta Asya müfrezesi, ırkçılık bayrağını artık özerkçe değil, “Türk-İslâm” ordusunun birleşik komutası altında taşıyor. 

Bu perspektif içinde, Türklerin Osmanlı-öncesi tarihi, feodal olmayan, sınıflarüstü ve âdil bir otoritenin, başka milletleri bir cihan imparatorluğu ile yönetme yetkisinin doruğundaki Osmanlı devletine doğru, kavmi, dolayısıyla ezeli ve ebedi hasletlerin 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belirlediği bir gidiş biçiminde yorumlanmakta. 
Osmanlı-sonrası, yani Cum huriyet ise, öteden beri, tek birdâhi ve kahraman tarafından yapılmış bir tarih gibi gizemleştirilmişken, şimdi üstelik, “eski Türk-İslam Sentezi”nin yerini alan bir “yeni Türk İslâm Sentezi” gibi sunuluyor; Atatürk de işte bunu kurdu deniliyor. 12 Eylül'ün, gelecekteki radikalleşmelere karşı dini esas ideolojik barikat haline 
getirme çabası, “elhamdülillah laik”” olduğumuz, 29 
Ekim'lerimehter marşlarıyla kutladığımız bir ortam- da, gene 12 Eylül tarafından özerklikleri kaldırılan Tarih Kurumlarının, üniversitelerin, “Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi” Enstitüleri'nin yönetim mevkilerindeki bazı kişilere Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki temel zıtlığı örtbas eden, hep devlet devamlılığını vurgulayan ve devrimci dönüşümü yok sayan, işte böyle acayiplikler ürettiriyor. 


Soru 2: Bu resmi tavır ne tür bireyler oluşturdu, bu durum toplumu nasıl etkiledi? 

Soru 6: 21. yüzyılın eşiğinde Türkiye'nin inandırıcı bir tarihe sahip olamaması ne gibi olumsuzluklar üretmektedir? 


Cevap 2-6: “Türk-İslâm Sentezi” cereyanı Selçuklu-Osmanlı uygarlıklarının İslâm-öncesi Türk toplumu ve kültürü ile Türklerin gelişi öncesindeki İslâm toplumu ve kültürünün bir karışımından oluştuğu saptamasıyla yetinmiyor; bunu. çağdaşlaşma- ya ve demokratikleşmeye karşı, şimdi, Ortaçağ degerlerine sarılmanın gelenekçi parolasına dönüştürüyor. Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak” formülünün özellikle ikinci ve üçüncü unsurları, kendi aralarında tutarsızdı ve cumhuriyet, bu çelişkiyi, laiklik ilkesini getirip “muasır medeniyet seviyesi''ne ulaşmayı esas olarak çözmüştü. “Türk-İslâm Sentezi” görüşü ise, Gökalp formülünden sadece ilk iki unsurun alıkonmasına dayalı bir kültürel değişmezlik vaazı veriyor: Geleneğimiz budur, böyle kalmalıyız, madem geçmişte bir Türk-İslam senteziyle şekillendik, bu mirastan vazgeçersek milli benliğimizi yitirir ve yok oluruz... 


Yakın dönemin siyaset sahnesinde, eski tip bir Turancılık değil, asıl bu anlayış, çağdışı zümrelerin çıkarlarının özel muhafızlarını, ümmet ruhu, çıplakzor”un yüceltilmesi, ataerkillik, efsunlu bir dille fısıldanan “büyük ler”in ve ““töre””nin simgelediği hiyerarşiye kayıtsız şartsız itaat gibi, feodal davranış normlarıyla donatıp örgütlemede başrolü oynadı. 
Teröre ve mezhep kırımlarına girişme cüreti, önemli ölçüde ““cihad””dan, “şeri icazet "ten alındı. 

Faşist militan tipinin oluşmasında tek etken ““resmitarih” olmadığı gibi, kuşkusuz gerici tarihçiliğin seslendiği herkeste bu kadar militanlaşacak değildir. 
Gene de “resmi tarih” ezberlenip unutulsa bile insanın bilinçaltına zehirli bir tortu bırakan ilk ve orta öğretim ders kitaplarından, günlük basındaki Kara Murat, Karaoğlan, Malkoçoğlu, Burak Bey, vb. 


resimli romanlarına; T.T.K. kongre, konferans ve yayınlarının büyük kısmından, özellikle dolaysız askeri yönetim dönemlerinde ekranda çoğalan''menşei meçhul” birtakım televizyon programlarına kadar binbir yöntem sayesinde, günlük hayatımızın kültürel mayasının çok derine işlemiş bir katmanını besliyor. ““Resmi tarih””in bu popülarizasyon kertesi, çok geniş bir kesime, insanlık ailesinin eşit, barışçı bir üyesi olduğumuz hissini değil, tam tersine, müthiş bir milli bencillik ve böbürlenmeyi; “Türk'e Türk'ten başka dost olmadığı””nı ve her tarafımızı kuşatmış ““düşman””ların hep ““içimize nifak sokarak bizi bölmek peşinde koştukları””nı, buna karşı ise fetihçiliği ve cinsel saldırganlığı: ““Atina”ya gireriz, Katina”yı öperiz” felsefesini; başka bir deyişle, “erkek Türk milleti” nin, sözümona kadınsı Hıristiyanların adamlarını pataklayıp, ihtiraslı kadınlarıyla dilediği gibi yatabileceğini telkin etmekte. Daha da derinlerdeki, çok daha geniş bir halkada ““resmi tarih”, evrensellik nosyonundan yoksun, halkların tarihine ve tarihi halkların yaptığı fikrine yabancı, bir uygarlığın kimseyi yağmalamaksızın kendi emeği ve üretimiyle barış içinde yaşamasına saygısız, başkalarıyla sadece bizim hakkımızda ne dedikleri açısından ilgilenen, olanca karmaşıklığı içinde toplumsal olayların sebep-sonuç ilişkilerini tahlil etmekten âciz, kafası hurafelere açık, yeryüzünün kültür mirasını özümleme kapasitesi zayıf, iktidar sahiplerinden bağımsız düşünemeyen, araştıramayan ve eleştiremeyen vatandaşlar yetiştiriyor. 

Zaten tüm örgüsünü bu iflâh olmaz hastalıkların sarmış bulunduğu milliyetçilik, tarihçilik 12 Eylül sonrasında özerkliği kaldırılıp ““asker1 komiser””lerin denetimine verilen bazı kurumlarda, artık iyiden iyiye, Bulgar ve Ermeni sorunları gibi “milli dâvâ” - iarda devlet propagandasının emrine girdi. Böylece, son bilimsellik iddialarıyla birlikte, ciddi tarihçilik âlemi nezdindeki saygınlık kırıntılarını da yitirdi. “Resmi” olmanın ötesinde, bu denli “güdümlü” bir tarihçiliğin, hiçbir “ті dâvâ”'ya dahi herhangi bir yararının olama yacağını, zaman gösterecektir. 


Soru 3: Bugün resmi tarihin dışında alternatif tarih yazma çalışmaları söz konusu. Bu durumu nasıl değerlendiri yorsunuz? 


Cevap 3: “Alternatif tarihçilik”” deyince ben, sadece “resmi tarih” ile göğüs göğüse çarpışmayı değil, böyle dolaysız bir eleştiri geliştirmese bile, sağlam bir bilimsel metodolojiye dayalı, hurafesiz, insanlık serüveninin bütünlüğünün ve içerdiği karşılaştırma çerçevelerinin tarkında, günümüzün disiplinlerarası bilgi birikimlerine yaslanarak çalışan herkesi ve ürünleri anlıyorum. Esasen ““resmi tarih” olmayan tarih, tarihçilik alanındaki saflaşmanın ister istemez genel ideo-politik mücadeleyle çok içice olduğu ülkemizde, haliyle, şu veya bu ölçüde “alternatif”? oluyor. 


Kimler ve neler var, “alternatif tarihçilik”? olarak? 
Bana göre, dar değil, hayli geniş bir kategori bu; hâlâ akademik doku içinde yer alan ve almayan kişileri, profesyonel tarihçileri olduğu kadar, inceleme alanlarına tarihsel bir perspektifle yaklaşan diğer bazı sosyal bilimcileri, hatta teorisyenleri ve siyaset adamlarını da içeriyor. Uğraştıkları dönemler ve konular itibariyle sıralayacak olursak -bu tasnifin tamamen bana ait olduğunu ve başka kimseyi bağlamayacağını vurgulamak isterim- Ümit Hassan (Orta Asya göçebeleri ve düşünce yapıları, ilkel toplum kalıntılarının İslâmiyet'e geçişe ve Osmanlı'ya uzanışı); Halil Berktay (Osmanlı feodalizmi ve Türklerin kabileden feodalizme geçiş süreçleri, aynı zamanda, tarihçiliğimizin tarihi), dar anlamda ““Türk”” olmadığını hepimizin çoktan unuttuğu, en zengin teori, karşılaştırmalı tarih, kültür tarihi ve sosyoloji birikimlerine sahip profesyonel Osmanlı uzmanı olarak Säreyya Faruki (15.-16. yüzyıllar “klasik dönemi” ile, giderek 17. 18.- yüzyılların, akla gelebilecek hemen her veçhesi); Huricihan İslâmoğlu-İnan (keza Osmanlı ““klasik dönemi”; ayrıca, genel tarih, tarih felsefeleri. tarih metodolojileri); Salih Özbaran (keza Osmanlı **klasik dönemi”) Yavuz Cezar (17.-19. 
yüzyıl ekonomisi ve maliyesi); Şevker Pamuk, Reşat Kasaba, Cemal Kafadar (19. yüzyıl iktisat tarihi, dünya kapitalizmine açılma, bağımlılaşma ve yerel dönüşüm süreçleri); İlber Ortaylı (17.-18. yüzyılların diplomatik ve dış ilişkiler tarihi; 19. -Yüzyılın siyaset ve kültür tarihi); Taner Timur (geç dönem “Osmanlı kimliği”; veya, 19. yüzyılda doğup gelişen burjuva-demokratik akımların düşünsel şekillenişi); Sina Akşin, Zafer Toprak, Şükrü Hanioğlu 
(19. yüzyıl-erken 20. yüzyıl bur fuva-demokratik devrim akımları, teorileri ve teorisyenleri); Orhan Koloğlu (aynı dönemin Anadolu Kuzey Afrika coğrafyasında, basın tarihi ve dış kültürel ilişkiler tarihi); Çağlar Keyder (Cumhuriyet dönemine uzantısı içinde Türkiye'nin azgelişmişleşmesi); Doğu Perinçek (öncelikle Kemalist Devrim, toplum ve siyaset; buradan hereketle, Ərta Asya ve Osmanlı dönemlerine bakışlar); Bülent Tanör (Türkiye'de milli demokratik devlete geçişin hukuki-siyasi yapı ve süreçleri); Korkut Boratav (Cumhuriyet dönemi iktiadi tarihi); Mete Tuncay, Cemil Koçak (“Yek Parti” ve “Milli Şef” dönemleri; daha genel olarak, 20. yüzyıl siyaset ve fikir tarihi): Server Tanilli (genel uygarlık tarihi); Se/- çuk Tözören (Japonya ve Uzak Doğu tarihi), ilk akla gelen bazı isimler oluyor. Bunlara, Türkiye ortamıyla çok yakından ilgili olan, Feroz Ahmad, François Georgeon, Donald Quataert gibi “'yabancı”” bilim adamlarını da ekleyebiliriz. 

Bu listeye baktığımızda, “alternatif tarihçilik” alanındaki yükselişin, esas olarak bir ‘‘1960'lar neslinin ellerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bunda, dünyada ve Türkiye'de 1960'larda yükselen devrimci dalganın çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. 
Kaynayan. çok canlı bir yeryüzüne, Türkiye'nin 27 
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Mayıs sonrası ia içinde, radikal абейнегіе сна temasa gelip ufukları genişleyenler, zamanla hem teorilere, hem somut malzemelere daha hakim hale geldiler. Saydığım örnekler, Türkiye toplumunun geri, bağnaz, tutucu kesimlerinden gelip, hiçbir özel kültür birikimi olmadığı halde, sırf merkezi sınav sisteminin cilveleri sonucu intisap ettiği şu veya bu tarih bölümünün ataerkil, otoriter hiyerarşisi içinde “ustasının dediğini”” belleyerek yetişen ““resmi tarih”: çilerden çok farklı bir insan malzemesini temsil ediyor. 

* Öte yandan, “resmi tarih””e çok şiddetle saldırıp tam tersini ispatlayacağını yüksek sesle iiân etmenin, “alternatif tarihçilik””te başarının otomatik garantisi olmadığını da unutmamalıyız. Örneğin, radikal, ama henüz dünyasan «28 haberli clmayan, cok genç bir kesi ., £ ə zə fn Как Й, ez nelerin nek beğeniyor. Ben ise Yalçın Kücük vw habire “Tez”- ler uydurduğunu düşünüyor 


Soru 4: Bu veni wrihler, resmi iarihin orta va Koyduğu problemlere cevap verebilecek mi? Neden? 

Soru 3: Resmi tarihin, bu yeni tarih anlayışlarına karşı tavrı ne olabilir? 


Cevap 4-5: Yukarıda araştırmacılar, dönemleri 


ve konuları hakkında yaptığım basit tasnif denemesi, Türklerin ve Türkiye'nin tarihin hemen her problemine ilişkin olarak, ““resmi tarih” dışı bir yazının artık varolduğunu gösteriyor. Özel olarak bir alanda: 19. yüzyıl-20. yüzyılın başlarının öncelikle iktisadi, aynı zamanda siyasi ve ideolojik tarihinde ise, “alternatif tarihçiliğin'? şimdiden adamakıllı ağır bastığını söylemek, abartma sayılmamalıdır. 

“Resmi tarih ”in, yöntem ve içerik olarak bu yeni akıma verebileceği hiçbir cevap yoktur. Esas olarak susuyorlar: ünvanlarının, kürsülerinin ardına sığınarak, oradan sanki kendileri ““kuru belgecilik””- lerinin ardında tepeden tırnağa ideoloiik değillermis gibi, çağdaş tarihçiliğe ““siyasidir””, “ideolojiktir” vb. diye, güya dudak büküyorlar. Bilim planında, tavırları koftur; büyük güçleri, siyasi iktidarlarından, bütün eğitim-öğretim mekanizmasının başında bulunmalarının verdiği ску ve yağiırım olanaklarından kaynaklanıyor. 

Bu olanakların, her gün adına yemin ettikleri Atatürk'ün çeşitli konuşma, yazı ve kenaı notların halktan saklamaya veya tahrip ederek yayınlaməva kadar vardığını, son aylarda görmüş bulunuyoruz. Bu ilkesi belgelere sadakat olması gereken bir mesleğin, bu duruma düşmesi karşısında, başka ne söylenebilirdi ki? 


Soru 7: Türkiye gibi ülkelerde tarihçilerin korşılaştıkları güçlüler nelerdir? 


Cevap 7: Remi müdahale ve sansur, kurumsa! 
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üniversite" özerkliklerin tahribi; cv К: düşünemere baskı: arşivlerin, sadece siyasi bakımdan “'wüvenilir”. Türkiye'nin “mili? аул’ Тагіл desteklemeye yatkın sayılan yerli ve yabancı bilim adamlarına açık tutulması ya da tersten söyleyecek olursak, arşivde çalışma iznini kaldırma tehdidinin, özellikle birincil kaynaklarla uğraşan araştırmacılar üzerinde bir Demokles kılıcı gibi sallandırılması, bu güçlüklerin sadece en kabalarıdır. 


Daha büyük bir problemi, yukarıda гіз isvver odildiği gibi, gerekli dilbilgisi ve kültür birikiminden, yeryüzü ve insanlık görüşünden, itaat, w.wrLuliyet ilişkilerinden arınmış bir medeni cesaret, hi yorum. 
cesarcti ус sentez cesaretinden yoksun, kısacaı başlangıç noktası olarak tarihçiliğe yatkın olmayan bir insan malzemesinin, tarihçi yetiştirmeyi amaçlayanbölum ve rakülielere “oluşması теү а.а g-üiriyor. 

ina sanı.nca tarihçilik mesleğimizin bugünkü en önanii sorunu, teorik bir yenilenmedir: ` і1еѕе] olarak iarih”in yerini, tarihin bilimsel teo: isinin almasıdır; hazır bir “değerler sistemi” vaazıyla toplumu etkileme kaygısından sıyrılmaktır: salt yöneticilerin, hâkim sınıfın, devletin öyküsüne indirgenmiş bir tarihin yerine, sosyo-ekonomik gelişmelere uğırlık veren bir bütünsel tarih'in konmasıdır. Halen ““resmiyet”in elinde, Türklerin tarihi, binbir idealist, teleolojik ve teolojik çarpıtmaya uğratılmıştır. Devletin denetimi altındaki ve devleti fetişleştiren bir ““geçmişçilik” yüzünden, günümüzde milliyetçilik, Türkiye'de tarih biliminin gelişmesinin önündeki esas engel haline gelmiştir. varılan noktada, profesyonel tarihçilerin bu fikri cendereye sıkışmış kesimi kanalından, hiçbir şey ilerleyemez. İrrasonali-zme Карипгііті5 alanın geri alınması ve ötesine seçilmesi, akademik ““kurulu düzen” aracılığıyla, küçük küçük iyileştirmelerle olamaz. Gelişme, tarihin itici güçleriyle materyalist nedenselliğin aydınlığını getirebilen, özgüllükleri evrenselliğin içme yerleştirilebilen. 
çağımızın tarih bilimi-teci isin somut bir metodolojive dönüştürebilenler eliyle olacaktır. 


Kendi payıma, tarihçiliği mizin önünün açılması için en gerekli hazırlığın, ““resni tarih”ka sürekli cluştirisi yoluyla, Türk tarihinin bütününe ilişkin, yeni, birleştirici ve yolgösterici bir teorinin inşası olduğuna inanıyor; buna katkıda bulunmaya çalışıyorum. 
Bununla beraber. bu yeni teorinin tam zaferi sadı:- се kendi mü kemunell,ğine değil, coplumdaki güç dengelerinin değişmesine de bağlı olacaktır. Cumhuriyet dönemi tarihçilerinin, gerek Osmanlı'nın rarihçıliği, gerekse Batı oryantalizmi karşısındaki otoritesini, çok büyük ölçüde, Kemalist devrimin zaferi зага. Günümüzün “alternatif tarihçilerinin bu basit gerçeği kavramasını ve ülkemizin geleceğine angaje olmaktan runen kopmamalarını arzuluyorum. 


Belge 
Atatürk'ün Elyazıları Doğrulandı 


Atatürk'ün Islamiyet, Allah ve Hz. Muhammet konusundaki elyazılarının gerçek olduğu resmen saptandı. TC Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi, İstanbul 2. Aslive Ceza Mahkemesinin soruşturması üzerine yolladığı çevapta, elyazılarının Atatürk'e ait olduğunu doğruladı. Bilindiği gibi, Atatürk'ün Hz. Muhammet ve İslami yet konusundaki elyazıları, Saçak dergisinin 26. savısında yayınlanmıştı. Atatürk'ün Allah'ın doğuşu konusundaki el yazıları ise, 2000'e Doğru'nun 8. sayısında yer almıştı. 2000'e Doğru'nun yayını üzerine İstan bul 2. Aslive Ceza Mahkemesinde açılan davada, Derginin Sorumlu Müdürü Fatma Yazıcı ve Başyazarı Doğu Perinçek 'in Atatürk 'ü dinine bağlı bir halk önünde küçük düşürdükleri iddiasıyla cezalandırılmaları isteniyordu. Yazıcı ve Perinçek'in talebi üzerine belgelerin gerçekliği Atatürk Araştırma Merkezi'- nden sorulmuştu. Gelen cevabı bu sayımıza aynen alıyoruz. 


Cevapta (Ek 1) dive anılan belgeler, Atatürk ve Allah konusunda 2000'e Doğru'nun yayınladıklaпаг. (EK 2) diye anılanlar ise, Saçak'ın 26. sayısında çıkan Hz. Muhammet ve İslamiyet konusundaki belgelerdir. Atatürk Araştırma Merkezi'nin verdiği bilgiler, Saçak ve 2000'e Doğru ”da yayın sırasında yapılan açıklamaları aynen ve eksiksiz doğrulamaktadır. 


SAÇAK 
TG: 
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 
BAŞKANLIĞI 

SAYI : APK.Şb.314.02-87/''3N 
KONU: T.C. İstanbul Cumhuriyet ANKARA 

Sav E 221532: A 

sevcılıfğının yeris 21.9.1957 


T.C. İSTANBIL CUMEURİYET SAVCILIĞINA 


İLGİ : 17.7.1997 tarih ve 1987/75095 sayılı yazınız ve exindeki 


dosya ruhteviyatı. 
İlgi yazınız ekindeki dosya Merkeziniz tarafından incelenmiş ve 


dosya içindeki İstenbul 2. Asliye Ceza Mahkenesitnin 1937/176 sayılı yazılarında cevaplanması ietenilen hususların cevaplarını kapseyan Yürütme 


Kurulu kararınız ekte sunulruştur. Bilgilerinize аггеёегіш. 


ər d z 
Ki Е ER — 
Pref.Dr.Utkan KOCATÜRE —” 
— 
'tetürk Araştırma Nerkezi Saşkanı 
Exi : Soru cevaplarını kapsayan 20.9.1989 T 2% 
27 
asi YƏ ax əd оба е. 2% tarih ve 94/2 sayılı Atatürk Araştırma 57 £ (а; С. Вары ıı) 
Merkezi Yürütme Kurulu kararı. Ga В іЙ а 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dosya için... 


тебе; 
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 


ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 
BAŞKANLIĞI 


Atatürk Araştırma Merkezi 


20.9.1987 tarih ve 94/2 sayılı 


Yürütme Kurulu kararı : 


Т.С.“ 


+ проц] Cumhuriyet Savcılığından 1987/75095 sayı ile gelen 


İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 1987/176 sayılı ya- 


2181 ve yazıya ek olarak gönderilen 49 sayfa fotokopi halirde belgeler 


tarafımızdan incelendi. İstanbul 2. Asliye Ceza Nahkemesinin cevaplan- 


mesını istediği hususlarla ilgili, yazıdaki sıralamaya uygun olarak аза- 


ğıdaki cevapların mahkemeye bildirilmesine oybirliği ile kara: verildi. 


2000'e Doğru'nun yayınladığı belgeler 


1. a) Ek l'i oluşturan Ex 1/1, Ek 1/2, Ek 1/3, Ex 1/4 olarak işa- 


b) 


е) 


a) 


retlenen sayfalardaki elyazıları Atatürk'e aittir. 


Söz konusu yazılar, "Türk Tarihi'nin Ana Eatları" isimli езеrin ilk daktilo "aslağına Atatürk tarafından ilaveler olarak 


yazılmışlardır. 


Atatürk'ün elyazısı ile yapılmış söz konusu Tx/1, Ex/2, Ek/3, Ek/4 sayılı ekler esere ; «pılan ilâvelerin bütününü değil bir 


bölümünü oluşturmaktadır. 


Ek 4/7 ve Ek 4/8"de yer alar kitap sayfaları yuxarıda Atatürk"- ün elyazısı olduğu belirtilen ilavelere göre basılmıştır. Ek 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/б'8а yer alan sayfaların karşılaştırılabileceği elyazısı veya daktilo asılları hakkında bir bilgi yox- 


vur. 


Saçak'ın yayınladığı belgeler 


ANKARA 


e) Atatürk tarafından kendi elyazısı ile yapılan bu ek ve ilaveler "Türk Tarihi'nin Ana Hatları" adlı eserin "Eski Mısır Tarihi"ni konu alan bölümü işinde yer almaktadır. Milattan önceki Mısır medeniyetinde din dırımu incelenmektedir. İla- 


ve':-de söz konusu olan, o zamanki Mısır'da din durumu, onun 


bir değerlendirilmesidir. 


2. а) Fk 2/1,2,3,4,5,6,7,5,9 ve 10'um ilk 2 satırı Atatürk'ün elyazısı ile yazılmıştır. Ek 2/11,12,13,14,15,16 başka bir kişinin elyazısı ile yazılmıştir. EK 2/17,18,19,20,21,22,23 Prof.Dr. Afet İnan'ın elyazısı ile yazılmıştır. Ek 2/24 deki 


elyazısı muhtemelen diğer bir kinseye aittir., 


b) Atatürk'ün emir ve direktifi ile Caeteno'dan Prof.Dr. Afet І- 


nan tarafından çevircilen ekler, Ik 2/17,10,19,20,21.22,23 dür. 


с) Bu yazılar, "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" tarafından liseler için hazırlanan "Tarih 11" adlı kitabın bir heyet tarafından hazırlanışı sırasıniz гаўсаіагпа amacıyla yazılmış veya çevirtilmiştir, Ачат ктп elvazısı ile olan metin de bu гсгсіа bir bölümü Caeteno'nun eserinden feyialanılaram xi lere &litumış— 


tirə 


с) Bu yazılardan, "Türk Terihi Tetkik Cemiyeti" terafızdan liseler için hazırlanan ve 1931 yılında yayımlaran "Tarih ІІ" adlı eserde gerektiginde ve bir ölçüde yararlanılmış; söz konusu yazıla dan bazı kısımlar aynen, bazı kısımlar mealen veya ifade değiştiri— lerek bu kitaba aktarılmış, bazı Kısımlar ise kitaba alinmamış— 


tır. 


1 belgelerin devamı 


ё 


ın yayınladı 


, 


Saçak 


34 


- 


ANKARA 


e) Atatürk'ün elyazısı ile kaleme alınmış söz konusu yazı ile 


diğer yazı ve çeviriler, "Tarih ІІ" adlı eserin taslağı üzerinde yapılan düzeltze niteliğinde yazılar değildir. Bu metinler söz konusu kitabın yazılışı esnasında yararlanılmak üzere hazırlanmış yazı ve çeviriler olup "Tarih ІІ" adlı kitapta bu materyelden bazı kısımlar, yer yer iktibas etne veya mealen 


aktarma suretiyle kullanılmıştır. 


Bu yazılar, "Tarik Іі" adlı kitabı hazırlayan heyette okunarak 

üzerinde tartışma yapılmak üzere kaleme alınmış ve Caetano'dan 

çevirilmiş veya mealen özetlemmiş metinlerdir. Esasen bu yazılarda dini tahkir edici, küçültücü bir ifade ve görüş de bulunmenaktadır. Nitekim gerek elyazısı шетіш өе gerekse bu yazılardan kısmen de olsa faydalanılarak kaleme zlırın basılı bölümde (Таrih II, sayfa 91) yer alan "(ÜMubazmet) aralarında yaşadığı insanların mınevi menfaati için ve büyük bir hakikat namına mücadeleye atılcış sonunda cihânşünul bir dinin müessisi oldu. Nuharred". 
in neşrettiği din, insanların kalbinde derin bir ihtizaz uyandır. 
dı. О ölüp gittikt 1 ondört asır sonra bile İslâmiyet, hâlâ kalp. 


ıl lerde ihtizaz busule getirmektedir." ifadesi bu hususu teyid et- 


1, a,b,c,) Atatürk'ün Islâm dinine, Allah ile Hazret-i Muhammed'e dair 


düşüncelerini açıklayan Konuşmalardan örnekler Prof.Dr.Enver Ziy: Karal tarafından hazırlaran "Atatürk'ten Düşünceler" adlı eserin "Türk İnkılabı ve Din" bölümünde içeriği ve tarihleri ile yer 

almıştır. Arcak bu alıntılara ait konuşmaların tam metinleri "А- 


tatürz"ün Söylev ve Demeçleri (І-ІУ)"аз11 eserde tarihleriyle ve 


yapıldıkları yer de belirtilerek gösterilmiştir. 


ANKARA 


d) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının kanzatince Atatürk'ün herhangi bır konuiri, bu arada din, İslâmdini, Allah, Hazreti Muhammed vey» lâiklik konusundaki tutum ve anlayışı, sâdece şu veya bu tarihte söylediği veya yazdığı bir kaç cümle tek başına ele alınarak, altında ve üstünde söylenen ve yazılanlardan ayrılarak veya hayatı boyunca ortaya koyduğu düşüncelerden ve ісга- 


atının bütününden kepazılarak anlaşılamaz ve değerlendirilemez. 


Atatürk"ün sözlerinin, yazılarının ve icraatının toplu olarak ilmi ve obje tif şekilde değerlendirilmesinden ortaya çıkan gerçek şudur : Atatürk din düşmanı değildir; ancak lâiklik ilkesini Türkiye Cunhuriyeti?nin tenel ilkelerinden biri olarak yerleştirmiş olan önderdir. Laikliği daha Milli Mücadele yıllarından başlayarak büyük bir ёі katle ve sabırla ve adım adın ger- 


çekleştirmiştir. 


Atatürk'ün beninsediği laiklik anlayışı ço” açık ve belirgindir. Atatürk'ün din hakkındaki görüşleri, devletin siyasi, sosyal, hukukl ve €kczomik düzenini, kısmen dahi olsa, dine dayaadırmayı amaçlayan, lâikliği reddeden görüşlerle asla bağıaştırılamayacağı veya o yöne doğru çekiştirilemeyeceği gibi; `atandaşların din ve vicdan özgürlüğünü devlet zoruyla Ка] .ırmayı bir devlet politikası haline getiren, ateizm'i ve dinsizlik ргоpagandasını şiar edinen materyalist ve din düşmanı görüşlerle de 


bağdaştırılamaz veya o yöne çekilemez. 
Özetle, Atatürkxtün bütün konuşmaları, demeçleri, yazıları 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ve icraatı topluca ve bir bütün olarak göz önünde tutulduğunda 

varılacak sonuç şudur : Atatürk, yurttaşların din ve vicdan б2- gürlüğüne saygılı olduğu kadar? devlet yapısını, hukuku, eğitimi akılcı ve çağdaş temellere dayandırmayı da kesin bir zorunluluk 


olarak gören lâik devlet anlayışının kararlı ve inançlı savımu— 


cusudur. 
Prof.Dr.Utkan KOCATÜRK 
Başkan 
(İmza) 
Prof.Dr.Turhan FEYZİOĞLU Prof.Dr.Mehmet GÖNLÜBOL üye Üye 
(İmza) (İmza) 
Prof.Dr. Ergun ÖZBUDUN Bekir TÜNAY буе Üye 
(İmza) (İmza) 
МОРУ 
Aslının Aynıdır. 
Z Ма 
. z. й 
N l l ə. 
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Yargı 


Kerim Korcan 


Birdaha, bir daha üstünde düşünmek gerek, şimdi biz gayesiz, bilinçsiz, canlıların avare avare dolaştığı bir dağda değil, büyük bir nüfus çoğunluğumuzu, zalim mengenesinde acımasızca sıkan, derin derin düşündüren, benliğimizi manen maddeten parçalayan bir çağda yaşıyoruz. 

Öte yandan, yılların politik-ekonomik türlü açmazlar içinde, baştankara sürüp gidişi, iç çalkantıların bir yerde durmayışı, bir avuç çıkarcılar grubunun bizleri esir edişi, sonuçta toplumumuzu tam bir manevi iflasın eşiğine getirip bırakmıştır. Hurafe dolandırıcıları, din simsarları, falcılar, kara karıncalar gibi, pervasız cirit atıyorlar ülkemizin hemen her yerinde. 

Üfürükle, muskayla, zamanımızın girift sosyalsiyasal problemlerini, güya çözümlemeye çalışıyorlar. Tarihimiz boyunca, gelip geçmiş tekmil iktidarlar, düşünceyi kısıtlayınca, aydınlığa ambargo koyunca, karanlık güçlerin boş buldukları alanda azgın kurtlar gibi yayılmalarını biraz da normal karşılamak gerekir. Ancak onlara şunu hatırlatmak da zorunlu, bu çağdışı metotlarla değil toplumları, koyun sürülerini bile gütmek olanaksızdır! Kaç kere uyarıldılar, bir de biz hatırlatalım, azdırdıkları sel- de, önce kendileri boğulacaklardır. 

Vicdanların armut gibi okkayla alınıp satıldığı, namuslu bilim adamlarının susup pustuğu, çalışanların binbir çeşit yolsuzluğun cenderesinde kan kustuğu, politikacı geçinen birtakım hırslı, gravatlı at canbazlarının, çıkar bayraklarını meydanlara astığı, kiralık profesörlerin gerçek aydınların yollarını kestiği, bir dehşetler tablosunda yaşıyoruz. 

Kavgalı bir geçmişten kan ter içinde gelen mustarip insanlarımız, bütün bu olayları görmüyor anlamıyor mu sanıyorsunuz? Eh biraz da öyle değil mi? 
Bu yargıya inanın, tereddütler içinde, yüreğimiz yana yana vardık. Dostlar, cefakeş insanlar, galiba bizler oylarımızı, zaman zaman talimli at canbazlarına verdik ve onların birer demokrasi havarisi gibi, meydanlarda göğüslerini döğe döğe caka satmalarına neden olduk, yıllarca sürüp gitti bu kendi sopamızla kendimizi döğmemiz. 

Demek ki artık, külahlarımızı önümüze koyup bir güzel düşünmeliyiz, hiçbir hak kendiliğinden, bulutlar arasından inivermiyor? Напі, her derde deva diye insanlarımıza sunulan, hani o bir türlü rayına 


oturmayan, oturtulmayan sözde demokrasi. Niçin bu yozlaşmış çiçeğin yapraklarından her zaman bal değil de zehir akıyor, niçin ondan bir damla tadan bir daha iflah etmiyor, her şeye tersinden, hayata devamlı şaşı bakıyor? 

Cevaplayalım, esrar satanlar, karı, kız, çocuk pazarlayanlar, tomar tomar vergi yürütenler, din simsarları, önce Kuran'ı tabu saydırıp, sonra da yalan yanlış tam bir bezirgân mantığıyla yorumlayan, yorumlatanlar hep demokratta ondan. En basit bir gerçeği dile getireni hışımla azarlıyor, dini, kitabı, ahreti, cenneti pazarlıyorlar. Bu dünyada boyun eğerek, usulca, ne verirlerse ona razı olarak çalışırsak. 
yani bir cehennem hayatına alışırsak, ahrette bizlere cennet vadediyorlar? 

Bütün bu olanlar karşısında, bizim tutumumuz, tavrımız kesinlikle bellidir. Ama, bir daha sormak gerek, onlar buralardan yola çıkıp, nerelere varacak, hangi gecitlere ulaşacaklar? Dağ-taş demeden yoksullar yiyecek bir şey ararken, beriyanda onlar, en keskin hatlarıyla insanlarımızı zenginler ve fakirler diye, iki ana sınıfa bölmüyor, vatanımızı bilerek, bir iç savaşa hazırlamıyorlar mı? ©nlara tekrar hatırlatmak gerek, kuşkusuz ki paradan üstün şeyler de vardır. İnsan onurunun hiçe sayılmaması, kanun korkusu, boynu bükük milyonla bebemize acımak gibi? Şunu da eklemekte yarar var, onlar devamlı Allah korkusunu öne almakla, toplumsal kanunları hiçe saydırmayı amaçlıyorlar! Peki ama, nasıl anlatacağız bu gözü dönmüş yangın kundakçılarına - vatan ormanını bir kere ateşlerlerse- bu yurdu bırakıp kaçamayacaklarını? 

Soruyoruz, niçin niçin hak aramaya çıkan, iş aramaya çıkan insanlarımızın sinirleri hâlâ yaylar gibi gergin? Niçin gazete sayfaları hemen her gün kanlı ve iç ürpertiyor? Niçin bir ışık arayışı içinde olan güpgüzel kızlarımız, altınsarısı güvercinler gibi ürkek? Hem çalışan hem okuyan, kayalara tırmanır gibibilim arayan gençlerimiz yarınlarına dargın? Öğrenmek istiyoruz, gerçek sosyalistlerimiz пе zaman boy gösterecekler politik arenada, halkımıza ışık getirecek, cesaret aşılayacaklar, çalışanlardan aldıkları güçle, o yaman inançla. 

Bilmek isteriz, artık insanca kulak verilsin feryatlarımıza, hani hani hak arayanlara vollar açık tutulacaktı, hani kanunlar ayırmadan, kesinlikle kayırmadan uygulanaca ktı? Cevap verin öyicyse. sendikalarımıza kanun yollarını sımsıkı kaparanlar, kaşığıvla verip, sapıyla göz çıkaraniar, ус! kesenler, lokavı tehdidi savuranlar kimler? Onlara hatırlatıyoruz: Ya para, kör çıkar hesapları, ya da vatanın aydınlık geleceği, içte hür, dışta hür, tam bağımsız Türkiyel Beyler, kesinlikle ikisinin ortası yoktur. Biz serma- ye diktası istemediğimizi söy.uvoruz, onlar da devamlı Rusya'yı istemediklerini söylüyorlar. Öyleyse soruyoruz kamuoyu önünde, bu bize cevap mı? 

Yeterince giyecek yiyecek bulamayan, ev kiralarını vaktinde veremeyen, çocuklarını yeterince doyuramayan, okutamayan, hastalanınca insan gibi bakılamayan cefakeş işçilerimizi hangi kanlı maceralara sürüklemek istiyorlar? Bunu yakalarından yırtarca tutup sormayalım mı? Dertli başlarımızı hangi büyük taşlara vuralım, neden neden susuyorsunuz haramla kasalar dolduranlar? Toprağa avuç avuç ter eken, öte yandan ödenmez borçlara boğulup, kızgın yerden orak orak dert biçen, yağız yüzlü, tok sözlü cefakeş köylülerimizin hali nedir? _ 

Bizim Milli Kurtuluş Savaşımızla taçlanmış, çok acı, çok öğünülecek bir geçmişimiz var, toplum olarak bu destanı kesinlikle uhutamayız. Bu hem gururumuz, hem de görmezden gelemeyeceğimiz baş sorumluluğumuzdur. Gururumuzdur, çünkü en elverişsiz şartlarda meydana gelmiş. Atalarımız topraklarımızın her karşısına cömertçe kanlarını akıtmışlar, bizleri aman vermeyen düşman çizmelerinden kurtarmışlardır. Sorumluluğumuzdur, çünkü, geleceğimizi her yönden aydınlatmış, bu yaman olguyu merasim aksesuarı yapmamamız için, birtakım kayıtlar kurailar da koymuştur - bozulmaz varsayılan. ы 

Yani, bir taraftan emperyalist zincirleri çatır çatır kırarken, bir taraftan da, kendi açmazları içinde kıvranan, yorgun, yaralı, tarihi rolünü tüketen Osmanlı İmparatorluğu”nu tasviye etm iş, hilafeti de bir eski geyik postu gibi kaldırın atmıştır. Öte yandan, yurt ve dür.yadaVi verimizi yeniden belirlemiş devlet olarak. Bunun sonucu bir halk hakiıniyeline yolları-kısıtlı da olsa- açmış, açabilmiştir. 

Dikkat edelim dikkat, biz belki aldanaliliriz, ama tarih aldanmaz, aldatılaroaz. Onu 1 ierle, kanla, gözyaşlarıyla, insan feryatlarıvla yasan sayfaları kesinlikle silinmez! Sevgililerden. dostlardan aldığınız mektupları bir gün yırtıp atabilir, hatta hetta yakabilirsiniz? Ama, tarihi yırtamaz, parçalayamaz, yakamazsınız! Orda hâlâ sızlayıp kanayan, namuslu sâtırlar bağırır, sayfalar bir isyan bayrağı gibi çırpınarak: “Efendi elendi, biz Amerikan jandarması değiliz, biz onurlu bir milletiz, biz çalışkan bir halkız!” 
diye, diretebilirler? 

Geçtiğimiz günlerde, eski Amerikan hariciye bakanlarından Henri Kissinger'in bir cümlesini kaptım televizyon ekranından. Pek enteresan bulduğum için sizlere de sunuyorum: ““Biz Türkiye'yi, bolşevik ihtilaline karşı, bekçi koyduk. Anadolu'ya” diyor 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adam ve gözlerimizin içine baka baka, hiç sıkılmadan rahat konuşuyor. Ama, pek bununla bağlı olmayarak Amerika'nın Ortadoğu'da çok yönlü bir politika izlediği de gözlerden kaçmıyor. Onlar icabında, hangi doğrultuda sıçrayacaklarsa, ülkemizi vir atlama taşı olarak ya da yanlarına alarak kullanmak ..teyecekleri kesin! 

Bu sözler, bir taraftan da neyi açıklar, neyi kanıtlar? Dün olduğu gibi bugün de, Amerikan modacılarının ülkemizde, kılık değiştirerek, geniş geniş paşalar gibi rahat ömür sürebildiklerini? Ama, onların artık cicili maskelerinin yırtılacağı günler yakındır sanıyol um. Mallarına mal katamayacak, uyanan hainın bağrında at oynatamayacaklar. Onların gerçek, sömürgen yüzlerini insanlarımıza hiç usanmadan göstereceğiz, bundan vatandaşların kesinlikle kuşkuları olmasın! 

Yukardan beri sürüp gelen satırlarımız, sözlerimiz, milli mücadelemizin sonradan kendi kuruluş felsefesinin tersine düşürülmek istendiğini, biraz yüzeyden de olsa açıklamıyor mu? Ben öyle sanıyorum ki açıklıyor. Konuyu buralara kadar getirdikten sonra, şimdi de, 1930 yılında -vani bundan tam 57 sene evvel - Eskişehir Akçalar İlkokulu'nda, öğrencilerin söylediği, bir şarkının sözlerini açıklamak isterim. 

“Yaşadığımız devir/Cumhuriyet devridir/Zengin de bir fakirde/Saraylarda sedirde/ Bağdaş kurup oturan/Ne padişah ne sultan/Artık aramızda yok/Bu devrin sevinci çok/Gönüllerde hürriyet/Ya- şa sen cumhuriyet.” 

Şimdi sormak gerek, aradan 57 yıl geçtikten sonra, bu sefer yukarıda açıkladığımız şarkıyı, çıksak sokaklarda söylesek, para babalarının, çıkarcıların, yeminli Amerikan hayranlarının, gözleri faltaşı gibi açılmayacak, onlar telaşla küçük dillerini yutmayacaklar mı? Nedir vedir bütün bunlardan anladıklarımız, demek ki bizler, her zaman tarihimizi ana yörüngesinden saptırmamak, emperyalistlere ninni haline getirmemek şıklarına sıkı sıkıya bağlı kalmı- 
5127? 

Şu da var ki, biz geçmişimizi опа tapmak, kuru kuruya öğünmek için annııyoruz. Gnun yeni zamanlarda,yeni şartlarda nasıl yorumlanması gerektiğini de. bir an hile hatırdan çıkarmıyoruz. Nasıl yukardeki şarkının son dizeleri: “Gönüllerde hürriyet/Ya- şa sen cumhuriyet” ise, bugün ве bu güzel okul şarsimn, günümüzde içeriğinin derinleştirilmesini, sosyal adaletci bir görünüm kazanmasını gözlerden uzak tutmayacak onun işimizle, aşfmız, onurumuzla, kesin bir bütünlüğe ulaşmasını sağlayacağız! 

Çünkü cumhuriyetimizin temel felsefesinde bunlar var. Onlara olanca gücümüzle daima sahip çıkacağız. Ne güzel söytemiş atalarımız ““Boş torba- ya at gelmez!” diye. Cüzdanını, her zaman vicdanının önünde tutan sözde bilim adamlarımızın bu gerçekleri, sipariş üzerine saptırması, anlamından uzağa düşürmesi, bizleri kesinlikle bağlamaz. Milliyetçilikle, milli düzenbazlık, ayrı ayrı şeyler, her za- 


man bu ayrıntı gözler önünde bulundurulmalı:. 

Yarım asrı aşan bir geçmişi var cumhuriyetimizin, ama ondan evveli de var, hem altı asır kadar sürmüş? Demek isteriz ki bir toplum düzeninin, şu veya bu ismi taşıması, eğer vatandaşların birtakım temel haklarını garantiye alabilmişse, onları hayata geçirebilmişse bir anlam taşır, taşıyabilir? Yoksa onu Osmanlı düzeninden ayırmak, aralarındaki ayrıtıyı vatandaşa kavratmak zordur. Bütün acılar, tereddütler, işte burada gelip düğümleniyor? 

Toplum düzenine, tekmil vatandaşların tutunabildiği, güçlü dallar kazandıramazsanız, pelli ölçülerde o muazzam ağacın meyvelerinden insanları yararlandıramazsanız, ister istemez bu düzen bir sınıf diktasına kayacaktır. Bunları, bu dönemleri hep beraber yaşamadık mı, halen de yaşamıyor muyuz? Tek parti, dedik, olmadı. Milli şef ne kendini, ne de bizleri bir türlü huzura kavuştulamadı. Sonra çok partili devir geldi. Yüzeyden bir görünüş bu, aslında bunu millete lutfedenler, Amerikan sistemini Türkiye” de bu iki parti muradediyorlardı. Böylece Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın deyimiyle: “Dürbün gibi birbiri- nin içinden çıkan partiler!” prensip savaşını bir yana bırakıp, birbirlerini yemeye durdular. Zaten belli bir pirensipleri de yoktu, böylece demokrasi, keyfi idarenin kılıfı haline dönüşüverdi. 

Daha yola ilk adımlarını atarken, sınıf gerçeğini, sınıfsal kökenlerini inkâr eden bu partiler, belli ki demokrasiyi dejenere edip sen ben, kavgasına dönüştürdüler. Bu konularda üretilen sözler, nutuklar, bir derya oldu, vatandaşları kara karıncalar gibi boguverdi. Siz hiç halkımızın, sıradan vatandaşımızın, zaman zaman söyledikleri şu sözlere dikkat ettiniz mi? “Ağabey, ben ekmek partisindenim”” Bu “Ben bir ekmeğe razıyım”” demektir ve vatandaşın demokrasiden hiçbir şey beklemediği anlamını taşır? 

Halbuki, katığın özlendiği yerde demokrasi başlar. Ama, yürümez, neden, katığıdilenmek serbesi, onu bir vatan partisi kurup, bir hak olarak savunmak, kapitalistler üzerinde baskı kurmak anlamını taşır ki, buna da kesinlikle izin vermezler. Şimdi anlyor musunuz vatadaşlarımızın devamlı: “Ağabey ben ekmek partisindeniml”” demelerinin anlamını? 
Adam demek ki, bürokrasi kördöğüşüne durarak, elindeki tek ekmekten de yoksun kalmak istemiyor. 
Ben bu işi tam 25 senede anladım. Öyle уа, ekmekten yukarı çıkmak, çizmeden yukarı çıkmak anlamını taşır ki, kişiye hiç de hoşgeldin demezler. 

Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Marşı'ndaki ““İmtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz!”' dizesi, elbette içerik bakımından bir anlam taşımıyordu, üstelik toplumun sımf yapısına da aykırı düşüyordu. Ama, hiç değilse, bir umudu işaret etmesi bakımından da olsa, üstünde durmak, düşünmek gerekmez miydi? 
Halbuki, sağ alaya aldı, solda anlamını araştırmadı bu dizenin ya da vakitsiz öten horozun? Şimdi bir düşünüyoruz da, nice nice umutlar hiçe sayılmış, külahlı kuvvetler mehter marşlarıyla içeri alınmış, sözde 


ilmi yorumlarla cumhriyete hami kesilmişlerdir. Yenicami”de bir vaiz bar bar bağırıyor, halkın burnuna dayamışlar oparlörü: ““Padişahlar alimdi, padişahlar fazıldı, bir işaretiyle on binler asker yazıldı, düşman kendi kaleleri içinde bozuldu.” 
Cumhuriyet gerçek kişiliğine, toplumsal içeriğine 


.kavuşmaz, kavuşturulmazsa, onu zıddına dönüştür- 


mek heveslileri artar, ne var bunda şaşılacak? Yalnız onlara şunu kesinlikle hatırlatmak gerek: Yalanadolana bölünmüş ilim ne der bunu bilmeyiz ama, toplumsal bilim atmaca gibi çarpar adamıl Belki buyurdukları gibi kan da akar. Şu varki, tarih nehri gerisin geriye akıtılamaz! Bunu kafalarına iyice yerleştirmeleri için onlara objektif verileri hiçe saymamalarını salık veririm. Bozulan saatı gene saat tamircisine götürürler at canbazlarına ya da nalbanta değil. 

Şimdi,1930'ların, mektep şarkılarından bir başka örnek sunacağım: — Atatürk Cumhurbaşkanı, 15- met Paşa, Başbakandı o zamanlar- “İki elde on parmak/ Lüzumsuz mu görünür/ Eldursun ona bak/ El parmakla öğünür/Kimdir yapı ustası/Kim yontuyor mermeri/Kim işler elması/ Tahta veya demiri/ Yarın savaş olunca /Yurdumuzu kim korur/Parmaktır tetiktir/Düşmanları o vurur.” 

Yukardaki dizeleri sununca, cumhuriyetimizin tarih alanına, hangi temel inanışla çıktığını kesin olarak anlamış bulunmuyor muyuz? Yazık ki yukardaki dizelerin şairinin bugün kim olduğunu hatırlamıyorum ve o meçhul kahramanı saygıyla anıyorum! 
Emek, kan, ter, gözyaşı, değil mi bir yurdu yücelten, demiri işleyen, toprağı süren. Peki kim, kimler kökü dışarda saymış üretken kahramanlarımızı, onlar gelecek nesiller önünde nasıl hesap verecekler? - 

Kısacası, biz diyoruz ki, Tatar Ramazan'ın ağzından: Serin bir yağmur yağsın, ıslatsın, dinlendirsin, ter adamlarını. Onlar diyorlar: Durun hele ateş yağacakl Zamanın en doğru değerlendirmesi, onu şaşmayan bir saat gibi ileri doğru kurmak, insanları mutluluğa ulaştırmaktır. Ezeli don tartışmasını, din tartışması şeklinde saptıran külahlı kuvvetler bu seferde feci şekilde yanılacaklar, bu gün bulundukları noktanın da çok çok gerilerine düşeceklerdir! Yalnız, bu arada cumhuriyetçileri de uyarmak gerek, gericinin silahını, köhne fikirlerini kullanarak, onlarla savaşamazsınız! 

Bütün bu anlattıklarımız, bizlere nerelerden yola çıkıp, önce hangi amaca yönelip, zamanla onun tam tersi, dikenli bir yola düştüğümüzü de apaçık anlatmıyor mu? Oysa bizim yolumuz, ne Vaşington'dan, ne de Mekke'den geçer! Arap kendini Batı'nın vesayetinden kurtardı da, şimdi bize mi geldi sıra? Bizler bütün bunları açık yürekle tartışabilmek için, hür düşünceye yolları tıkamayan tam bir demokrasi istiyoruz. Kesinlikle sınıf farkı gözetmek sizin, bütün iyi niyetli insanlarımıza, siyasal iktidar yolunu açmak gerek. Demokratik anlamda, yeni bir milli kurtuluş savaşının baş sloganları bunlar olmalıdır. 
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Hayat ve Dogmalar 


““SSCB”de Sosyalizmin Ekonomik Meseleleri” 


Kitabı Üzerine 


Boris Bolotin * 


Her ne kadar, 1965'ten sonra yayınlanan emekli subay anılarında, başkomutan olarak Stalin'in itibarı iade edildiyse ve çeşitli edebi ve sinematografik destanlarda yüceltildiyse de, teorik eserleri unutulup gitti. Yazık, çünkü Stalinizmin karakteristik özelliklerinden biri, söylenenler ile yapılanlar arasındaki uçurumdur ve Stalin'in söyledikleri, daima, yaptıklarından daha dürüst ve daha haklıydı. Bu sözler, zamanlarının silinmez damgasını taşıdıkları gibi, kendileri bu geride silinmez izler bırakmışlardır. 
Stalin'in teorik kanaatları, bugün 50 yaşının üzerinde olan Sovyet vatandaşlarının dünya görüşünü büyük ölçüde şekillendirmiştir ve dolayısıyla bu dünya görüşünün, pek çok insanın bugün SSCB'de meydana gelmekte olan değişiklikleri algılayış biçimlerine yansımasına, Yeniden Düzenleme (perestroyka) karşısındaki tavırlarını belirlemesine şaşmamak grekir. 

“SSCB'de Sosyalizmin Ekonomik Meseleleri” başlıklı eserin, Stalin'in teorik yazıları arasında apayrı bir yeri vardır. Bu derleme, Stalin'in, yeni bir ekonomi politik ders kitabı tasarısına ilişkin tartışmalardan esinlenen notlarını ve mektuplarını kapsamaktadır. Aslında sözkonusu tartışma Kasım 1951'de sona ermiş ve tartışmaya katılanlar, uzun süre Moskova'da alıkonarak, Stalin'in bir konuşma yapmasını beklemişlerdi. Ancak bu bekleyiş boşa çıktı ve sonunda hepsi, ilgili üniversitelerine dağıldılar. Bunu izleyen ilkbaharda, yani 1952'de ise, basın Stalin'in ekonomik notlarını yayınlamaya başladı ve bunlar daha sonra,adı geçen derleme biçiminde bir araya getirildi. 

` Bundan sonra bütün ülke, bu derlemeyi inceleme- ye başladı. Daha önce, Lenin Tarımsal Bilimler Federal Akademisinin Ağustos 1948 oturumunun bel- 


* Boris Bolotin, SSCB Bilimler Akademisinin Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler enstitüsünde kıdemli bilimsel araştırmacıdır. 

Bu yazı, Les Nouvelles de Moscou (Moskova Haberleri) dergisinin 23 Ağustos 1987 tarihli 1987/34. sayısındaki Fransızcasından dilimize çevrilmiştir. 
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gelerinin incelenmesi, Weismann-Morgan teorileriyle birlikte tüm genetiğin, milyonlarca siyasi okul öğrencisinin gözünde bir daha tamir edilmez bir şekilde mahküm edilmesine yol açmıştı. Daha sonra sıra, Stalin'in çözmek iddiasında olduğu dilbilim sorunlarına gelmişti. Ve nihayet sıra, ekonomi politiğinde.... 

35 yıl sonra bugün, ““SSCB”de Sosyalizmin Ekonomik Meseleleri””nin sayfalarını okumak, insana tuhaf bir duygu veriyor. Vargıların kategorik karakteri çok göze batıyor; biz bu alışkanlığı çoktan bıraktık. Gerçek problemler ile hayali problemlerin birbirini izleyişi, kâh çok basitçi, kâh çok karmaşık şekillerde yorumlanışları, şaşırtıcıdır. Bir yandan, Stalin'in kitabını kapattığımızda, aslında Sovyet ekonomisinde yapılması gereken değişikliklerin kaçınılmazlığına ilişkin bir kavrayışı özgün biçimde yansıttığını; bu değişikliklerin hiç olmazsa genel yönünü öngörme arzusunca dikte edilmiş olduğunu düşünmeden edemiyorsunuz. Diğer yandan, hemen her şerh koyuş, boş kalıplardan ve don muş doğmalardan kurtulmadaki acze tanıklık ediyor. 


Üretimin mükemmelleşmesi üzerine 


Stalin, sosyalist üretim ilişkilerinin kesintisiz bir şekilde mükemmelleştirilmesi gereğine ilk parmak basan kişidir. “Aleksandr İliç Notkin yoldaşa cevab''ında olsun, “L. Yaroşenko yoldaşın hatâları üzerine”” yazısında olsun, bu fikre defalarca dönüyor. Bunu, sözkonusu biçimleri sosyalizmin bizatihi özüyle özdeşleştirdikleri için, bugün ekonomik faaliyetimizin istikrar kazanmış çeşitli biçimlerinin tasfiyesi konusunda (en hafif deyimiyle) endişeli olduklarını belirtenlerin dikkatine sunuyorum. 

“Sosyalist rejimde de üretici güçler, hiç tartışmasız, üretim ilişkilerinin önünde gider”” diyordu. Stalin.... “Genellikle sosyalizm altında, işler, üretici güçler ile üretim ilişkileri arasında bir çatışmaya varmaz, çünkü toplum, geri üretim ilişkilerini zamanında üretici güçlerin karakterine uygun bir hale getirme olanağına sahiptir. Sosyalist toplum bunu yapabilir, çünkü onun bünyesinde, direnmeyi organize edebilecek, çöküş halindeki sınıflar yoktur. Elbette sosyalizm altında da, üretim ilişkilerini değiştirmek gerektiğini kavramayan, geri bıraktırıcı ataletler sözkonusu olacak; ama işleri bir çatışma raddesine vardırmadan bunun üstesinden gelmek, aşikâr ki kolay olacaktır.” 

Yazar, böyle değişikliklerin nasıl yapılacağını :аsavvur ediyordu? Aklında, muhtemelen, 1930'lü ve 1940'lı yılarda sosyalizme o kadar zararı dokunmuş olan yöntemlerin benzerleri vardı. Bununla beraber, asıl önemli nokta şudur: Stalin, ekonomik mekanizmanın ilelebet aynı biçimde dondurulamayacağının farkındaydı. O dönemde son derece etkili olduğu ispatlanmış, eşi görülmedik büyüme hızlarına ulaşmayı sağlamış ve dolayısıyla ülkenin ve halkın tüm çehresini değiştirebilmiş yöntemler, zamanla, daha sonraki gelişmeleri engelleyen bir fren haline gelebilirdi (“eğer biz yanlış bir politika uygularsak..”” 
diyordu Stalin). 

Eğer bu böyleyse, nasıl oluyor da bazılarının zihinlerinde, sanayileşme ve savaş sonrası onarım dönemlerinden kalma ekonomik mekanizmanın yeniden düzenlenmesi, Marksizm-Leninizmin Stalin'den öğrenilmiş temel gerçeklerine karşı bir darbe niteliğine bürünü yor? Muhtemelen bunun nedeni, bizim tohumlarını attığımız yeniden düzenlemenin karakteri ve yöncliminin, Stalin'in öngördüklerine taban tabana zıt olmasıdır. 


Para-meta ilişkisi, bir köstek mi? 


Stalin'e göre, üretim ilişkilerimizin gelecekte dönüşüme uğramasının kaçınılmazlığı, para-meta ilişkisi gibi, sosyalizme son derece yabancı ve ters olduğu düşünülen bir unsuru içermelerinden kaynaklanıyordu. Bu önerme, bizi, Stalin'in mantığının güçlü ve zayıf yönlerini birbirinden ayırmanın çok zor olduğu bir alana götürüyor. 

Stalin, analizine, son derece doğru bir teze yaslanarak başlıyor: Ekonomiyi, kendi doğasına yabancı yöntemlerle yönetmek imkânsızdır; objektif ekonomik yasalardan yola çıkmak, bu yasalara ilişkin kavrayışımızı derinleştimek ve onlara uygun bir yol izleme sanatında ustalaşmak gerekir. Ne var ki, analizinin daha sonraki aşamalarında Stalin, en hoşgörülü ve en saygılı bir eleştiriye bile tahammülü olmayan sonuçlara ulaşıyor. İşin en kötü yanı şuradadır ki, böyle bir eleştirinin yapılabilmesi ihtimali dahi, Stalin'e muhtemelen saçma gözü kmüştü: Yeni teoriler ortaya atma, (bütün diğer bilimleri olduğu gibi) Marksist-Leninist ek onomi politiği de geliştirme hakkı, eşyanın doğası gereği, sadece ve sadece Stalin'e ait bulunuyordu. 


Bugün, para-meta ilişkilerinin, değer yasasının eylemli biçimlerinden başka bir şey olmadığı, sözkonusu değer yasasının ise, (doğal kaynaklar ve işgücü dahil) toplumun elindeki maddi olanakların sınırlı karakterinden, amaçlar ile onlara ulaşmanın araçlarını, istemleri ve olanakları dengelemek zorunluluğundan türediği, genellikle biliniyor. Oysa Stalin'e göre, değer yasası sadece değişim oranlarını belirlemektedir; değişim, mülk sahiplerini varsayar; mülk sahipderi ise, açıktır ki, kötü kişilerdir. Sonunda Stalin, gerek değer yasasını, gerekse опа bağl: oları paiamcta ilişkilerini aforoz edip çıkmaktadır. 

Üstelik bütün bunlar, birkaç sayfa önce, meta üretiminin her zaman kapitalist meta üretimine dönüşmeyeceği veya kapitalizmi doğurmayacağı, böyle bir zorunluluğun olmadığı yolundaki doğru bir gözleme rağmen oluyor. Bu dönüşümün olabilmesi için, diyor Stalin, üretim araçlarının özel mülkiyet altında bulunması, başkalarının emeğini (ücretli değilse bile) sömürme imkânının mevcut olması, vb. gerekir. 
Sosyalizm altında bu koşullar yoktur; dolayısıyla, para-meta dolaşımının varlığını korumasına bakarak, ne sosyalizmin herhangi bir aşınmaya uğradığından, ne de kapitalizmin herhangi bir restorasyonundan söz edilebilir (bütün bunlar, Stalin'in tezlerinin nerdeyse kelimesi kelimesine bir tekrarıdır). 

Derken Stalin, birdenbire, tuhaf bir vargıya sıç- 


“rar: Meta üretimi, bizim için, sadece kesinlikle sı- 


nırlanmış olmasından ve ikifarklı mülkiyet biçiminin: Devlet ile kolhozların (köylülerin kollektif işletmelerinin ) ve üretim ile tüketimin buluşma noktasında ortaya çıkmasından ötürü, tehlikeli değildir. 
Böylece Stalin'in, sırf alıcı ile satıcı için belli bir tercih marjını koruması ve çok sıkı bir merkezi bölüşüme tâbi kılınamaması nedeniyle bile, meta dolaşımını, varlığı çok arzu edilmez bir şev saydığı görülmektedir. 

Doğrusu çarpıcı bir tutarsızlık! Stalin, Devletin güçlü olduğu ve kendini sürekli olarak güçlendirditi, kom .ni-min birinci aşamasında, iki farklı mülkiyet biçiminin varlığı nedeniyle, meta-para ilişkilerinin (pek arzu edilmeseler bile) cbjektifolarak gerekli olduklarını belirtiyor. Öte yandan, bugün bildiğimiz şekliyle Devletin bir dönüşüme uğrayacağı ve fonksiyoniarının büyük kısmını halkın özyönetimi- ne terkedeceği aşamaya yaklaştıkça, para-meta dolaşımının mutlak surette dışlanacağını ileri sürüyor. Niçin? Sırt, bu dolaşımı tek bir merkezden planlamak zor olacağı ісіп! 


Piyasa ve kolhozlar 


Demek ki Stalin”e göre, para-meta ilişkileri, yani piyasa, sırf kolhozlar mevcut olduğu için mevcuttur. 
Şöyle yazıyor: ““Devlet, sadece devlet işletmelerinin üretimine hükmedebilir, kolhozlar ise, kendi malları gibi, kendi'üretimlerinin de biricik sahipleridir.” 

Bu cümleyi okuyunca, belli bir acılık hissetmemek mümkün değildir. Nasıl olur da Stalin, kolhozları bir çeşit “Rochdale kooperatifleri”? gibi, sadece kendi üyelerinin çıkarlarıyla ilgilenen, Devlet planına entegre olmayı reddeden ve üretimlerini ticari bir tarzda pazarlayan kuruluşlar olarak resmedebilir? Üstelik bütür bunlar, Devletin, zorunlu ürün alımları ve Devlete bağlı makina ve traktör istasyonlarının snnduğu hizmetlerin karşılığının ayni olarak ödenmesi sistemi aracılığıyla, kolhozların resmen elini kolunu bağladığı, savaş sonrası dönemin koşullarında söylenmektedir! Kolhozların üretiminin büyük kısmının ““karşılığı””nın, aslında depolama merkezlerine nakil masraflarını bile karşılamayan fiyatlar üzerinden ““ödendiği”” koşullarda söylenmektedir! Stalin”in, kendi önerileri konusunda eleştiriler bir uyanıklığı olmakızın, dokunulmazlık içinde kelimelerle oynama hüneri, burada karşımıza çıkıyor. 

Resmi istatistiklere göre, 1950-1953 yıllarında kolhozlar Devlete, işte bu koşullar altında, ürettikleri buğdayın (tohumluk olarak ayrılması gereken miktar hariç) yüzde 60”ını, etin ve sütün yüzde 60'ını, şeker pancarının ve ham pamuğun ise tamamını satmışlardır. Bütün bunların merkezi fonlara girişi yapılmış, sonuncu kilosuna kadar kaybedilmiş ve yeniden bölüştürülmüşlerdir. Bu koşullarda, kolhozların faaliyetlerinin plan-dışı karakteri konusuna söylenenler, belki bir kara mizah örneği olarak yorumlanabilir. 

Burada kollektivizasyon konusuna girmek istemiyorum; bana göre bu, SSCB tarihinin ayrı ve son derece dramatik bir sayfasıdır. Anatoli Ribakov'a ve “Arbal'ın Çocukları” adlı romanına saygım büyük; ne var ki, Stalin'in, ülkemizde bir çiftçi sınıfının ortaya çıkacağı korkusuyla (ve böyle bir adımın maddi ve psikolojik koşulları hazırlanmadan çok önce) kolektivizasyon kararı aldığı yolundaki açıklamasını kabul edemiyorum. Çiftçileri, sosyalist bir Devletin toplumsal stratejisine entegre etmek gerçekten zordur; bu konuda, Polonya'nın acı tecrübesini hatırlamak yetiyor. Ben, Sovyetler Birliği'ndeki kollektivizasyon ânının ve gecikmelerinin, son derece sert ve etrafından dolaşılması imkânsız koşullar tarafından belirlendiği kanısındayım: Ağır sanayiyi (en başta da, savaş sanayisini) kurma zorunluluğu; bu sektörler için yüzlerce fabrikanın inşası zorunlulu-Bu; bu işletmeler için yüzbinlerce makinayı, buğday karşılığında saun alma zorunluluğu; kırdan kente göç eden milyonlarca yeni şehirli işçiyi besleme zorunluluğu... Son tahlilde, geri, düşmanlarla kuşatılmiş, Avrupa işçi sınıfının devletsel biçimde örgütlenmiş desteğinden yüksun bırakılmış bir ülkede sosyalizmi kurınanın bedeliydi bu. Aynı zamanda, Sta-Man Kişisel özelliklerinin de, kollektivizasyonun bütün veçhelcr ine trajik damgalarını vurdukları ve muazzam kayıplara yol açtıkları kuşkusuzdur. Ben burada kendimi sadece, savaş öncesinde ve savaş sonrasının ilk yıllarında, kolhozların üretiminin büyük bir kısmını müsadere etmek zorunda kalmış oldu-Bumuz sapıamasıyla sınırlıyorum. 

Oysa aynı anda Stalin, kitabında uzun parantezler açarak, kolhozların müsaderesinin ve Devlet işletmelerine (sov hozlara) dönüştürülmesinin, elbette tek bir üretim sektörünün oluşturulmasına ve meta dolaşımının adım adım yokedilmesine katkıda buhinabileceğini, ama bizim koşullarımızda bunun öngörülemiyeceğini anlatmaktadır. 

Bu noktada, Stalin'in ölümünden hemen sonra kolhozların önemli bir kısmının hayli genişletilmiş ve sovhozların parçaları haline ödünüştürülmüş olduğunu kaydedelim. Bunun sonucu olarak, 1950-1960 arasında kolhoz sayısı eskisinin yaklaşık ücte birine düştü ve bağırlarında topladıkları köylü işletmesi sayısı da yüzde 20 kadar azaldı. Bu ““müsadere”, sadece k olhozcuların hiçbir tepkisini doğurmamakla kalmadı; hattâ, kendilerine asgari bir gelir düzeyini garanti eden bir çeşit kurtarma eylemi gibi karşılandı. Çünkü 1941'den beri birçok kolhoz- da “çalışma günleri””nin bedelleri, ne nakden, ne ay: nen, hiçbir şekilde ödenmiyor, kolhozlar, üyelerine, kendilerini sadece bireysel toprak parçaları sayesinde geçindirme ““hakkını” ” bahşederken, aynı zamanda onları, kolektif işletmenin bünyesinde asgari miktarda çalışma günlerini ifade etmekle zorunlu tutuyorlardı. ““Tek bir üretim sektörü””ne doğru atılan bu adımın, meta dolaşımı alanını, değer yasasının geçerlilik alanını hiçbir şekilde kısıtlamadığını, ayrıca kısıtlamasının mümkün de olmadığını ekleyelim. 

Stalin"in ““SSCB”de Sosyalizmin Ekonomik Meseleleri” kitabında kolhozların niteliği konusunda ileri sürdüğü fikirler, son derece ilginçtir. Bu ““kooperatif mülkiyet özneleri””nin gerçekte hiçbir mülkiyete sahip olmadıklarını keşfediyoruz, çünkü (aktarıyorum): ““Kolhoz, işlediği toprağın maliki değildir”; “belli başlı üretim araçlarının maliki değildir” ve ancak Devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra mahsulünden kendine kalan bölümle, istediğini yapabilir. Ama demek ki o dönemde varolan şekliyle kolhozlar, Devlet topraklarına yerleştirilmiş, toprağı Devletin üretim araçlarıyla işleyen ve üretimlerinin ancak küçük bir bölümünden yararlanabilen köylü topluluklarından başka bir şey değillerdir... 

Bütün bunların, Lenin'in kooperatifleşme planıyla ne kadar az ilgisi vardır! Neyse ki, o dönemden bu yana kolhozlar, bütün bürokratik engellemelere rağmen çok mesafe kaydetmiş bulunuyorlar (o engeller olmasaydı, ne kadar daha ileri bir noktada olabilirlerdi!). Bugün kolhozlar, hemen bütün tarımsal üretim araçlarının gerçek malikidirler. Tarımsal 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ekonominin ünlü uzmanlarından Aleksandra Sanina ve Vladimir Venyer çiftine (koca, hâlâ hayattadır) yazdığı mektupta, Stalin, traktörlerin, biçerdöverlerin, kamyonların ve diğer makinaların kolhozlara satılması yoluyla kolhozların güçlendirilmesi şeklindeki önerilerini, bir sapkınlıkmış gibi reddediyor. Yedi yıl sonra, yani 1959'da, bu öneri uygulamaya konacak; o ana kadar her nasılsa -mucizevi bir şekilde- iki bin kadar traktör edinmiş olan kolhozlar, 650,000 traktöre sahip olacaklardı (bugün ise, i,150,000'den fazla traktörleri vardır). Stalin”- in kehanetlerinin aksine, bu, kolhozları h içbir şekilde yıkmamış bulunuyor. 1950'den 1986'ya, kolhozlar- da günlük çalışmanın karşılığı (yedi kere meydana gelen fiyat artışları gözönünde tutulduğunda), 70 kopekten 7 ruble dolaylarına yükselmiştir. 


Piyasa ve plan 
Stalin'in sasyalizm koşullarında piyasayı reddet- 


mesi, piyasa ile planın bağdaşmaz olduğu konusundaki inancı, gerek ekonomik karar vericilerimizin, 


-gerekse bilim adamlarımızın büyük bir kısmının eko- 


nomik düşüncesini şekillendirdi. SBKP”nin 27. 
Kongresinden ve 1987'nin Ocak ve Haziran ayların- daki Merkez komitesi plenumlarından sonra dahi, prestijli bir kesimi dahil basında, meta dolaşımını “sterilize” etmenin, ““paranın etkisinden arındırma'- "ran, işletmeler arasınak і hesapları ve üretimlerinin kaydını ruble olarak değil de başka birimlerle, örneğin enerji bırimleriyle tutm...nın daha iyi olacağı yolunda, tuhaf yazılar çıkabiliyor. Burada meselemiz, bu enerjik-ekonomik $afsataların eleştirel tahlili değil. Bununla birlikte, böyle hilkat garibeleri yaratılmasına ilişkin öneriler, ““SSCB”de Sosyalizmin Ekonomik Meseleleri"'ni sessizlik içinde geçiştirmememiz; tam tersine, bu meseleleri analiz etmemiz ve eleştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Tarihin hakkı (ekonomi tatihinin hakkı dahil), tarihe verilmelidir. 
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Sovyet basınında, sınıf ayrıcalıkları 


Özel Okullar, Seçkinlerin Çocuklarına 


Hizmet Ediyor* 


(D 


Anne ve babaların önlemeye çalıştığı basın araştırması, 


Mosk ova "daki özel yabancı dil okullarının, 


yüksek görevlilerin yaşadığı semtlerde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. 
Maddiyatçı öğrencilerin kabahatleri, örtbas edilmekte. 


Yetişkinler için dersler: Bazı Moskova okullarının sahip olduğu ayrıcalıklar, masum olmaktan çok uzak. 


Ş. Muladzanov 


Bir süredir, yüksek mevkilerdeki, önemli bir yoldaş için, çocuklarını hemen bitişikte bile olsa alela- de bir okula değil, kendisi gibi öndegelen kişilerin çocuklarının kaydolduğu, hayli uzaktaki fakat son derece saygıdeğer bir eğitim kurumuna yerleştirmek, bir onur meselesi haline gelmiş bulunuyor. Yerleştirmek kelimesi, olayı tam tarif ediyor, çünkü çocuklar böyle bir ““özel okul””a (neden tırnak içine aldığımızı, sonra açıklayacağız ) hemencecik kabul edilmemekte. Müracaatlar arasında, büyük bir rekabet var, Daha doğrusu, anne ve babalar arasında: 

Ama gelin, her şeyi sırasıyla ele alalım. Önce, özel eğitim veren okulların hepsinin, prestijli ve ayrıcalıklı eğitim kurumları kategorisine girmediklerini açıklamalıyız. Burada sözünü edeceğimiz eğitim kurumları, yabancı dil ağırlıklı olanlardır; çünkü fizik, matematik, vb. ağırlıklı olanların, biraz farklı koşulları ve çehreleri ve kendilerine özgü sorunları var. Bir husus daha: Özel eğitim veren okulların yanısıra, şu veya bunedenle yüksek mevkilerdeki kişilerin himayesi aluna alınmış bazı “sıradan okullar”: da, ayrıcalıklı okullar grubuna dahil etmemiz gerekecektir. 


* Yayımladığı uç yazı, 1987 başlarında Moskovske ya Pravda'da ve Soyyetskayu Rosiva'da yayımlanmış olup, ABD'de çıkan The Current Digest of the Soviet Press dergisinin 25 Mart 1987 tarihli sayr sındaki (Cik XXXIN. Мо. 8) İngilizcelerinden çevrilmiştir. 
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Moskovskaya Pravda, 18 Şubat 1987, s. 2-3 


Coğrafya hakkında birkaç söz 


Başkentte, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi yapan 90 kadar uzmanlaşmış okul mevcuttur. Bunlar şehre son derece dengesiz bir tarzda dağılmıştır. Örneğin, Krasnaya Presniya ve Oktiyabr bölgelerinde bu okullardan yedişer tane varken, Kızıl Muhafız ve Sovyet bölgelerinde (dikkat ediniz: Moskova'nın en büyük bölgeleridir bunlar!) ve daha birkaç bölgede, hiç yoktur. 

Heyhat; özel okulların savunucuları ne derlerse desinler, bu “bilgi sarayları””nın dağılımı, nüfusun büyük çoğunluğunun bakanlık ve genel müdürlük kadroları il kafa emekçilerinin ailelerinden oluştuğu semtlere, her nasılsa tıpatıp uymaktadır. 

Stolovy Sokağı 10/2. 110 Numaralı Özel Okul. 
Derse girmek üzere olan çocuklar arasında, küçük bir anket yapıyoruz: Senin annen baban nerede çalışıyorlar bakayım, oğlum? 

— Bakanlar Kurulunda. 

— Bir enstitüde, hem babam, hem annem. 

— Babam bakanlıkta çalışıyor. 

— Babamın görevi gizli, annem ise bilim asistanı. 
Ve böyle gidiyor. Tabii, başkentteki daha birçoğu gibi bu özel okulun da, anne ve babası işçi olan tek 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bir öğrencisi olmadığını kesinlikle gösteren belgelere de bakabilirdik, isteseydik. Ama asıl çocukların tepkilerini görmeyi arzulamıştık. Hiçbir muğlak yanı yoktu bu tepkinin: Küçükler ayrıcalıklı konumları- nın son derece farkındaydılar ve anne ve babalarının meslekleri yle değil, bulundukları mevkilerin itibarıyla övünüyorlardı. 


Öğrenci kitlesi hakkında birkaç söz 


Moskova'nın özel okullarındaki her 100 birinci sınıf öğrencisinden sadece 6'sı, işçi ailelerinden geliyor. Daha yüksek sınıflarda bu oran giderek düşüyor ve mezuniyete gelindiğinde genellikle sıfır oluyor. Diğer yandan, bakanlık ve genel müdürlüklerin kıdemli kadrolarının çocuklarının oranı giderek yükseliyor ve onuncu sınıfa gelindiğinde yüzde 18-19”u buluyor. Bölge kademesi yöneticilerinin de eli armut toplamıyor, tabii. Onların çocukları da bu özel okullarda toplaşmakta.... 

Dolayısıyla, eğilimin yönü son derece açıktır. Bunu zararsız gören herkesi, özel okulların sınıf ve koridorlarını ziyaret edip, öğrencilerle biraz konuşmaya davet ediyoruz... Hepsinin aklı fikri, bakan, genel müdür, dış ticaret temsilcisi veya özel mağazalardan birinde satıcı olmakta... Sıradan okullardan mezun olan gençler için, bir teknik-meslek okulundan geçerek iş-güç sahibi olma yolunda ilerlemek, olağan hale geliyor. “Seçkinler” ise, böyle bir yol tanımıyorlar. Örneğin, Sivastopol Bölgesindeki 26 numaralı okulun 480 mezunundan bir teki bile bir teknikmeslek okuluna gitmemiştir! Anne ve babaları, onları buna hazırlamıyor! 

Peki, neye hazırlıyorlar? Benim görüştüğüm bütün eğitimciler ve anne ve babalar, habire, çocukların yüksek öğrenim kurumlarına -ve tabii, bir kere daha, en itibarlı olanlarına- girme şanslarından söz ediyorlar. 

Aşağıda, 21 Numaralı Özel Okulun yakın zaman- daki mezunlarından biriyle yapılmış bir sohbetten bir bölüm sunuyorum: 

— Bizim okulumuzda, çocukların çoğu dokuzuncu sınıftan itibaren özel öğretmenler tarafından çalıştırılırlardı. Tabii eğitimlerinde, anne ve babaları özel öğretmen tutacak durumda olmayan çocukların çok önüne geçiyorlardı. Bu diğer durumda olan çocuklar ise, başka okullara nakletmek zorunda kalıyorlardı. Bu, herşeyden önce, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün, Moskova Devlet Üniversitesinin dil ve edebiyat bölümlerinin ve diğer benzeri yüksek okulların giriş sınavlarında 50- rulan dersler açısından geçerliydi. Tabii birçok çocuk, özel öğretmenlerle yabancı dil çalışıyordu. 

— Ama size zaten ileri düzeyde İngilizce öğretilmiyor muydu? 

— Hiçbir özelliği yoktu bunun. Sadece dil dersi 


saatleri daha fazlaydı. Bütün diğer dersleri Rusça olarak görüyorduk. 

Affedersiniz, şimdi burası, Demiryolu Bölgesindeki 9 Numaralı Özel Okulun tuvaleti. Teneffüs s:- rasında, yarı-terkedilmiş bir bit pazarı görünümü arzediyor. Burada, teyp kasetlerinden vecikletten, pornografik yayınlara, faşizan eğilimleri olan rock gruplarının isimleri yazılı düğmelere kadar ne alınıp satıldığını, şeytan bilir!... 

Özel okulların öğrencilerinin çoğunun, ortalama çocuğa göre çok daha pahalı giyindiği, çıplak gözle görülebiliyor. Burada, teneffüsler sırasında defalarca şöyle cümleler duyduğum oldu: ““Dün gece sabahın birine kadar video serettik”” ya da “Babamın (genellikle, İngilizcede olduğu gibi fadzır şeklinde, veya “bizim ihtiyar” diye söyleniyor -redaktörün notu) yurtdışı gezisinden getirdiği makaraları göreceksin- çılgın şeyler1.” Hayır, size argo alıntıları yapmayacağız uzun uzun; önemli olan, argo dešil, bu konuşmaların özü, yani gerçlerin dimağlarını sımsıkı pençesine geçirmiş olan maddiyatçılıktır. 
Ve psikologların, eğitimcilerin ve milislerin çok iyi bildiği gibi, bu dönemecin biraz ilerisinde, cürümler ve giderek suçlar bekliyor. 

Özel okullarda, bazen sıradan okullardan daha fazla olmak üzere, çocuklar birbirlerinin (tabii, ithal malı) elbiselerini ve eşyalarını çalıyorlar. Buradan alkolizme, uyuşturucu kullanımına, cinsel dejenerasyona ve döviz spekülasyonuna giden bir yol vardır... 
Sık sık, normal koşullarda adli koğuşturma açılması gerekirken, özel okul öğrencilerinin yakasının sadece biraz ürkmüş olarak bırakıldığı görülüyor. 

19 Numaralı Özel Okuldan bir delikanlı, gasp 
amacıyla saldırıda bulundu: 4 Numaralı Özel Okuldan, aynı yaştaki bir diğer çocuk, Kuntsevo-1 istasyonunda, çete halinde hırsızlığa karıştı, aynı okulundokuzuncu sınıfındaki bir kiz ise, bir apartımana girip eşya çaldı. Ne oldu? Biraz para cezası, biraz “nasıl yapabildin bunuf” feryatları, o kadar... 


İstatistikler hakkında birkaç söz 


Moskova Şehir Sovyeti Yürütme Komitesi”nin içişleri şubesinden alınan bilgilere göre, son üç yılda 50 
özel okuldan (bunun, bu tür eğitim kuru mlarının yarısından fazlasını kapsadığına lütfen dikkat edin) 134 
öğrenci, şu veya bu nedenle polis tarafından yakalanmış; bunlardan 22'inin suç işlediği ve yasaları ihlal ettiği saptanmıştır. Ama acaba bu tablo ne kadar gerçekçidir? Yaptığımız birkaç kontrolle, durum hemen değişiveriyor. Açık suç ve vasa ihlali vakaları- nın toplam sayısını, aslında 100)'ün üzerinde olduğunu tesbit edi: oruz! Aradaki fark, pekâlâ koğuşturma konusu olabilecek birçok olayın örtbas edilmesi ve istatistiklere yansımamasından kaynaklanıyor. 
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20 Numaralı Özel Okulu, kattan kata geçerek geziyoruz. Enfes! Bu üretken emek atölyesi, bir hari-Ка! Peki, kim bağışladı bunu? Pek çok fabrikanın kıskanabileceği bir atölyeye, kim 60.000 rubleden fazla tahsis etti? Çok da kullanışlı olmayan lambalarıyla birlikte bu görkemli tavanı buraya kim astı? Koruyucularımız, bağış sahiplerimiz. 
Peki, burada yakında, Krasnaya Presniya Bölgesinde bir yerde mi bunlar? Hayır, bu atölyeyi bağışlayan işletme, kentin bambaşka bir bölgesinde, aslında. 
Peki, neden bu donanımı özel olarak 20 Numaralı Özel Okula tahsis etmiş, o zaman? Buna, yukarıdakilerin kararı türünden bir cevap alıyoruz. Ne kadar da güzel bir yüzme havuzu var bu okulun -o da bir harika! Ama beden eğitim öğretmeni A. A.Nikolayev”in de teslim ettiği gibi, günde sadece dörtbeş saat kullanılabiliyor, başka okullardan gençlerin buraya girmesine izin verilmiyor, her nedense. 
Oysa henüz bütün eğitim kurumlarımızda yüzme havuzu olmasından çok uzağız, değil mi? Mükemmel bir kafeteryası da var, 20 Numaranın. Ama kendi mutfağına пе gerek var, şıradan okullar yemeklerini merkezi mutfaklardan getirirken? 

Tabii, tabii; bölge parti komitelerinin, bölge sovyeti yürütme komitelerinin, ve elbette Bölge kamu eğitimi yönetimlerinin, bütün okullara eşit davrandığı, sadece bağışçılarının değişik olduğu söylenecek; biliyoruz. Müsaade edin de kabul etmeyelim bunu... 

Resmi açıklamaları tekrarlamaktan vazgeçelim ve açıkça şunu söyleyelim artık: Özel okullara ayrıcalik tanınıyor , çünkü bu okullara nüfuzlu kişilerin çocukları gitmektedir. Ve onlar da çocuklarını hep bu okullara sokmaya çalışıyorlar, çünkü bunların öğrenim koşulları iyi ve öğrencileri sayılıdır. Ve bölge yetkilileri, para tahsisi ve herhangi bir okulun bağışçılarının kimler olacağı gibi konuları karara bağlarken, belli bir okulun gerçek ihtiyaçlarına göre degil, anne ve babaların mevkilerine bakarak tavır alıyorlar... 

İşte bir örnek: 112 Numaralı Özel Okul. Görüntü ekranlı dersliği 180,000 rubleye malolmuş, okul müdiresi Nina Nikolayevna Klementyeva'ya bakılırsa. Lütfen, Nina Nikolayevna, bu pahalı edinim ile, Tesisat ve Özel İnşaat İşleri Bakanlığı görevlilerinin çocuklarının bu okulun öğrencileri arasında bulunmasının hiçbir ilişkisi olmadığına bizi inandırmaya kalkışmasın. Okul, tamamen tesadüfen mi iyi bağışçılar peydahladı yani? Sormak istiyoruz: Tesisat ve Özel İnşaat İşleri Bakanlığının kendisi, bu cömert bağış için gerekli 180,000 rubleyi nereden buldu bakalım? Kendisine bağlı işletmeleri sıkıştırarak, tabii ki. Ama bu, bakanlıktaki zengin amcaların, gerekli fonları kendilerine bağlı işletmelerden sızdırmakla, о işletmelerin himayesi altındaki başka okulları yardımsız bıraktığı anlamına gelir. İşte size adalet! 

Sırası gelmişken, işte anlamlı bir ayrıntı: 112 Numaralı Okulun, 20 Numaralı Okuiun ve diğer ayrıcalıklı okulların, çalışma alanlarını genişletmede veya oda sayılarını arttırmada karşılaştıkları hiçbir özel sorun olmuvor. Bazıları harika ek binalar yaptırıyorlar, bazılarına ise bitişik binalar tahsis ediliyor -hiç sızıltısız! Bu konuda istisnai yetkiler, bölge yönetimlerine ve kent hizmetlerine, defalarca tanınmakta. 

Bir diğer anlamlı ayrıntı: Prestijli okullardaki eğitimciler, gençlerin emek eğitimi zorunluluklarının yerine getirilmesinde, anne ve babaların zevklerini kollamaya gayret ediyorlar. 112 Numaralı Okulda, yukarı sınıflardaki öğrencilere, proje çizimi, ses kayıt operatörlüğü ve kimya laboratuvarı asistanlığı arasında bir tercih sunuluyor. Bu mezunlardan hiçbiri- nin, hattâ yüksek öğrenim kurumlarına giriş sınavlarında başarılı olamayariların bile, nasıl olsa üretimde çalışmaya başlariiyac.ağı, açıkça söylenmek - te. Ama teftiş heyetlerine gösterilecek bir formalite olarak, öğrencileri takım tezgâhı ustası, inşaat işçisi veya montajcı olmaya davet eden meslek danışma panoları, özel okulların da duvarlarızıda asılı duruyor. 

ÖOğrenviler her gün ikiyüzlülük konusunda bir-iki dersten çok fazlasını alıyorlar. Bu süper-okullarda vitrincilik çok gelişmişti. Daima bir yığın sergi ve afiş vardır ortalıkta. Kendi radyo stüdyoları ve otomatik telefon santralleri bile vardır... 

Renkli televizyonlar, elektronik âletler, pahalı panjur ve abajurlar, yaldızlı kapı tokmakları. Tekrar tekrar, bu okulların içinin, daha önce birkaç kere gördüğünüz birşeyleri son derece andırdığı hissine kapılıyorsunuz. Derken birdenbire kafanıza dank ediyor ki, çok büyük ölçüde, bu prestijli okul çocuklarının anne ve babalarının çalıştığı kurumların havasını taklit etmektedirler.... 

Son zamanlarda çeşitli hükümet dairelerinde canlı tartışmalara konu olan bu sorunda tavrımızı belirlemenin zamanı gelmiştir sanırız: Özel okullara gerek var mı, yok mu? Yetenekli çocukların çeşitli dersleri ve belli uzmanlık alanlarını yoğunlaştırılmış olarak görmeleri elbette gereklidir ve onlara bu fırsat tanınmalıdır. Yabancı dillere çok hâkim lise mezunlarına ihtiyacımız olduğu da açık. Ama birinci olarak, bu şehrin bunlardan kaç tanesine ihtiyacı var? Bu rakamı kim saptadı? İkinci olarak, başlangıçta bütün gençlere eşit olanaklar tanımak ve sonra içlerinden yabancı dil öğrenimine en yatkın olanlarını ayırıp, bunları özel sınıflara, belki bu konuların öğretiminde zengin tecrübe sahibi olan okullardaki özel sınıflara vermek, daha mantıklı olmaz mı? 

Bu sınıfların ve okulların dağılımı şimdikinden çok daha âdil olmalı; sadece şehir merkezini değil, bütün şehri kucaklamalıdır. Kendi bölgesi dışında okula gitme durumları, bu şekilde azaltılabilir (şimdilik, çocukların ayrıcalıklı okullararesmi ve özel arabalarla taşınması sorunu üzerinde kasten durmuyo-TUZ)... 

Özel okullarda çalışan Parti görevlilerinden ve eğitimcilerden, sık sık şunu işittim: "“Bu sorunu gündeme getirmeyin -sadece önemli yoldaşları kızdır- 


makla kalırsınız.” Ama biz bu tartışmanın tam şimdi gerekli ve mümkün olduğuna, bunun yerinin de gazeteler olduğuna inanıyoruz. Bu sorun açıkça tartışılmal: ve karara bağlanmalıdır.... 


(10) 


Çok sayıda okuyucudan gelen mektuplar, 


yetkililere haksız ayrıcalıklar tanıyan sistemin tümüne çatıyor. 
Bazı özel okullar, makalemizi ““çürütme ye” çabalamakta. 
Öfkeli öğrenciler, büyüklerinin küstahlığını tevarüs etmişe benziyorlar. 


Bir kere daha özel okullar hakkında: 18 Şubat tarihli “Yetişkinler için derster”” makalemizin başlattığı tartışmayı sürdürüyoruz. 


Ş. Muladzanov 


“Ayrıcalıklı okullar”” konusundaki makalemizin, gazetemizin okuyucularından aldığı canlı tepki, bizim için şaşırtıcı olmadı... İleri sürülen görüşler arasında, taban tabana zıt olanlar da vardır; bunlar, makalede yer alan bütün fikirlere kayıtsız şarısız destekten, kategorik inkâra kadar uzanıyor. 

- “Evet, bizler seçkinleriz!” diye yazıyor, isimlerini vermeyen bazıları, kendilerinden ve mevkilerinden duydukları gururla. ““Ayaktakımına tahammülümüz yok!” diye çemkiriyorlar, çalışma arkadaşlarına. Böyle bir görüşün altına imzalarını koyma cesaretleri yok, tabii ki. Ama susamıyorlar da, canevlerinden vurulduklarından! Aynı şekilde, bazı "iftiraya uğramış” anne ve babalardan telefonlar da alıyoruz, isimsiz. 

Ne var ki yanıtlarıri ezici çoğunluğu hiç de böyle değil. Esas olara k, bize yazan veya telefon eden insanlar, soruna akılcı ve adil bir çözüm bulunmasıyla, içtenlikle ilgililer. Makaleyi yanlış anlayan bazıları da vardı, tabii... Örneğin biri, “önemli yoldaşlar””ın isimlerinin listesini açıklamamızı ısrarla istedi, sanki sorun, yıllar boyunca şekillenmiş bütün bir sistem değil de, tek tek insanlar ve birbirinden kopuk olaylarmış gibi... 

Düzinelerce mektuptan yankılanan bir ortak tema göze çarpıyor. Ayrıcalıklı okullar, 27. Parti Kongresinin mah küm ettiği ve ancak son zamanlarda açıkça ve dürüstçe konuşulmaya başlayan bütün bir fenomenin sadece bir parçasıdır: Girilmesi giderek zorlaşan kamu sağlığı. dinlence, ticaret ve hizmet sektörü kuru mlarından oluşan ve hiç de masum olmayan öyle bir sistem vardır ki, gitgide küçük bir 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azınlığın alanı haline geliyor. Bu sistem, yüksekgörevlilerin kendileri ve özellikle de çevreleri için, maliyeti ne olusa olsun kendileri 1 “seçkinler” olarak resmetmek isteyenler için çok elverişlidir, şüphesiz. 
Ama alt tarafı, okuyucularımızdan R Ye, Mikhailova'nın, V. Vlasov'un ve diğerlerinin vurguladığı gibi, bu, Lenin'in eşitlik ilkelerinin ve anayasa hükümleri ile ahlâk normlarının dolaysız bir ihlalini ifade etmektedir... 

Peki, adını andığımız okullardaki ve bütün diğer ayrıcalıklı okullardaki eğitimcilerden ne haber? Gazetemizdeki makaleye onların tepkisi ne oldu? Heyhat; posta ve telefonla girişilen ““pazarlık””ların gösterdiği şu ki, son üç hafta içinde 21, 112 ve 9 Numaralı Okulların yöneticilerinin çabaları, esas olarak sorunun ciddi bir analizine veya mevcut durumun dürüstçe tartışılmasına değil, her türlü resmiyet kademesine “ “reddiye”” ve “protesto mektupları” göndermeyi amaçlayan ““veli ve öğrenci çalışmalan”na yönelmiştir. Gazetemiz redaktorlerinin eline de pek çok böyle mesaj geçmiş bulunuyor. Ama ince eleyip sık dok uyacaksak, neyi çürütüyor bunlar, eninde sonunda? Söyledikleri... zaten açık olan şeylerdir: “Yıldız hastalığı””na tutulanlar, hiç de özel okulların hepsi değildir; öğrencilerinin tamamı provokatif davranışlar içinde olmaktan çok uzaktır; pek çoğu, harika öğrencilerdir ve fevkalade uzmanlar, değerli vatandaşlar olmaya hazırlanıyorlar. Ama kim bunun aksini söyledi ki?... 

Özel okullar olmalı mı. olmamalı mı -çok sayıda mektubun yazarı, meseleyi böyle koyuyor. Oysa bize göre problem biraz farklıdır. Şimdiki biçimiyle özel 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okullar olmamalıdır; aynı şekilde, genel olarak, 505- yal adalet ilkelerinin ihlaline yatkın hiçbir kurum olmamalıdır, hele eğitim sisteminde hiç olmamalıdır. 
Bu özellikle aşikârdır, çünkü bizzat özel okullardaki pek çok eğitimci itiraf ediyor ki, son yıllarda bu okullardaki yabancı d:! eğitiminin düzeyi, yükselmek şöyle dursun, M.R. Saburova'nın mektubundaki ifadeyle. “gerçekten korkutucu bir hızla” düşmektedir... 

Problemin püf noktası, bir-iki düzine yüksek görevliyi azarlamak, hattâ cezalandırmakr a, veya özel okulları kapatmakta yatmıyor. Okuyucularımızdan aldığımız canlı tepkilerin, bugün en önemli veçhelerinden biri -çocukların ve gençlerin kişiliklerinin şekillenmesiyle ilgili olan, eğitsel veçhesi- ile sosyal 


adalet temasının, özel bir önem kazanıyor olmasından kaynaklandığını düşünmek için, her türlü neden mevcuttur... 

Mektuplardan bazıları, endişe uyandırıcı. Gençlerden geliyorlar: Özel okulların mezunlarından veya şimdiki öğrencilerinden. Ne kadar kırgın ve öfkeliler! Ne kadar kategorik ve talihsiz! Her türlü eleştiriyi kestirmeden reddetmekle, önemli bir hususu anlama şansını kaçırıyorlar. Acaba bu, bazı önder yoldaşların, otoritelerinin hiç sorgulanmaması, bütün görüşlerinin doğru olarak kabullenilmesi ve tartışma dışı tutulması konusunda peydahladıkları alışkanlıkları, çocukların tavarüs etmelerinden mi? İşte en korkutucu şey, budur: Ailede başlayan yetişme tarzı, okulda sürdürülüyor. 


(HD 


Özel okullarda pek az işçi çocuğu var. 


Öğrencilerin pek azı, daha sonra meslek okuluna veya işe giriyor. 
Çocuklar, özel veya resmi arabalarla okula taşınıyor. 


Bir problem üzerine rapor: Babam, annem, 


Tass muhabiri A. Trafimov 


Moskova: Yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi yapan özel okullardan birine girmek, hiç de kolay dešil bugünlerde..... 

Kayıtlara bakılırsa, çocuklar 31 Numaralı Özel Okula bir müsabaka sonucu kabul ediliyorlar -ancak bu müsabaka, anne ve babalarının işgal ettiği mevkiler arasında. 

Geçen yılın müracaatlarını karıştırıyorum. Biri, bir bakanlığa bağlı bir yönetimin müdüründen; bir diğeri, ünlü bir tiyatro şahsiyetinden. Şurada, Akademisyen bir büyükbabanın, torunu lehine birkaç söz söylediği bir mektup var... 

Başkentin özel okullarındaki bütün birinci sınıf öğrencilerinden sadece yüzde 6'sı işçi çocuğu. Mezuniyet sınıflarında bu gruptan sadece yüzde 3.73 kalıyor. Bazı okullarda ise, mezuniyette hiç işçi çocuğu yok.... 

Son üç yılda, 28,000'i aşkın genç kız ve delikanlı, özel okulların sekizinci ve dokuzuncu sınıflarını bitirdi. Bu gençlerden sadece yüzde 3.4'ü teknikmeslek okullarına girdi ve sadece yüzde 1.8”i maddi üretim alanında çalışmaya başladı... 

31 Numaralı Okulun rahat bekleme salonuna giriyorum. Astragan kürkler içindeki anneanneler, Kanada malı koyunpostu ceketlere bürünmüş anneler, oturmuş, çocuklarını ve torunlarını bekliyorlar. Günün son okul zili çalıyor. Bir dakika sonra, gene Каnadalı malı koyunpostu ceketler ve gerçek kürk pal- 
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Sovyetskaya Rossiya, 7 Şubat 1987, s. 2 


tolar içinde, hayli kalabalık bir genç grubu beliriyor. Annelerini kucaklayıp öptükten sonra, babalarının onları almaya otomobili yollayıp yollamadığını soruyorlar.... 


Tek bir günün sabahında, özel o kullara öğrenci getiren 600 kadar özelve resmi araba saptanıyor. ““Kişiye tahsis edilmiş araç””lardan bazılarının, şoförleri, plakalarını aydınlatan ışı kları önceden söndürüyor veya çok aydınlık giriş kapılarından uzakta durmayı tercih ediyorlar. Yönetici mevkilerdeki amca ve teyzelerin, resmi arabaları, gayet! kasıtlı olarak amaç dışı kullandıkları, açık. 

Bunu yapmakla, anne ve babalar çocuklarına ahlâksızlık dersleri veriyorlar ve onların özel bir çevreye ait olduklarını vurguluyorlar... 


Özel okulların birçok iyi tarafı olduğunu inkâr etmeyeceğim. Öğrencilerine fevkalade bir dil eğitimi veriyorlar. Ama acaba bu artı, yukarıda saydığımız eksiler içinde eriyip yok olmuyor mu? Ne yapılabilir? Bugün dil bilmeye her zamankinden fazla ihtiyaç var. Ama belki de yabancı dil öğrenimini ana okulundan başlatmak daha iyi. Orada, gerçekten yetenekli çocukları seçmek mümkün olabilir. En yetenekliler, yoğun yabancı dil öğretimi yapan sınıflarda geliştirilebilirler. Böyle sınıflar, herhangi bir kent okulunda kurulabilir. Bu, herkes için daha adil olur. 
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Gorbaçov'un Asya- Pasifik 


Politikasına Bir Bakış 
Cia Bei 


Mikhail Gorbaçov'un Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP) Genel Sekreterliğine gelmesinden kısa bir süre sonra, Kremlin, dünya çapındaki stratejisini yeniden düzenlemeye girişti. Bir önemli ayarlanma, Asya-Pasifik bölgesine ilişkin politikasında belirdi -Moskova, bu bölgenin kendi planlarındaki rolünü arttırmaya çalışıyor. 

Sözkonusu politika ayarlamaları, pek çok konuyu kapsamaktadır: 

— ABD”ye karşı genel olarak daha “'uzlaşıcı” bir tavıra kayması çerçevesinde, Moskova, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki siyasi ve ekonomik çıkarlarını açıkça tanımıştır. 

-- Sovyetler Birliği, Çin'in ekonomik reformunu övmek ve Afganistan ile Moğolistan'dan az miktar- da asker çekmek suretiyle, Çin ile olan ilişkilerinde- ki çıkmaza son vermek için çaba sarfediyor. Oysa daha önce Sovyetler, Çin'in, Çin-Sovyet ilişkilerinin normalleştirilmesinin önündeki üç belli başlı engel olarak nitelediği, Kamboçya'daki Vietnam saldırganlığının Sovyetler tarafından desteklenmesi, Afganistan'daki Sovyet işgali ve Çin-Sovyet ve Çin-Moğolistan sınırları boyunca Çin'i tehdit eder bir şekilde bir milyon kadar Sovyet askerinin mevzilenmesi problemlerinin, varlığını dahi inkâr ediyorlardı. 

— Moskova, Japonya'yı artık “birincil önemdeki bir güç” diye tanımlıyor ve bu ülkenin Asya-Pasifik bölgesi ile genel olarak dünyadaki rolüne çok daha fazla dikkatle eğiliyor. Sovyetler Birliği, iki ülkenin dışişleri bakanlarının on yıldır askıya alınmış bulunan karşılıklı ziyaretlerini yeniden başlaimış; Japonların, Kuzey Japonya açıklarındaki veli. Dünya Savaşından beri Sovyet işgali altında hulunan Hobomay-ş oto ve Şikotan-to adalarındaki ataları- nın mezarlarını ziyaret etmelerine izin vermiş: nihayet, Gorbaçov”un Japonya'ya gideceğini açıklamışur. 

— Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ni (ASEAN) 


Beijing Review dersinin 12 Ekim 1987 tarihli 1987/41. sayısından dilimize çevrilmiştir. 


ve Avustralya ile Yeni Zelanda’yı ABD ile aralarındaki askerî bağlar yüzünden eleştirmekten de vazgeçen Moskova, bunun yerine, bu ülkelerle Vaşington arasındaki çelişmeleri öne çıkarmaya çalışıyor. 

— Sovyetler Birliği, Asya'daki 55-20 füzeleri konusundaki tutumunu da değiştirmiş; daha önce bu konuyu tartışmayı bile reddederken, ABD de bölgedeki orta menzilli nükleer gücü açısıdan aynı adımları attığı takdirde önce SS-20'lerin sayısını azaltmayı, sonra tamamen kaldırmayı kabul etmiştir. 

Bu politika ayarlamalarına, Asya-Pasifik bölgesindeki Sovyet diplomatik faaliyetlerinin yoğunlaşması eşlik ediyor. 


Sovyet hamlelerinin arka planı 


Moskova'nın yıllardır büyük stratejik önem verdiği Avrupa'da, ABD karşısında Sovyetler Birliği, orta menzilli füzeler açısından denkliğe, kısa menzilli füzeler ve konvansiyonel silâhlar açısından ise üstünlüğe sahiptir. 1975'te imzalanan Helsinki Konferansı Nihai Senedi, Avrupa'daki Sovyet nüfuz alanını net bir şekilde tanımlamış bulunuyor. Oysa Gorbaçov, Doğu'da, iki ciddi problemle yüzyüzedir. 

1970'lerde Sovyetler Birliği, detanttan ve Vietnam Savaşı sonrasında ABD'ye hâkim olan kendi kabuğuna çekilme sendromundan yararlanarak, kendi askerlerini Afganistan'a soktu, Vietnam'ın ise Kamboçya'yı işgal etmesini destekledi. Bu faaliyetler, Çin-Sovyet ilişkilerini daha da kötüleştirdiği gibi, birçok Asya-Pasifik ülkesini Sovyetler Birliği'ne karşı uyanık bulunmaya sevketti. Dahası, Moskova'nın Japonya ile ilişkileri, П. Dünya Savaşından kalma bir sorun olan, dört Kuril adasındaki Sovyet işgali nedeniyle gergindir. Moskova, adaları iade etmek şöyle dursun, Japonya ile arasında bir toprak sorunu olduğunu kabul bile etmiyor. 

Bu tablo karşısında ABD, bölgedeki Sovyet zaaflarından yararlanarak, yüzünü Asya'ya çevirdi ve 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bir yandan Japonya ve ASEAN ülkeleriyle ilişkilerini sağlaml: şurmayı, diğer yandan. Јаропуа-Счат-Avustralya- Yeni Zelanda üzerinden geçen stratejik savunma hattının korunmasını amaçladı. Yeni füzeler konuşlandırmaya ve Asya-Pasifik bölgesine başak ileri silâhlar sokmaya başladı. Ayrıca, bölgeyle olan ekonomik ve ticari ilişkilerini daha da geliştirmeye koyuldu. Sovyetler, Vaşington”un dünya çapındaki stratejisinde Asya-Pasifik bölgesinin birinci önceliği taşıdığına inanıyorlar. Mosk ova, bölgedeki kendi etkisinin ise sınırlı olduğunu görüyor ус ihdas etmeyi umduğu uluslararası güvenlik sistemi açısından en büyük problemlerin bu bölgede yattığını kabul ediyor. Dolayısıyla Sovyetlerin, Asya-Pasifik bölgesindeki diplomatik çıkmazlarına son verip ABD askeri yığınağını ve Sovyet aleyhtarı bir ittifakın oluşmasını önlemeleri, aciliyet kazanmıştır. 

Üstelik, 21. yüzyılın Asya-Pasifik bölgesi yüzyılı olacağı fikri de iyice yaygınlık kazanmaktadır ve Sovyetler Birliği, işin dışında kalmak istemiyor. 
Moskova, ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı ileri kapitalist ülkelerin bu bölgede toplaştığını idrak etmiştir. Keza, Singapur, Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong gibi bazı yeni sanayileşmiş ülke ve bölgeler ile, Endonezya, Malezya, Tayland ve Filipinler gibi, gelişmiş ülkelerle ilişkileri giderek sıkılaşan diğer bazı ülkeler de, bu bölgede bulunuyor. Geçtiğimiz on yıl içinde, Asya-Pasifik bölgesinin kapitalist dünya açısından ekonomik önemi büyük ölçüde artmıştır. Bazı istikrarsızlıklara rağmen, bölgede muazzam bir ekonomik büyüme potansiyeli vardır. Sibirya”nın ve Sovyet U zakdoğusu”- nun kalkınması açısından bu bölgeye bağımlı olan Moskova, Kanada ve belli başlı Batı Avrupa ülkelerinin çıkarlarıyla koordine ederek, dünya çapındaki strate)ik konumunu güçlendireceğinden endişe duymaktadır. 

Moskova, dört büyük ülkenin -Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Japonya'nın- bu bölgede yer alması nedeniyle, Asya-Pasifik yöresinin, dünya siyasi yapısının belirlenmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyor. Genc Moskova, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerinin sıkılaşması oranında siyasi etkisinin de artacağından korkuyor; Çin'in, ekonomik reformunun başarısıyla birlikte uluslararası rolünün de büyüycceğinden korkuyor; Japonya'nın, ekonomisi gelişmeye devanı ettikçe, ABD kadar büytik siyasi öneme sahip bir güç haline geleceğinden korkuyor; nihayet, ASEAN ülkelerinin siyasi rolünün artacağından korkuyor. Sovyetlerin bölgede üstünlük sağlamak emellerinin karşısına, bu etkenler dikilmektedir. 

Askeri bakımdan ise Sovyetler Birliği, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesini saldırgan bir nüklcer üsse dönüştürüp, kendine sürekli baskı uygulamasından korkuyor. Ayni zamanda, ABD. Japonya ile askeri 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işbirliğini güçlendirip, Kuzey Atlantik Antlaşması Paktı'na (NATO) benzer bir ABD-Japonya-Güney Kore askeri ekseni oluşturabildiği takdirde, her iki taraftan sıkıştırılmaktan endişe ediyor. 

1970'lerden beri içine girdiği ekonomik duraganlık nedeniyle, Sovyetler Birliği'nin Asya-Pasifik ülkelerini ekonomik bakımdan etkisi altına alabilme olanakları sınırlı kaldı. Sivasi bakımdan da Moskova, bu ülkelerin güvenini kazanmayı başaramadı. 
Dolayısıyla şimdi, bölgede çok kapsamlı bir siyasi, ekonomik ve askeri meydan okuma ile yüzyüze bulunduğunu düşünüyor. Bölge ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerini iyileştirmek, kendisini bir Asya-Pasifik gücü olarak onlara kabul ettirmek, etkisini yaymak ve bölgedeki siyasi dengeleri kendi lehine değiştirmek, aynı zamanda, milli ekonomisinin gelişmesine yardımcı olacak mali kaynaklar, teknolojiler хе pazarlar aramak, Sovyetler Birliği için acil bir diplomatik hedef haline gelmiştir. 


Genel tablo 


Sovyetler Birliği'nin Asya-Pasifik politikasının anahatlarını, son iki yıl içindeki eylemleri ve çizgi ayarlamalarından çıkarmak mümkündür: 

(1) Silahsızlanma, barış ve bölgesel güvenlik temaları üzerinde yoğunlaşan Moskova, bütün bölgeyi adım adım, kendi Asya-Pasifik güvenlik sistemi çağrısı etrafında toplamaya çalışıyor. Bölgedeki bütün ülkelerle ilişkilerini iyileştirmek suretiyle Sovyetler, ABD'nin yöredeki askeri ittifak sistemini parçamayı ve ABD'yi askeri üslerini kaldırmaya, birliklerini çekmeye ve askeri eylemlerini durdurmaya zorlamayı umuyorlar. 


(2) Sovyetler Birliği, Çin ve Japonya ile ilişkilerini iyileştirmek, Hindistan ile bağlarını ise güçlendirmek suretiyle, bölgedeki diplomasisini geliştirmeye çaba harcıyor. Moskova, Çin ve Japonya ile siyasi ilişkilerini normalleştirmek, onlarla ekonomik ve ticari ilişkilerini ve bilimsel, teknolojik ve kültürel işbirliğini güçlendirmek, hattâ gerckirse bazı tâvizler vermek yoluyla, bu ülkeleri ABD'den uzaklaştırmak istiyor. Hindistan ile bağlarını geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla Sovyetler Birliği, Yeni Delhi'ye ekonomik ус askeri yardım teklif ediyor. Çin, Japonya ve Hindistan arasındaki çelişme ус sürtüşmelerde Sovyetler Birliği ihtiyatlı bir tavır alıyor ve bu ülkelerin herhangi birini gücendirmemeye çalışıyor; çünku, onların diğer Asya-Pasifik ülkeleriyle olan ekonomik ilişkilerinin ve siyasi etkilerinin, o diğer ülkelerin Sovyetler Birliği'ne ilişkin tutumlarını değiştrmeye katkıda bulunacağını umuyor. 

(3) ABD dahil diğer bütün Asya-Pasifik ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmek amacıyla Moskova, alçakgönüllü bir tavrı benimsiyor ve ABD müttefikleri olan ASEAN ülkelerinin, Avustralya'nın ve Yeni 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Zelanda'nın dış politikalarına ilişkin eleştirilerini azaltıyor. Moskova, Asya-Pasifik ülkeleri Пе Sovyetler Birliği'nin, ayrılıklarını saklı tutmak kaydıyla aralarındaki ortak noktaları vurgulamalarıgerektiğini savunuyor ve kendi ideolojisini onlara empoze etmeyeceğini söylüyor. Gene Moskova, bölgedeki ABD çıkarlarını kabulleniyor. Bir bütün olarak, Asya-Afrika 'ülkelerince bölgedeki rolünün tanınması ve etkisinin genişlemesi ne izin verilmesi uğruna, iyi bir izlenim bırakmaya uğraşıyor. 

(4) Sovyetler Birliği, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesini ve bilimsel, teknik ve kültürel işbirliğini, stratejisini hayata geçirmenin başlıca aracı olarak görüyor. Ekonomiyi siyasetten ayırmak suretiyle siyasi farklılıkların etrafından dolaşmaya, ikili ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirerek siyasi ilişkileri adım adım iyileştirmeye gayret ediyor. Moskova ayrıca, bölgedeki çok-taraflı ekonomik örgütlerde de daha büyük bir rol oynamayı ve Pasifik Ekonomik İşbirliği Konferansı'na katılmayı arzuluyor. Bunu, sadece sözkonusu olan maddi kazançlar açısından değil, fakat aynı zamanda, Üçüncü Dünya çıkarlarının koruyucusu rolüne bürünüp insanları kazanmak ve .ABD”nin bölgesel ekonomik entegrasyon yoluyla Sovyetler Birliği” ni tecrit etmesini önlemek için de yapıyor. 

(5) Moskova, bölgesel ayrılık ve istikrarsızlıklardan ve Asya-Pasifik ülkeleri ile ABD arasındaki çelişmelerdeh yararlanarak, bu ülkelerin ABD ile aralarını bozmak ve kendi çıkarlarını geliştirmek istiyor. Sovyetler, Filipinler ile Güney Kore'deki siyasi durumları, ABD ile gerek Japonya, gerekse diğer Asya-Pasifik ülkeleri arasındaki ticari sürtüşmeleri ve ekonomik çelişmeleri: ABD ile Asya-Pasifik ül- 


keleri arasında savunma ve bölgenin nükleer silah - 


lardan arındırılması konularında mevcut çelişmeleri; nihayet, Kamboçya sorununa ilişkin bölgesel görüş ayrılıklarını dikkatle izliyorlar. Silahsızlanma, bölgenin ““sıcak noktalarında mevcut sorunlarınçözümü ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, Sovyet propagandasının ana temalarıdır. 

(6) Moskova, bölgedeki stratejik durumunu iyileştirmek için, Kuzeydoğu Asya, Güneydoğu Asya ve Güney Asya'daki askeri varlığını güçlendirerek Güney Pasifik kesimine sızmaya çalışıyor. Böylelikle, ABD'nin okyanus savunma ve ulaşım hatlarını tehdit edebilmeyi ve Asya-Pasifik ülkelerine psikolojik baskı yapabilmeyi umuyor. 

(7) Sovvetler Birliği, Asya-Pasifik bölgesinde içine düştüğü tecritten çıkmaya gayret ediyor. Kamboçya'daki kukla Heng Samrin rejimi ile Af ganistan'daki Kabil rejimini daha da güçlendirmek; bu rejimlerle daha yakın ilişkiler ve işbirliği kurmak ve onların kendi aralarındaki temasları arttırmalarına yardımcı olmak; Asya-Pasifik ülkelerindeki Котйnist ve işçi partileri içinde nüfuz kazanmak ve onla- 


rın faliyetlerini Sovyet siyasetinin yörüngesine çekmek istiyor. Sovyetler Birliği, bu partilerle bağ kurarak ve hattâmümkünse onlara kendi politikalarını benimseterek, prestijini yükseltmeyi umuyor. Bu arada, Asya-Pasifik ülkelerinin önerilerini kabulleпір bölgedeki hükümet-dışı örgütlerle ilişkilerini güçledirmek yoluyla da, resmi tutumların Moskova lehinde değişmesini sağlamaya çalışacaktır. 


Pek etkili değil 


Gorbaçov”un Asya-Pasifik politikası, seleflerininkinden daha esnektir; bununla beraber, bölgedeki çabaları şu ana kadar pek bir sonuç elde edememiş bulunuyor. Sovyetler Birliği'nin bir Asya-Pasifik güvenlik sistemi önerisi görmezlikten gelinmiştir. Pasifik Ekonomik İşbirliği Konferansı'na katılma başvurusu reddedilmiştir. Çin, Japonya ve ASEAN ülkeleriyle ilişkilerinde, elle tutulur bir ilerleme gözzükmüyor. Ve Japon hükümetiyle bilimsel ve teknolojik işbirliğine ilişkin tasavvurları sonuçsuz kalmıştir, çünkü Japon hükümeti siyaset ile ekonomiyi birbirinden ayırmayı reddediyor ve dört Kuril adasının iadesini istiyor. Aynı zamanda, bölgedeki ABD-Sovyet gerilimleri gevşemiş değildir ve aralarındaki diplomatik mücadele kesintisiz sürüyor. Sovyetlerin Güney Pasifik kesimine doğru attığı adımlar, ABD tarafından yakından izlenmekte ve karşılanmakta- 


“dir. 


Gorbaçov”un Asya-Pasifik politikasının çıkmaza girmesinin birkaç nedeni, vardır. 

Sovyetler Birliği'nin Asya-Pasifik politikası, dünya çapındaki stratejisinin bir parçasıdır. Moskova bazı politika ayarlamaları yapmış olmakla birlikte, bölgedeki stratejik hedefleri değişmemiştir. Barıştan söz ederken, Uzak Doğu'daki askeri gücünü arttırmıştır. Sovyet Uzak Doğu'sundaki kara, deniz ve hava kuvvetlerinin kumanda sistemini reorganize etmiş; Pasifik Filosunu, ülkenin en büyük deniz gücü haline getirmiş: doğu kıyısında, Nahodka yakınlarında güçlü bir radar istasyonu kurmuş; Şahalin adasında nükleer silâhlar ve Kuril adalarında karadan karaya, karadan denize, saldırıya dönük “Cruise” füzeleri konuşlandırmış; Vietnam'ın Cam Ranh körfezindeki deniz üssünü genişletmiştir. Hattâ, ABD-Avustralya-Yeni Zelanda paktının dağılmasından sonra, Güney Pasifik'teki deniz devriyesi alanını genişletmeye kalkışmıştır. Bütün bu adımlar, Asya-Pasifik ülkelerinin uyanıklığını körüklemiş ve onları Moskova'nın barış konusundaki içtenliğinden şüphe etmeye sevketmiş bulunuyor. 

Şimdiki Sovyet liderleri, Asya'nın iki “sıcak nokta”sı olan Afganistan ve Kamboçya”da, eski politikalarını hâlâ sürdürüyorlar. Afganistan sorunundan kurtulmayı arzulamakla birlikte, sallantılı Kabil rejiminin çökeceğinden ve bunun bölgedeki stratejik çıkarlarını etkileyeceğinden korkuyorlar. Gorbaçov, 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bir siyasi çözüme ulaşma sürecini hızlandıracağın: söylemişti. Ama bundan hemen sonra, Moskova, Afgan direnme güçlerine karşı saldırılarını yoğunlaştırdı, Sovyetler Birliği, her ne kadar Afganistan'daki kara kuvvetlerinden altı alayı geri çekmişse de, bütün askerlerin çekilmesi kritik sorunundan kaçınmaktadır. Aynı şekilde, Kamboçya konusundaki Sovyet siyaseti de herhangi bir değişiklik işareti gösteriınivor. Moskova, Vietnam'ın Kamboçya'yı istilâsını desteklemeyi siirdürüyor ve Vietnam'a yaptığı ekonomik ve askeri yardımı arttırıyor. 1986-1990 Beş Yıllık Plan döneminde Vietnam'a yapılan ekonomık yardım, önceki plan döneminde yapılanın iki katıdır. Geçen Aralık ayında, SBKP Merkez Komitesi sekretaryasından Yegor Ligaçev, Vietnam'a giderek, Vietnam Komünist Partisi liderlerinin değiştiği Altıncı Parti Kongresine katıldı. Ligaçev'in ziyarctinin amacı, успі liderlerle politikalarını koordine etmek, onları Kamboçya'nın işgalinin sürdürülmesinde desteklemek ve böylece Sovyetler Birliği”- nin Güneydoğu Asya'daki mevzilerini korumaktı. 
Kısacası, Moskova'nın Afganistan ve Kamboçya konularındaki mevcut tutumlarının, Çin ve diğer Asya-Pasifik ülkeleri ile arasındaki çelişmeleri ortadan kaldırması imkânsızdır. 

Sovyetler Birliği, faponya ile arasında herhangi bir toprak Sorununun mevcut olmadığında israr ettiği için, ne Japonya ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirebiliyor, ne de ABD ile Japonya'nın arasını bozup Asya-Pasifik bölgesindeki siyasi durumu değiştirebiliyor. Moskova'nın, Japonya'nın üzerinde egemenlik iddia ettiği dört adayı Sovyet toprağı sayan bir bölgesel güvenlik sisteminin kurulmasıkonusunda Japon hükümetinin onayını alması, hayli zordur. 
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Sovyetler Birliği'nin Asya-Pasifik ekonomisi üzerinde ancak sınırlı bir etkisi var. ABD'nin Asya-Pasifik bölgesiyle ticareti, bu ülkenin 1983 yılındaki toplam ticaret hacminin yüzde 30'unu oluşturuyordu. Sovyetler Birliği'nin Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve ASEAN ülkeleriyle ticareti ise SSCB'nin 1985'teki toplam ticaret hacminin ancak yüzde 0.37'si kadardı. Her ne kadar Sovyetler Birliği Asya-Pasifik ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirmek istiyorsa da hazır pazar bulabilecek pek az ürünü vardır ve Güneydoğu Asya'nın yeni sanayileşmekte olan ülkelerinin acilen ihtiyaç duyduğu ileri teknolojiyi temin etmesi olanaksızdır. Sovyetler Birliği'nin Asya-Pasifik bölgesinin gelişmekte olan ülkelerinin ürünlerini satın alma kapasitesi de sınırlıdır ve dolayısıyla, ABD'nin ticari himayeciliği karşısında onların ihracatına alternatif bir pazar sunamamaktadır. Sovyet Uzak Doğu'sunun çetin koşulları nedeniyle, Asya-Pasifik ülkeleri buraya yatırım yapmayı çekici bulmuyorlar. Bütün bu faktörler, Sovyetlerin, bölgedeki nüfuzlarını arttırmak için ekonomik araçlardan yararlanma girişimlerinin etkisini azaltıyor. 

Sovyet liderleri, iki yıl boyunca yeni politikalarını sınadıktan sonra, Asya-Pasifik durumunun karmaşıklığını ve ne kadar güç bir işe kalkıştıklarını anlamaya başlamaktadırlar. Ama önündeki sorunlara karşın, Moskova, hedefine ulaşma çabalarından vazgeçmemektedir. Ne var ki Sovyet liderleri hegemonyacı tutum ve politikalarını değiştirmedikleri, askerlerini derhal Afganistan'dan çekmedikleri, Vietnam? 
ın Kamboçya'ya saldırısını desteklemekten vazgeçmedikleri ve Asya-Pasifik ülkelerinin milli duygularına saygı göstermeye başlamadıkları sürece, bu ülkelerle ilişkilerini olsun, Sovyetler Birliği'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ve genel olarak dünyadaki durumunu olsun, kolay kolay düzeltemeyeceklerdir. 


TARTIŞMA 


Ş.Güzel”e Yanıt 


Yıldırım Koç 


Saçak dergisinin Ağustos 1987 sayısında Mehmet Şehmus Güzel'in “Tarihin Tsi” başlıklı bir yazısı vayınlandı. Yazı, Saçak”ın Temmuz 1985 tarihli sayısında “İşçi Hakları Tepeden mi Verildi?” başlığıyla yayınlanan yazımı eleştirmektedir. Benim yazım ise Saçak”ın Şubat 1985 tarihli sayısında yayınlanan “İşçi Hakları Tepeden mi Verildi?” (Tayfun Tezcan) ve Mayıs 1985 tarihli sayısında da yayınlanan “Tarih ve "Lütuf”” (Şehmus Güzel) yazılarında ele alınan bazı görüşleri eleştiriyordu. 

Saçak”ın “Во Sayıda” yazısında, Ş.Güzel'in yanıtının iki yıl gecikmeyle yayınlanmasının sorumluluğunun dergiye ait olduğu belirtiliyor. 

Bu yazımda, konuyu çok fazla uzatmadan, bazı temel noktalara değinmekle yetineceğim. Temmuz 1985'ten sonra bu konu ile doğrudan bağlantılı uzunca bir yazım //. Тес п 5. kitabında yayınlandı.! Saçak”taki yazımda belirttiğim bazı noktaları aynen bu yazıma da aldım. 5. Güzel 77. 7ez “deki bu yazıma daha ayrıntılı bir eleştiri gönderdi. Saçak”ın sayfa olanaklarını zorlamamak ve Saçak”ta yayınlanan yazımın sınırlarını aşmamak amacıyla, ana noktalara değinmekle yetineceğim. Saçak dergisi “sosyal bilimler ansiklopedisi"? olmadığından, her değerlendirmemle ilgili ayrıntılı açıklamalar yapmam da söz konusu değil. 


Ş. Güzel'in üslubu 


Ele alacığım ilk nokta, yıllardır yurtdışında yaşayan Ş. Güzel'in hırçın ve kişisel tartışmaları tahrik eden üslubu. Böyle bir üslubu önce bilimsel tartışma anlayışıyla bağdaştıramıyorum . Görüşlerin anlaşılır bir dille yazılması gerektiğine inanıyorum. 
“Bilim dili”” diye ayrı, ağır, uzun cümleli ve ağdalı bir üslubun da yararsız olduğu kanısındayım. Ancak, “döktürmek”, “ahkâm kesmek”, “buyrun genellemeye””, “efendiler. iş sayıda değil niteliktedir. 
1 Koç. Y., “İşçi Hakları ve Sendikacılık.” // 

Şubat 1987, s. 32.75. 
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nitelikte”” gibi kavramların ve diğer bazı üslup özelliklerinin veri bilimsel taruşma platformları değildir. 

Ş.Güzel”in üslubunun bilimsel tartışma anlayışıyla bağdaşıp bağdaşmayacağı bir ölçüde kendi sorunudur. Eğer bu yazı Saçak, Siyaset, Kültür, Ekonomi Forumu dergisinde ve hele ““Sosyalist Parti kuruluş toplantısı” özel sayısında değil de, Siyasal Bilgiler Fakültesi dergisinde yayınlansaydı, böyle bir konuyu gündeme getirmeyebilirdim. 

Ş.Güzel'in bu üslubu siyasal durum açısından ise sakıncalıdır. Konunun bu yanı bizleri ilgilendirmektedir. 

Bugün Türkiye'de ve kendi tercihleri dışında Türkiye dışında bulunup Türkiye işçi sınıfı hareketinin sendikal ve siyasal pratiğinde yer alan insanların yazılarında ortak bir özellik gözleniyor. Temel noktalarda farklı düşünen kişiler bile birbirine saldırmıyor, birbirini tahrik etmiyor. Birbirini eleştiriyor, ancak üslupta özen gösteriyor. Hırçınlık ve özellikle de kişisel tartışmaları tahrik eden bir tavır takınmıyorlar. 

Bu tavrın nedeni 1980 sonrasında yaşadığımız ve Türkiye'de hâlâ bir ölçüde yaşamakta olduğumuz sıkıntılardır. 12 Eylül öncesinde dergilerde yer alan düşmanca yazıların, işçi sınıfı mücadelesi içinde yer alan insanların birbirlerini öldürmelerine kadar uzandığını gördük. Bugün farklı düşünen insanların birbirlerine karşi daha hoşgörülü ve anlayışlı davranmalarının nedeni benzer hatalara yol açmama 50- rumluluğu ve çabasıdır. Örneğin, danışma kurulu üyesi bulunduğum 7 /. Tez, farklı düşünen insanların farklı düşüncelerini aynı yayında belirli bir düzeyde ve üslupta ele aldıkları bir girişimdir. Örnegin, Saçak dergisinin yazı kurulunu oluşturan уагагlarla, temel yaklasımlarda çok farklı düşünen biri olmama karşın, eleştirimi yayınlama anlayışını gösterdiler ve ben de Saçak”ta çıkan bir yazıyı eleştiren yazımın Temmuz 1985 tarihli Saçak'ta yayınlanmasını tercih ettim. 

Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Bırakın geleceği farklı bir siyasal-toplumsal-ekonomik yapıda görenleri, Batı'da rastladığımız anlamda bir bur)uva demokrasisini bile gerçekten isteyenlerin birbirine hoşgörülü davranmasını istiyoruz. 

İşçi sınıfının sendikal ve siyasal pratiği içinde (Türkiye'de ve kendi tercihleri dışında Türkiye dışında) yer alan insanların bu konuda duyarlı ve sorumluluk duygusuna sahip olduklarına inanıyorum. 


İşçi sınıfı hareketinin sendikal ve siyasal pratiğinin ' 


dışındaki aydınların ve üniversite mensuplarının da bizlerin bu duyarlılığımıza saygı göstermelerini istiyorum. Saçak dergisi siyasi bir yayındır. Siyasi dergilerde Ş. Güzel'inki gibi hırçın ve kişisel tartışmaları tahrik eden üsluplu yazıların yaygınlaşması, geçmiş hataların yinelenmesine yol açar. Bunun olumsuz sonuçlarını da yine Türkiye'deki bizler yaşarız. 

Bu anlayışla, Ş. Güzel'in doğrudan veya dolaylı olarak kişiliğimi hedef olarak değerlendirmelerini ve düşüncelerini gündeme getirmiyorum. Gündeme getirmek ve benzer bir üslupla kavga etmek içimi gerçekten serinletirdi, ancak kanımca sorumsuzluk olurdu. 


Temmuz 1985'teki yazım 


Saçak'ın Temmuz 1985 tarihli sayısında yayınlanan yazımda tek amacım, Türkiye'de işçi haklarının nasıl sağlandığı tartışmasında konunun karmaşıklığını sergilemekti. Yazımın yayınlanmasının üstünden iki yılı aşkın bir süre geçtiğinden, bazı bölümleri yinelemek zorundayım. Yazımın girişinde şöyle diyordum: 

““Türkiye”de sendikal hak уе özgürlükler ve işçilere sağlanan ekonomik-siyasal-toplumsal diğer haklar verildi mi, alındı mı? Hayat bu kadar basit değil ki, bu sorunun yanıtı da basitçe “verildi” ya da “alındı” olsun. Soruyu bu basitlikte sormak, işverenlerin sendikalara karşı tavrında zaman içinde bir değişiklik olmadığını varsayar; sendikaların düzene karşı tavrı ve düzenle ilişkilerinin zaman ve mekân içinde farklılaşmadığını düşünür; toplumsal ve siyasal yaşamı salt işçiler ve ışverenler arası bir mücadele gibi değerlendirir; karmaşık sınıfsal ilişkileri, yapılar ve saflaşmaları kavrayamaz... Bu nedenle... bu konunun karmaşıklığını sergileyeceğim .” (5.40) 

“Ben, yaşamın bu denli mekanik olduğu kanısın- da değilim. Fazla uzun olmaması gereken bu yazıda ancak bazı soruları ortaya atıp, konunun karmaşıklığını (örnekleriyle) sergilemekten öte bir şey yapmayacağım. Çok basit, herkesin bildiği var sayılan bazı soruların hiç de sanıldığı gibi olmadığını ve 50- ruyu kavramak için bile önemli bir çabanın gösterilmes: gerektiğini anlatmaya çalışacağım." (5.42). 

Yazımı şöyle bitiriyordum: 

“ссі hakları tepeden mi verildi. mücadelelerle mi alındı?” sorusu, yaşamın karmaşıklığını yansıtmıyor. 
Bu önemli konuyu farklı ve daha kapsamlı bir yaklaşımla tartışmak gerekli.” (5.48). 

Kanımca, sorunun “haklar lütuf olarak verildi” veya “haklar mücadeleyle söküle söküle alındı” biçiminde yalnızca iki seçenekli ve beyaz ve siyah olarak sergilenmesi doğru değildir. “Hak” kavramı tartışmalıdır. Her adım çok farklı dinamikler ve etmenlerin karmaşık etkisi sonucunda ortaya çıkmıştır ve kısa ve uzun vadede olumlu ve olumsuz sonuçları birlikte içerir. Yazımda bunları anlatmakla yetindim. 
Türkiye'den de örnekler verdim, ama konum yalnızca Türkiye değildi. Konum, olaya yaklaşım yöntemiydi. Yazımın hiçbir yerinde de “haklar lütu f olarak verildi” anlayışına vol açabilecek bir cümle yer almamaktadır. Çünkü bunun böyle olmadığı kanısındayım. Hak sağlanınası salt siyah ve beyazın değil, birçok rengin (etmenin) her defasında farklı olan bir karmaşasıdır. 

Nasıl en yüksek soyutlama düzeyinde kapitalizm- de iki ana sınıftan söz edersek, yine aynı soyutlama düzeyinde, “işçi sınıfının ileriye doğru attığı her adım onun örgütlü gücü ve mücadelesiyle gerçekleştirilmiştir””, diyebiliriz. Ama her ülkenin işçi sınıfının yapısı ve dinamikleri ve atılan her adım somut olarak incelendiğinde, o yüksek soyutlama düzeyi terk edilir. Özellikle de, “haklar nasıl sağlandı?” tartuşmasını işçi sınıfı hareketinin sendikal ve siyasal pratiğinde öneriler geliştirebilmek amacıyla yapıyorsak, çok yüksek düzeylerde soyutlamalarla ve “son analizde”” yaklaşımlarla yetinemeyiz 

Tekrar ediyorum. Yazımın hiçbir yerinde, "“Türkiye'de işçi hakları lütufla verildi” anlamına gelecek bir cümle yer almamaktadır. Ancak Ş. Güzel, söylemediğim ve öyle olduğuna inanmadığım için de söyleme yeceğim bir anla yışı bana mal etmeye çalışıyor. Kendisi ise “mücadele tezini” savunduğunu tekrar açıklıyor. Ş. Güzel şöyle yazıyor: 

“Türkiye'de işçi haklarının nasıl tanındığı konusunda şimdiye kadar iki tez vardı. Birincisi, ... lütuf” ya da “işçi hakları tepeden verildi” tezidir. İkincisi daha öncede birçok kişinin.savunduğu ve benim de, yaptığım araştırmalar ve yayınlarımın ışığında katıldığım mücadele tezidir. Y.Koç birinci teze yakın bir tez ileri sürüyor.” (s. 42) 

“Lütuf tezini savunanlar Türkiye'de işçi hakları konusunda hiç mücadele yapılmadığını veya yapılan mücadelelerin öyle pek önemsenir şeyler olmadığını iddia ediyorlar. Y. Koç da onlara katılıyor.” 
(5.42) 

“У Кос, işçi mücadeleleri olmadan işçi haklarının kabul edildiğini ispat etmek için... herkesçe bilinen klasik alıntıyı yapıyor.” (5.46). 


Ş.Güzel bu iddiaları doğru değildir. 


Bu konuda böyle basitçe sınıflandırılabilecek yalnızca iki tez yoktur. Hayatın karmaşıklığı böylesi- 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ne basit iki teze sığdırılamaz. Temmuz 1 985'teki yazımda anlatmaya çalıştığım, bu “iki tez” yaklaşımı- nın temelde hatalı olduğuydu. Ben de, Ş.Güzel'in iddia ettiğinin aksine “lütuf” tezinin savunucusu değilim. 

Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini işçi sınıfının kuracağına inanan, çeşitli aralıklarla 15 yıldır sendikalarda çalışan bir insanım ve kendim de işçiyim. 
Türkiye işçi sınıfı hareketinin sendikal ve siyasal pratiği içinde yer alan bir insana ““işçi hakları lütufla verildi tezini savunuyor” diyebilmek önce mantıkla bağdaşmaz. 


Genellemeler 


Ş.Güzel, Temmuz 1985 tarihli Saçak ta Türkiye sendikacılık tarihi ve hakların sağlanması konusunda kolay genellemeler yapılmaması yolundaki uyarılarımı eleştiriyor ve benim yaptığım bazı genellemelerden örnekler veriyor. 

Genellemeler belirli düzeylerdeki soyutlamalardır. 
Hangi düzeyde soyutlama yaptığınıza, ele aldığınız konunun özelliklerine ve genellemeyi formüle edişinize göre, belirli bir konuda genelleme yapılabilir de, yapılmayabilir de. 

Yazımda ve daha başka yerlerdeki yazılarımda genellemeler yaptım ve yapıyorum. Bazı genellemelcrimde daha ihtiyatlı bir dil kullanıyorum. Temmuz 1985”teki yazımdaki genellemelerimde yer alan, ““birçok durumda", ““azgelişmiş ülkelerin çoğunda", “sanırım”, ““genellikle” gibi kavramları da bir ihtiyat payı olarak kullanıyorum. Genelleme yapılmadığı takdirde tek tek olaylara boğulur gider insan. 

Ancak genellemenin de doğru olması gerekir. 

Ben, Temmuz 1985 tarihli Saçak”ta yayınlanan уаzımda, geçmişten günümüze Türkiye'de işçi haklarının sağlanması konusunda genel yöntemc ve etmenlere ilişkin değerlendirmeler dışında bir genelleme yapmadım. Bu konularda yapılan genellemelere de kuşkuyla bakıyorum. İzninizle nedenini açıklayayım: 

Üzerinde çalıştığım konulardan biri, Türkiye'de işçi hareketine ve sendikacılığa ilişkin yayınlar kaynakçası hazırlanmasıdır. Bu kaynakçaların bir bölümü 1981 ve 1982 yıllarında ODTÜ Gelişme Dergisi ‘пае yayınlandı. Bu çalışmalar nedeniyle Türkçe'de ve yabancı dillerde Türkiye işçi hareketi ve sendikacılık hareketine ilişkin binlerce kaynağı elden ge- 
2 Koç, Y., “Türkiye'de İşçilere, İşçi Hareketine ve İşçi Sendi- 


kalarına İlişkin Kitap ve Broşürler (1960-1980), V”, ODTÜ Getişme Dergisi, 1981, Cilt 8, No. 1-2, s. 577-646. 


Koç, Y., “Türkiye'de İşçilere, İşçi Hareketine ve İşçi Sendikalarına İlişkin Kitap ve Broşürler, (1960-1980), 11”, ODTÜ 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çirdim. Özet olarak şunu söyleyebilirim: Türkiye”- 


de işçi sınıfı tarihinin kolektif bir çabayla ve bilirascl bir anlayışla yazılması gerekmektedir. “Yeniden yazılması" bile diyemiyorum, çünkü mevcutlar çok yetersiz. Bu konuda en ciddi çalışmayı gerçekleştirmiş olan Oya Baydar, Türkiye İşçi Sınıfı Tarihitt) kitabının önsözünde şunları söylüyor: 

“Günümüzde, işçi sınıfı tarihi gibi kapsamlı konuların kişisel araştırıcıların değil, geniş araştırma kurullarının işi olduğuna inanıyorum. Ancak koşullar bugün için sadece kişisel çalışmaya olanak verdi. Bu bakımdan kitabı okurlara tüm eksikliklerini bilerek, önümüzdeki yıllarda kollektif olarak geliştirilmesi gereken bir ilk taslak olarak sunuyorum.” 3 

Oya Baydar'ın kitabı 1925'e kadarki dönemi kapsıyor. Daha sonraki dönemlere ilişkin aynı titizlikte bir çalışma vok. Ayrıca Tür kiye işçi sınıfı tarihinin yazılması Türkiye'de kapitalizmin gelişimi tarihiyle bağlansılıdır ve bu konuda (bu isimli yayınlar varsa da) doyurucu bir çalışma henüz yoktur. 

Ві konudaki sorunlara ilişkin birkaç örnek vereyim: 

Mevcut işçi sınıfı tarihlerinde memurlar yer almamaktadır. “Memur” kavramı, ülkede yürürlükte bulunan yasaların yaptığı bir tanımdır. Memurlar diye bir toplumsal sınıf yoktur. Memur statüsünde çalışan ücretlilerin büyük bir bölümünü ücretli işçi kabul etmek gerekir ve işçi sınıfı tarihierinde memurlar ve mücadeleleri de yer almalıdır. 

Türkiye işçi sınıfının alışkanlık, yetenek ve geleneklerinin oluşması açısından Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in ilk on yılları önemlidir. Ancak bugüne damgasını belirleyici olarak vuran son 40 yıllık dönemdir. Fakat Türkiye'de son 40 yıllık süre için bile işçi şavıları. ücretler, toplu iş sözleşmeleri, grevler, diğer iş uyuşmazlıkları ve işçi eylemleri konusunda yüvenilir veri yoktur. Devletin çeşitli birimlerinin bu alanda aynı konudaki rakamları bile çelişkilidir.* 

İşçi hakları mevzuatla veya toplu iş sözleşmeleriyle tanınır. Mevzuata veya toplu iş sözleşmelerine geçmeden uygulanan haklar çok sınırlıdır. Bireysel hizmet akdi de hak sağlar, ama konumu” açısından önemsizdir. Türkiye'de hakların nasıl sağlandığı tartışmasında ınutlaka kullanılması gereken bir kaynak, yasalara ilişkin Meclis tartışmalarıdır. 1961 Anayasası ve 1963 yılında kabul edilen 274 sayılı Sendikalar Yasası ve 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası'na ilişkin Meclis tutanakları yayınlandı. Tatil-i Eşgal Yasası (1909) tutanakları da mevcut. Ancak bugüne kadar okuduğum veya elden 


3 Baydar Oya, Türkiye İşçi Svulı Tarihi (1). Mmtograph Federal 
Almanya. 1982. ў. 7. 

4 Daha ампир bilgi için bkz.: Koç. Y., “Türkiye'de Çalışma 
Yaşamına İlişkin Veriler. Veri Kuynmukları ve Özellikleri”, OD-ТС Gelişim Dergisi, 1982. Cilt 9, No, 2, € 213-278, 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geçirdiğim metinlerde işçilere hak sağlayan diğer yasaların Meclis görüşme zabıtlarına hirkaçörnek dısuların Meclis görüşme zabıtlarına birkaç örnek dıtutulduğunu görmedim. 

Toplu iş sözleşmeleri konusunda yapılan araştırmalar da çok yetersizdir. 

Daha da ötesi, Türkiye'deki sendikaların genel kurullarına sunulan çalışma raporları bile derli toplu olarak araştırmacılara açık hiçbir kitaplıkta mevcut değildir. Birçok sendikalarda bile kendi yayınları yoktur. Birinci el kaynaklar özellikle bu sendikaların vönetim kurulu karar defterleri, genel kurul kararları, çalışma raporları, dergileri, gazeteleri, tüzükleri ve diğer yayınlarıdır. Bu nitelikteki birinci el kaynakların büyük bir bölümü dağınık durumdadır ve kayıptır. 

Bu alandaki çalışmaları zorlaştıran önemli diğer bir etken, Türkiye'de sol hareketin tarihidir. 

Meta Tunçay”ın değerli çalışması sayesinde5 1908-1925 döneminde sol hareketi ve sol hareketin işçi sınıfı ile bağlarını önemli ölçüde biliyoruz. Ancak daha sonraki dönem ve özellikle Ş. Güzel'in atıf- ta bulunduğu (5.47) 1930'lu yıllar kalın bir sis perdesi arkasındadır. 1930”lar ve 1940'larda Türkiye”- de sol hareketin yapısı, iç ilişkileri, gruplaşmaları ve işçilerle ilişkileri konusunda değerlendirme yapabilmek oldukça zordur. TKP tarihini TAP içindeki ayrılıklarda taraf olmuş bazı yöneticilerin yayınlanabilmiş anılarından veya anti-komünistlerin yayınlarından öğrenmek yetersizdir. 1930'lu yılların dava dosyaları ve muhtemelen Türkiye dışındaki parti arşivleri incelenmeden, Türkiye işçi sınıfı tarihi yazılamaz. Ş.Güzel'in bu olanağı bulduğunu da sanmıyorum. 

Burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. 

Ş.Güzel sürekli olarak ““birinci el kaynak””lardan söz ediyor. ““Birinci elden kaynak”” olarak neyi anladığını bilmiyorum.6 Kastettiği gazeteler ve dergilerse, bunlara fazla güvenmemesini öneririm. Yakın 
zamanlara ilişkin bir örnek vereyim. Türk-İş'in 1986 
yılı Aralık ayında yapılan 14. Genel Kurulu”nu, genel kurulun epey öncesinden ve yakından izleme olanağım oldu. Basında bu konuda çıkan haberlerin de tüme yakınını okudum. Özetle: Gerçek te olanların ancak yüzde 20”si basında yer aldı. Basında yer alan haberlerin de yarısından fazlası gerçek değildi. Gazetelerin ve dergilerin “işçi-işveren ilişkisi uzmanı” muhabir çalıştırdıkları bugünkü durum bu. Bundan 40-50 yıl önceki haberlerin sağlıklılığı (hükümetlerin basın üzerindeki denetimi de gözönünde bulundurulursa) çok daha kuşku götürür. 

“Birinci elden kaynak” sendikaların ve sendika 


5 Tunçay Mete, Türkiye de Sol Akımlar (1908-1925), 3. Basımı, 
Bilgi Yayınevi, Ankara 1978. 

6 5 Güzel şunlar: yazıyor: “Bu konudaki araştırmalarımı Fransa: 
daki arsi ler ile gazete, dergi, vb. birinci elden kaynaklarda sürdürüyorum (5. 44). 
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dışı işçi or gütler:relerin (yukarıda belirttiğim) belgeleri olsa gerektir. Arcak bunlara erişmenin henüz çok zor olduğuna değirimiştim. $. Güzel'in çalışmalarında da bunların yoğun бі? biçimde kullanıldığını görmedim. 

Bütün bunlar ve daha burada belirtemediğim noktalar ele alınmadan, ““Turk iye"de işçi hakları nasıl sağlandı?" sorusuna doğru yanıt verilebilir mi? Sendikaların, sendika birliklerinin. federasyonların ve konfederasyonların kamuoyuna açıklanmış ve açıkianmamıŞ belgeleri incelenmeden. kayda geçmemiş olavlar ve değerlendirmeler konusunda eski sendikacılaria konuşmadan, yayınlanmış anılar ve SSK Genel Kurul tutanakları ele alınmadan doğru değerlendirme yapılabilir mi? Yapılan değerlendirmelere güvenilebilir mi? Bence hayır. Genelleme yapılır. 
Türkiye işçi sınıfı hareketivle ilgilenen bir üniversite mensubu da geneliemc yapabılir, başka insanlar da. Ancak genellemelerin sağlıklı ve güvenilir olabilmesi için elde yeterli verilerin ve genellemelere temel olusturacak ön calışrnaların olması gereklidir. 
Ş. Güzel'in yayınlanmış çalışmaları ve mevcut diğer yayınlar önemlidir, ancak birinci elden kaynaklardan усісгіпсе yararlanmadıklarından ve genellikle gazete ve dergi haberleriyle yetindiklerinden veya yalnızca bir dönemi incelediklerinden bu alandaki genellemeler için vetersizdir. 

Bir up doktorunun bir sözü vardır: ” “Tıbbiyeden her yeni mezun doktor kendini Lokman Hekim, Harbiye'den her yeni subay da kendini Napolyon sanır” der. Toplumsal bilimler alanında lokman hekimliğin ve Napolyonluğun çok гог ulaşılan bir düzey olduğunu kavrayabilecek kadar uzun bir süredir sendikalarda çalışıyorum ve işçi sınıfı hareketiyle ilgileniyorum. Bu nedenle bugün kolaycı ve yanlış sınıflandırmalara ve genellemelere yanaşmıyorum. 
“İşçi hakları lütufla verildi” çok basit, tek boyutlu ve yanlış bir tezi savunmayacak kadar da hayatın içindevim ve işçi sınıfının gücüne inanıyorum. Türkive işçi sınıfının tarihi ve bugünkü durumuna ilişkin çalışmaların yetersizliği de, ““işçi hakların nasıl sağlandı” sorusuna bugünden genel bıryanıt verme- mi engelliyor; her dönemin tek tek ve ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerekli kılıyor. 


1961 Anayasası 


Ş.Güzel, 1961 Anayasası'nın tüm çalışanlara sendikalaşma (М.46) ve işçilere grev hakkı (M.47) tanıyan hükümlerinin hangi dinamiklerin sonucu ortaya vıktığını anlatmıyor. Ancak yine savunmadığım bir görüşü keyfi bir bicimde bana malederek değerlendirme yapıvoı. Şöyle diyor: 

“Yazısının genel çerçevesi içinde söylediklerine bakarsak. 1961 Anavasası'nda grev hakkiyla birlikte diğer toplu sosyal hakların tanınmasının esbab-ı mucibesi o sırada Milli Birlik Komitesi'nin ‘ilerici’ niteliği olmalı.” (s.45) 
Çeşitli ülkelerde ilerici nitelikte askeri miidahaleler olduğunu iespiti ayrıdır: Turkive'de 1961 Anayasası'nın ilerici nitelikleri hükümlerinin ağırlıkla 27 
Mayıs'ta askeri müdahaleyi yapan subayların ‘ilerici’ niteliğiyle açıklanması ayr:dız. Ben yazımda başka bazı ülkelerde birinci olguya dikkati çektim. 1961 Anayasası'nın ilerici nitelikteki hükümlerini bazı subaylarin з günlerdeki taruşinalı ““ilericiliğine” bağlamadım ve oğlanam. 

1961 Апа yasası Пе іш idi ak SÜYİĞÜİRİLLUR vi 
özetle bir biçimde şunlar: 

1960 öncesinde sendikaların суе sayısı ve gücü si 
nırlıdır. Sendikaların öneinli bir bölümünde iktidar- daki siyasi parti ile işbirliğini yeğleyenler yönetimdedir. Ülkede, işverenlere, hükümete ve devlete baбіті bir sendikacılık anlayış) yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Sendikalar üzerindeki baskılar nedeniyle sendikaların sesleri cılızdır. 27 Mayis sonrasında da, Kurucu Meclis'te ilgili maddelerin görüşülmesi öncesinde büyük mitingler, gösteri yürüyüşleri, nza kampanyalar: türü kitlesel nitelikte eylemler yoktur. 

Sol hareketin durumu ise Sedat Karaçam Gün dergisinin Ağustos 1987 sayısında şöyle özetlenmektedir: 

“1951 tutuklanmalarının sonucunu daha iyi anlayabilmek için, TKP iiderlerince de belirtildiği üzere, TKP”nin 1973 atılımına kadar vuriiçinde parti örgütü bulunmadığını belirtmek yeterlidir... Ancak bu dönem içinde 1954 yılında emektar komünist Dr. 
Hikmet Kıvılcımlı İlderliğinde büyük çoğunluğuyla işçi kadrolara dayanarak kurulan Vatan Partisi girişimini anmak gerekir. Ancak bu girişimin DP yönetimince yasaklanmış ve yöneticileri mahküm edilmiştir.”'7 

Bu konuda yapılması gereken, Anayasa'nın 46. ve 
47. maddelerine bu ilerici hükümlerin hangi dinamikler sonucu konduğunu incelemektir. Kanımca bu konuda CHP ve solcu avdınların çabaları belirleyici olmuştur. Ancak konunun daha incelenmesi ve tartışılması gerekir. 

1961 Anayasası'nda sağlanan haklar, 1963 yılında çıkarılan Sendikalar Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası ile sınırlanmış ve kısıtlanmıştır. 1963 yılındaki Sendikalar Yasası tabii ki 
1947 yılındaki yasadan (5018) iyidir, ama 1961 Anayasasından önemli ölçü de geridir. 1 965 yılında kabul edilen 524 sayılı Kamu Personeli Sendikaları Yasası da, anayasada memurlara tanınan sendikalaşma hakkını kuşa çevirmiştir. 1961-1965 döneminde haklarda bu geriye gidişin dinamikleri de tartışılmaktadır. 


Bu konuyu niçin tartışıyoruz? 


“İşçi hakları nasıl sağlandı?” sorusu. işçi sınıfı ha- 
7 Karaçam, Sedai, “Neden İki Parti?” Gün, Ağustos, 5.18 


reketinin sendikal ve siyasal pratiği içinde yer aianlar açısından çok büyük bir дпёше sahiptir. 

İnsanların özgürce, barış ve refah içinde yaşayabilecekleri bir Türkiye ve dünya istiyorum. Böyle bir Türkiye ve dünyanın yaratılmasındaki ana gücün de işçi sınıfı olduğuna inanıyorum. Kapitalizmin ve daha önceki üretim biçimlerinin sonuçlarına tepki olarak ortaya çıkan bazı hareketlerde (çevrecilik, femiліга: gibi), geleceğin toplumunu yaratacak nesnel niус «С gücü görmüyorum. 

İşyı sınıfına umut bağlamış ve kendisi de bir üvrw olan bır insan olarak beni en çok ilgilendiren konu, bu gücün yapısı ve dinamiğ!, sınıf bilinci ve örgütlenme yeteneği ve düzeyi, kendi örgütlü özgücünü kullanma alışkanlığı ve gelenekleridir. Ancak benim bu ilgim, Türkiye işçi sınıfı hareketinin sendika! ve siyasal pratiğinin dışındaki bir aydının veya üniversite mensubunun ilgisinden farklıdır. Ş. Güгегіе aramızdaki en önemli fark bu noktadadır. 

11. Tez kitaplarında ilk sayfada yer alan ünlü 11. 
Tezi anımsatayım: “Filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa, asıl önemli olan dünyayı değiştirmektir.” 


$. Güzel ıse şunları yazıyor: 

“Ben sadece Türkiye'de işçi hareketinin kendi iç dinamiklerini araştırıyorum. Ve şimdiye kadar yapuğım araştırmalar sonucunda bir m ücadele dinamiğini buldum. Gelecekte işçi sınıfının ne rolü oynayacağı konusunda peygamberlik yapmak, ahkâm kesmek ne haddimize!” (5.49): 


Ş. Güzel, yazısının son paragrafında da benzer görüşleri açıkça dile getiriyor. 

İşçi sınıfının sendikal ve siyasi pratiği içinde yer alan insanlar içinse bütün bu araştırmaların amacı işçi sınıfının çeşitli ekonomik, toplumsal ve politik gelişmeler karşısında ola$ı davranışlarını kestirebilmektir. Bundan sonraki adım ise toplumsal ve politik gelişmelerin yönünü değiştirecek doğru ргоггатarın hazırlanması, doğru strateji ve taktiklerin formüle edilmesi ve doğru müdahalelerin zamanında yapılabilmesidir. Bu nedenle, “işçi hakları nasıl sağlandı?” sorusu bizi için “ilginç bir tartışma” konusu olmanın ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu konuda 5. Güzel ile aramızdaki fark da ünlü 11. Tez'de formüle edilmiştir. 


Sonuç 


“ссі hakları nasıl sağlandı?” sorusunu hangi nihai amaçla sormuş olursak olalım, bu konudaki sağlıklı tartışmalardan hepimiz yararlanabiliriz. Ancak bunun önkoşulu, görüşlerin çarpıtılmaması ve diya-Іова açık bir üsluptur. Dileğim, Mehmet Şehmus Güzel'in ve daha birçok araştırmacımızın katkılarıyla ve kollektif bir çabayla, Türkiye işçi sınıfı tarihinin yazılabilmesidir. 
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Nazi Almanyasında 


Fatmaegdi Berkiay 


Detlev J.K. Pecukert: 

Inside Nazi бегтапу: Conformity, Opposition, and Racims in Everyday Life, Yale University 
Press, 1987 

Robert J. Lifton: 

The Nazi Doctors: Medical Killing and the 
Psychologyof Genocide, Basic Books, 1987 


Claudia Koorz: 
Mothers in the Fatherland: Women, the Family and Nazi Politics, St. Martin"s Press 1987. 


Bernt Engelmann: 
in Hitler's Germany: Daily Life in the Third 
Reivh. Pantheon, 1987 


Richard Plant, 
The Pink Triangle: The Nazi War Against Homosexuals, Henry Holi and Co., 1987. 


Nazı Alınanyası denince insanın aklına ilk gelen, Hitler'in, Auschwitzlerin, toplama kamplarının canavar ruhlu doktorlarının, kısacası bütün o vahşetin ve hunltarlığın nasıl mümkün olabildiği sorusu. 
Alınanlar, bu soruya cevap vermek ve toplumsal kimliklerinde şiddetli bir parçalanma yaratan bu dönemle, zor da olsa yüzyüze gelerek artık hesapları kapatmak istiyorlar. Tarihçiler, son yıllarda, günlük yaşamı ve sıradan insanın deneyimini araştırarak bu soruyu cevaplandırmaya çalışıyorlar. Günlük tarihin, geçmişin tanımlanmasına bir somutluk ve özgüllük getirdiği açık. Bireysel ve kolektif deneyimlerin, olayların, algılama biçimlerinin renkli ve plastik bir anlatımı, geçmiş konusundaki kavrayışımızı derinleştirmeye, aklımız kadar Гапіагітігіп de harekete geçmesine yardımcı oluyor. 

Detlev J.K. Peukert'in “Nazi Almanyasının İçinde: Günlük Hayatta Uyum, Muhalefet ve Irkçılık” diye Türkçeye çevrilebileceğimiz önemli çalışması, Üçüncü Reich'ı, modernleşmeye ilişkin eleştirel bir tarihsel çerçeveye oturtarak Nazi öncesi ve sonrası dönemlerle bağlantısını kuruyor. Peukert, faşizmin, modern sanayi toplumunun bir parçası olan ve hâlâ 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Normallik Tutkusu 


da olmaya devam eden bölünmelerin, hastalıkların ve yıkıcı eğilimlerin ürünü olduğunu savunuyor. 

Naziler düzenli, türdeş ve çatışmalardan arınmış tir ulus yarattıklarını öne sürüyorlardı. Ne ki, Gestapo'nun, mahkemelerin ve sürgündeki Sosyal Demökrat Parti'nin halkın moraliyle ilgili gizli raporları, durumun hiç de öyle olmadığını ortaya seriyor. 
Günlük sohbetlerde ve dikkatsiz konuşmalarda, yaşam koşullarının kötülüğü, ücretlerin azlığı, Kilise üzerindeki baskılar sık sık dile getiriliyor. Ancak, ilginç olan nokta, siyasal muhaliflere ve Yahudilere uygulanan zulüm konusunda pek bir eleştiriye rastlanmaması. 


““Normalliğe”” duyulan özlemin bedeli 


Ayrıca, belgelerden, Hitler'in bütün sınıflar içinde popüler olduğu ve rejimin başarılarının parsasını topladığı, başarısızlıkların faturasının ise, her zaman olduğu gibi, liderin, “etrafındakiler””e çıkarıldığı anlaşılıyor. Belgeler, Hitler rejimi konusunda geniş bir kitlesel coşku olmasa bile pasif bir onayın varlığına işaret ediyor ki, bu da herhalde yalnızca, terörün bir ürünü olmasa gerek. Peukett'e göre, çoğunluğun Nazi rejimini onaylamasının en derinde уаtan nedenlerinden biri, krizlerle sarsılmış ve toplumsal referans noktaları birbirine karışmış bir halkın ““normalliğe”” duyduğu özlemdi. Irkçılık ve Yahudi düşmanlığı konusundaki eleştirilerin cılızlığının ve işkence görenlerle dayanışmanın zayıflığının önemli bir nedeni, buydu. Düzen уе ““normallik”” sağlamak amacıyla şiddet kullanılması, özellikle bu şiddet yabancı bir işçiye ya da ırksal, etnik veya cinsel bir azınlığa yönelikse, fazla bir tepkiyle karşılanmıyordu. Almanların çoğu, “çalıştırarak yok etme” ya da kamplarda ortadan kaldırma yöntemlerini açıkça savunmasalar bile bu sonuca götüren ideolojileri ve politikaları onaylıyorlardı. 


İyileştirmek için öldürmek 


İdeoloji ve politikayı etkin bir biçimde uygulayanların başında ise, Alman ırkının “'arı"'lığının “Yahudi kanı” yada eşcinsellik yüzünden yitirilmesi tehlikesi karşısında ““hastalığın kökünü kurutmak” gerekçesiyle harekete geçen doktorlar ve bürokratlar geliyordu. Nitekim, Dr.Lifton'un dediği gibi ““Nazi Doktorları: Tıbbi Cinayet ve Jenosidin Psikolojisi), kitle halinde öldürmeler “kirlenme ve hastalık bulaşması tehlikesi karşısında duyulan kitlesel korku””nun bir yansıması sayılabilir. Daha 1920'lerde ortaya atılan ve Nazilerin derhal benimsediği ““yaşamaya lâyık olan yaşam” teorisi uyarınca, yaşamın sona erdirilmesi başlıbaşına bir sağaltım süreciydi. 
Böylece toplumsal organizma, “iyileştirilmiş”? oluyordu. Bu teoriyi uygulayan doktorlar, Hitler ve taraftarlarınca “biyoloji askerleri” ilan ediliyorlar, ve ellerindeki iktidarla “anavatanı kurtarmak ve insan ırkının geleceğini biçimlendirmek yüce uğraşı”"na girişmiş canavarlara dönüşüyorlardı. Mutlak iktidar fantazileri ile sadizm elele gitmemesi çok zordu! 


Ahlâkları bozulacağına ölsünler 


Sadizmin kol gezdiği toplama kamplarında, tutukluların elbise kollarına renkli üçgenler iliştirilirdi: Yahudilere sarı, siyasilere kırmızı, adi suçlulara yeşil, Yehova Şahitleri'ne mor, serserilere siyah, eşcinsellere pembe. En kötü durumda olanlar ise, tahmin edilebileceği gibi, kollarında sarı ve pembe üçgenlerin oluşturduğu yıldızlar taşıyan Yahudi eşcinsellerdi. Birçok Nazi liderinin, gizli eşcinsellikleri yüzünden eşcinsellere zulüm yaptıkları bilinir. Ancak, Nazi ırkçı ideolojisi, tek başına, eşcinselleri yok edilecekler listesine koymaya zaten yeterliydi. 1941 yılına gelindiğinde Almanya'da “başka bir erkekle dürüst olmayan bir ilişkiye girişmenin”" cezası ölümdü. Nazi ahlâkının ikiyüzlülüğü, Auschwitz davasındaki bir tanıklıkta, bütün açıklığıyla sırıtıyordu: Kömür çaldıkları anlaşılan bir grup Polonyalı çocuk yakalaпір Auschwitz'e atılır. Çocuklar için henüz ayrı bir bölüm olmadığından çeşitli barakalara dağıtılırlar. 
Sonra doktorlar, “çocukların geceleri yetişkin erkeklerle birarada kalmalarının ahlâki bakımdan sakınсаһ olduğu” kararını alırlar. Bunun üzerine ““sağlık bölümü” ne götürülen çocuklar iğne yapılarak öldürülürler. Kampın ahlâkı da kurtarılmış olur. 

Nazi doktorları ne olağanüstü akıllı, ne de aptaldılar; tıpkı doğuştan canavar ruhlu, ya da otomat olmaya özel yatkınlığı bulunan kişiler olmadıkları gibi. Onlar, yalnızca, ideolojik bombardımanın canilere dönüştürdüğü sıradan doktorlardı. Başlıbaşına irkiltici bir saptama değil mi? 


Kadınların özgürlük korkusu 


Peki, ya marjinal bir grup sayılan kadınlar, onlar ne durumdaydı Naziler döneminde? Claudia Koonz'un önemli çalışması (Babavatanda Analar: Kadınlar, Aile ve Nazi Politikaları), genel olarak kadınların tarihinde Nazi özel bölümünü hiç de hoş ol- 


mayan bir sayfa oluşturduğunu ortaya koyuyor. Koonz'un kitabının önemi, yalnızca Hitler'e karşı direnen kadınları ya da Yahudiler gibi seçme hakkı bulunmayanları değil, ilk kez Nazi deneyimini onaylayan ve öğretilerini aile yaşamının en özel alanlarına uygulayan kadınları konu almış olmaşı, Kötap- ta, kadınlara ve cinsiyete karşı tutumunun Nazizmin çekiciliğinin odaklarından biri olduğu gösteriliyor. 
Bu tutum, yeni toplumun yapılandırılması ve düşmanlarının tarımlanması açısından, ırkçılıktan sonra ikinci sırada yer alan bir önem taşıyordu. Kadınlar, geleneksel olarak kendilerine ait olan alanda, günlük yaşamda, uyumu ve muhalefeti biçimlendirme- de canalıcı bir rol oynuyorlardı. 

Weimar Cumhuriyeti, kadınlara oy hakkı tanıyarak, onlara üniversiteleri ve iş alanlarını açarak, özgürleşmelerine yardımcı olmuştu. Ancak ilginçtir, bu kazançlar kadınları hoşnut etmekten çok korkuttu. 
Çocukluktan itibaren hazırlandıkları analık rolünün geleneksel beklentilerine uyan bu kadınlar, demokrasi ve seçme özgürlüğünün onları kargaşalık, normsuzluk ve rekabetle yüzyüze bıraktığını düşünüyorlar ve bundan kurtulmak için erkek egemenliğine 51- ğınmayı yeğliyorlardı. Otoriter yönetim, ulusa, ““düzen ve sağlık” getirecek, babaları da aileye daha sı-Кіса bağlayacaktı. Bu düşünceyle donanmış orta sınıf kadınları, Weimar Cumhuriyeti döneminde Nazi partisini destekleyen, ama ondan bağımsız örgütler kurdular. Devletin desteğiyle iyice gelişen bu örgütler, “yeni kadın”"a, cinsel özgürlüğe ve ““kültürel yozlaşma” ya karşı kampanya açtılar. Nazi liderleri bu kadın hareketini fazla önemsemediler: kadınlar nasıl olsa akılsız ve yeteneksiz, işe yaramaz varlıklardı. Hitler'in iktidara gelişiyle birlikte, Nazi taraftarı kadınların durumu iyileşeceğine, kötüleşti. 
Naziler, varolan kadın önderleri fazla bağımsız ve hırslı gördüklerinden alaşağı edip, yerlerine, kendi hiyerarşilerine kayıtsız şartsız boyun eğecek kadınları geçirdiler. Böylece, artık bağımsız bir Nazi kadın hareketinden söz edilmez oldu. Kaderin cilvesiydi bu! 


Direnme ve bireycilik 


Nazi Almanyasında varolan, yalnızca uyum ve düzen eğilimi değildi; ekonomik sıkıntıların, devletin özel hayata müdahalesinin eski geleneklerin yıkılmasının ve polis devleti denetiminin yarattığı derin bir hoşnutsuzluk duygusu da vardı. Bu hoşnutsuzluk, devletin önerdiği eintopf (pazar günleri tek öğünlük yemek) uygulamasını reddedilmesinden, arananlara yataklık etmeye kadar çok çeşitli biçimlerde yansıyordu. Gençlik çeteleri ve ““svving”” hareketi, Nazi ideolojisine direnme açısından özellikle önemliydi. 
Giyim-kuşamları, şarkıları, çalışma ahlâkını reddetmeleri ve daha özgür bir cinsellikle talepleriyle ayırdedilen işçi sınıfı gençleri, çeteler oluşturuyorlardı. 
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Orta sınıf gençleri ise, ““svving”” hareketi içinde caz tutkularını, kuşkuculuk eğilimlerini ve bireyleşme özlemlerini ortaya döküyorlardı. Bu tür uyumsuzluk örnekleri, Nazi değerleri olan disiplin, verimlilik ve militarizm ilkelerini reddettiği için, rejim tarafından çok tehlikeli görülüyor ve zamanında ölümle bile cezalandırılabiliyo rdu. 

Ne var ki, bu genç asilerin ve rejimi sabote eden binlerce kişinin katıldığı bir yeraltı hareketinin varlığına karşın, toplumun içinde bulunduğu parçalanma ve Nazilerin acımasız şiddet uygulaması, muhalefetin, Peukervin deyişiyle ““merkezileşememesine, yönelimin belir ginleşmemesine ve tarihsel olarak etkisiz kalmasına”” yol açmıştı. Direnişin, ister daha yüksek ücret, ister boş zamanların özgürce değerlendirilmesi, isterse de aile yaşamının devletin müdahalesinden korunması için olsun, bireysel bir çabayı içermesi, başarı yöneliminin ve bireyciliğin güçlenmesine vol açıyor, kişilerin atomlaşması sürecini hızlandırıyordu. Böylece, ““kamusal çerçeveleri”” ve ““sosyal sorumlulukları”” yok eden bu ““özel alan””a çekilme eğilimi, faşizmin aldığı pasif onayı pekiştiriyor ve savaş sonrası Almanyasınn özelliği olan bireyciliğin ve tutuculuğun yolunu açıyordu. 
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Ürkütücü sonuç: Faşizm eğilimi modern toplumun bağrında saklıdır 


Günlük yaşamın sıradan gerçekleri, Nazizmin Alman toplumu üzerindeki çelişkili etkilerini ve ona karşı olası direnişin ister istemez dar sınırlarını ortaya koyuyor. Peukert”e göre, Nazizm, Almanya”- nın geriliğinden ya da kendine özgülüğünden çok, endüstriyel sınıf toplumunun içine düştüğü ““modernleşme bunalımı””ndan kaynaklanmıştı. Üçüncü Reich ise, bütün iddialarına karşın, bu bunalımı ne önleyebildi, ne de ona çözüm getirebildi. 

Faşizm seçeneğinin, bütün modern toplumlarda kar gaşalığa, sapkınlığa ve düzensizliğe karşı bir düzen, sağlık ve normallik reçetesi olarak sunabilme olasılığının daima varolduğunu hatırlatan bu sonuç, sıradan bir insanın bir canavara dönüşebilme potansiyelini içinde taşıdığı gözlemiyle birleşince, sahiden ürkütücü bir niteliğe bürünüyor. Günlük tarihin araştırılmasının bir yararı da, toplum düzeyinde olduğu kadar birey somutunda hesaplaşmalara olanak sağlaması. Nazi Almanyasındaki günlük yaşamı irdeleyen kitaplar, yalnızca Almanlar için değil, 1987 
Türkiyesini yaşayanlar için de dersler içeriyor. 
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Kerbelâ 


Oral Çalışlar 


Bekir Yıldız'ın geçtiğimiz avlarda yayınlanan Kerbela! belgesel romanı, İslam toplumundayüzyıl. 
lardır süren bir ayrılığın ilk yıllarını anlatıyor. Peygamber Muhammed'in ölüm döşeğinde başlayan çekişme, halifelerin katledilmesiyle doruklara tırmanmış, etkilerini günümüze kadar taşımıştır. Kerbela, Hz: Ali'nin oğlu Hüseyin'in, Muaviye'nin oğlu Yezid tarafından öldürtüldüğü yerin adıdır. 

B.Yıldız, Muaviye ve Ali arasındaki iktidar kavgasından başlayarak gelişen olayları kendi mantığı içinde yorumlamaktadır. Son yıllarda bazı solcuların gözünde sempati kredisi yükselen İslamiyet, Kerbelâ romanıyla yeni bir hamle daha kazanıyor. 

Kitapta, Ali ile Muaviye, Hasan ve H üseyin ile Yeгіа karşılaşırılmakta ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Eserin kapağını çevirince Ali'nin öldürülmesiyle karşılaşıyoruz. Olaylar, Hüseyin'in Kerbela'- da katledilip, kafası mızrağın ucuna geçirilerek Şam sokaklarında dolaştırılması ve bir tepsiiçinde Yezid'e sunulmasıyla son buluyor. 

Bekir Yıldız, romandaki yorumuyla Ali'nin yanındadır. Ancak Ali'nin değerlendirilişi ve betimlenmesi, tarihsel gerçekler ışığında oldukça tartışmaya açıktır. Yıldız'a göre, Ali ve oğulları halkın, adaletin ve mazlumun temsilcisidir, Muaviye ve oğlu Yezid ise zorbalığın ve haksızlığın. Bu hükümlerin ötesinde. Ali ve oğullarının inançları, inanışları idealize edilmektedir. Romanda Ali için şunlar söyleniyor: ““Hazreti Ali, Ramazan ayının yirmiyedinci gecesi, yüreğinde hiçbir dünya malının hırsı olmaksızın yatağına girdi””? , ““Yüreğine kilitlediği dünya gözünü aralayıp yaşadığı şunca vıldan beri, yalana 


1 Bekir Yıldız, Kerbelâ. Cem Yayınevi, İst. 1987, 2. baskı. 
2 age: 5-15. 


bulaşmamış dudaklarını kıpırdattı Hazreti Ali.” 3; ““Bir insan değil de, bir dağ yürüyormuş gibi geldi, mescitin önünde, pusuda bekleyenlere. İşte, işte bır dağı devireceklerdi yere. Titremeye başladılar. Birkaç soluk daha bekleselerdi, kaçıp dağılacaklardı belki de, Kufe sokaklarına"? ; ““Yalansız gözleri büyüdü, ışıldadı, şimşekleşti.””5 : “Dünyadan göçtü, göçecekti. Her soluk alışında yerde, gökte ne kadar canlı varsa soluklarıyla can katmak istiyorlardı ona. 
Ama, her canlı gibi, öldü ölecekti Hazreti Ali de. 
Yüzünde ölmenin değil, dirilmekte olmanın sevinci, şaşkınlığı vardı sanki.”6 ; “SİZ; siz olun, zalime boyun eğmeyin. Zalimle, masum kavgaya tutuşursa, hep masumun, mazlumun yanında olun. Ömür dediğin, şimşekten hızlı gelip geçer. Ama geriye, mazlumun yanında olanlar için, parıltısı sönmeyen bir ışık kalır ki, bu ışık mezarınızın bekçisi olur.””” 
Ali'nin oğulları Hasan ve Hüseyin'e ise romanda şu övgüler sıralanıyor: ““Dedesi (Muhammed) огаdaydı. Babası (Ali) oradaydı. Onların bir sesi vardı, şu dünyaya kalmış yadigâr. İşte o sesler duyuyor, duyuyor gibiydi. ‘Zalime karşı mazlumların yanında olun”, “İnsana ki düşmanınız bile olsa işkence etmeyin.'”8 ; “Ben, ben de bir kulum ey Muaviye” dedi Hasan. “İşte anlayamadığın bu senin. 
İnsanları ayırırsın birbirinden. Dinimiz, bütün insanların kardeş olduğunu buyurmaz mi?””? ; “Çünkü, hiç bir zalimlik ,onun (Hüseyin'in) ın ancından üstün age. s.16. 
age. s. 18. 
age. s.19. 
age. s. 21. 
age. s. 
age. s. 35. 
аге. s. 
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olamaz Yezid”im” 10, ““Hüseyin”dir... Çünkü inanmıştır o, oğlum.””11, ““Ama bilirim ki, Yezid'in önünde eğilirsem eğer, zalimlik azalacağına çoğalacaktır. Ben kendi adıma değil, inanmış ve inanacaklar adına, zalimin önünde, başımı dik tutmaya çalışırım.”12; “Ah” diye derin bir ses duyuldu Hazreti Hüseyin'den... Korkarım hep böyle olacak. İdamlar, işkenceler çoğaldıkça, insanlar sinecek. İnsanlar sindikçe de, idamlar, işkenceler daha çok artacak. İşte, işte ya Ömer, hiç olmazsa ben, boyun eğmemiş birisi olarak kalayım ki, senin de, torunlarına anlatacak bir efsanen bulunsun” 13; ““Güçlünün, her istediği olur inancını yıkmak, ne hazin ya da пе ulu bir yazgıdır ki, benim boynuma borç olmuştur... 
Ben, benden sonra gelecekleri de düşünerek, bir insanın ne kadar güçlü olursa olsun, gene de, gücünü kıracak birilerinin şu dünyada var olabileceğini ortaya koymaya çalışırım. Bu inancımın karşılığında, kanımın akıtılmasına çoktan razıyım. Yani ey Ömer, 
kolladığım can değil, inançtır.” 14 

Kitap, bu tür çok sayıda idealist tasvirle uzayıp gidiyor. Hz. Ali ve oğulları, Hz. Muhammed'i soyundan gelen adil, dünya malında ve işlerinde gözü olmayan, insanlık ve doğruluk sembolü kişilerdir. 
Muaviye ve Yezid ise gaddarlığın, zorbalığın, acımasızlığın, korkaklığın, adaletsizliğin ve ikiyüzlülüğün temsilcileridir. 

Kitapta Alevi-Sünni ayrılığı, aşina olduğumuz mezhepçi bir anlayışla kaleme alınmıştır. Kökü Ali” ye dayanan Alevicilik kavgası, kutsal ve haklı bir temele oturtulmaktadır. Bu doğruluk pınarının başlangıcı Muhammed'e kadar uzatılıyor. 


12 Eylül öncesi siyasi ayrılıklar, özellikle mezhep 
ayrımının güçlü olduğu yerlerde, mezhep çatışmasına dönüştürülmüştü. Özellikle sağcı cinayet şebekeleri, bu ayrılığı körüklemişler ve yararlanmışlardır. Ülkemizin geriliğinden güç alan bu kapışma, o yıllarda ne yazık ki, bazı sol gruplarca da, kitle temeli yaratmak adı altında benimsendi ve mezhepçilik gibi çağdışı bir ideolojik çizgiye prim verildi, zaman zaman teslim olundu. 

Bekir Yıldız'ın kitabı da aynı yönelimin sanatsal alandaki yansıması tehlikesini taşıyor. Kerbelâ romanıyla ortaya konan ve duygusal, metafizik öğelerle süslenen olayların tarihsel boyutu gerçekte neydi? Ali ile Osman, Ali ile Muaviye, Hasan ve Hüseyin”le Yezid arasındaki kavganın kökleri hangi toplumsal çatışmayı yansıtıyordu. 

İslamiyet'teki ilk kapışma Hz. Muhammed'in ölüm döşeğinde başlamıştı. Peygamber, dünyayı terke hazırlanırken, ayrılığın tohumları da ekiliyordu. 
10 
11 
12 


13 
14 


age. s. 65. 
age. s. 66. 
age. s. 112, age. s. 114. 
age. s. 117. 
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Öyle ki, iktidar kavgası yüzünden inananlar kalabalığı vüce önderlerini terk edip, çekişme alanına koşuyorlardı. ““Bu sırada Sahife Oğulları Çardağı”nda toplananlar , Hilafet sorununu tartışırken, Hz. Peygamber'in naaşı yanında en yakınlarından başka 
kimse kalmamıştı.” 15 

Çardak'ta Ebubekir ilk İslam halifesi seçildi. Bu seçime ve aceleye kızan Peygamberin kızı Fatma, damadı Ali ve diğer yakınları, seçimle uğraşanlar Muhammed'in ölümüne yetişemeden büyük bir sessizlik içinde Muhammed'i öldüğü odanın içine bir çukur kazıp aceleyle gömüverdiler. Cenazeye Peygamber'in çok sevgili eşi Ayşe bile babası Ebubekir'i seçtirmekle uğraştığından kocasının gömülmesinde bulunamamıştı. O, manzarayı şöyle anlatır: “Biz kazma kürek seslerini duyunca Resüllullah'ın defnedildiğini anladık.””16 

B.Yıldız”ın, dünya malında dünya işlerinde gözü olmadığını iddia ettiği Ali, Ebubekir'in halifeliğini benimsemedi ve gidip ona biat etmedi. İkisi arasındaki soğukluk Muhammed'in mirası yüzünden iyice koyulaştı. Peygamber'in kızı ve Ali'nin karısı Fatma, halife Ebubekir'e haber gönderip, babasından miras kalan Medine'deki bağ ile Hayber ve Fedek arazisinin beşte birini ister. Ebubekir ise, ‘Veremem! 
zira Allah'ın Resulü, bizim mirasımız yoktur, buyurdular. Bıraktıklarımız sadece sadakadır, buyurdular?” diyerek talebi reddeder. 

Babasından altı ay sonra Fatma da öldü. Hazreti Ali, ancak eşi öldükten sonra Halife Ebubekir'e biat eder. Fakat ilk halifeliğin kendisine ait olduğu inancıyla Ebubekir”den hep uzak durur, köşesine çekilip felsefe ile uğraşmaya koyulur. Ebubekir'den sonraki halife Ömer'le uzakta olsa bir yakınlık kurabilir. Ancak bu yıllarda ““Allah”ın Aslanı” Ali gitmiş, yerine sakin köşesinde fikir üreten ve alttan alta muhalefet yürüten bir Ali gelmiştir. 


Ali'nin siyasi mücadeleye yeniden aktif olarak katılması, Üçüncü Halife Osman dönemindedir. Artık büyüyen ve zenginleşen İslam toplumu, eski göçebe halinden, yerleşik, oturaklı bir topluma dönüşmektedir. Zenginlik, farklılaşmayı da beraberinde getirir. Eskiden yoksul Medine muhacirleri olan ve kıt kanaat yaşayan savaşçılar, ganimetlerin çapı arttıkça refaha kavuşuyorlardı. Kazanç büyüdükçe, toplum içinde imtiyazlı bir zümre ortaya çıkıyor ve aslan payını eline geçiriyordu. Üçüncü Halife dönemi, bu farklılaşmanın belirgin olarak ilk ortaya çıktığı dönemdir. Ayrışma, haksızlığı ve yolsuzluğu da beraberinde getiriyordu: 

“(Osman Dönemi) Mesela Afrika fetihlerinden- 
1. Hanbel, Müsned, VI. 62, 242, 274 Taberi, 2. 452, 455 aktaran Mustafa. Yağmurlu. Hz. Ali, Beyan Yayınları, İst. 1984, s. 84. 
age. s. 16. 

N.F.Kısakürek, Hz. Afi, Büyük Doğu Yayınları, Mayıs 1984, s.239. 
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gelen ganimetlerin beşte bir payı o kadar büyüktü ki, bunları belli başlı bir vahid etrafında birleştirip, hak sahiplerine dağıtmak imkânsız denilecek kadar zorlaşmıştı. Bunun üzerine mallar, topyekün, Hazreti Osman'ın arncaoğiu Mervan İbn-i Hakeme satılmış, oda pek ucuza aldığı bu malların borcunu bile ödemeyerek harp ganimetlerini kendine bir nevi ihsan sayarcasına hissiz kalmıştı. Bu kadarla da kalınmamış ve kainatın efendisi (Peygamber) tarafından vakfedilen F edek arazisi halifece devlete ait kabul edilmiş ve yine Mervan'a kiralanmışıı.”'18 

İslamiyet'in ilk yıllarında ganimetin beşte biri peygambere verildikten sonra geriye kalan savaşçılar arasında eşit olarak bölüşülüyordu. Ekonomik planda demokratik sayılabilecek bu yaklaşım, siyasi yönetim alanına da yansıyordu. İslam öncesi Araplar, kabile demokasisi denilebilen bir sistem içinde yaşıyorlar, yöneticilerini kendileri seçiyorlardı. İslamiyet'in kuruluş döneminde de bu gelenekler büyük ölçüde sürdürüldü. “Hayatta kalan şehabenin en yaşlı ve ileri gelen kimselerinden müteşekkil ve “eş-şura” denen bu heyetin ana hukuki yapısını göstermektedir ki, eski Arabistan'da yer alan ve seçim esasına dayalı kabilevi şef mefhum ve anlayışı verasete dayanan hükümdarlık tatbikatına üstün gelmiştir””19 Bu göçebe savaşçılığın genel karakteristiğidir. Başlangıtça İslamiyet, geçmişte olduğu gibi, yağınaya dayanan bir savaşçılık temelinde örgütleniyordu. 
Topluluk büyüdükçe eski gelenekler bir yana itiliyor, yeni bir devlet şekillenmesi ortaya çıkıyor, yönetim adım adım, kitlelere yabancılaşıyordu. Yağmadan elde edilen geliri sürekli yükselen Hilafet makamının elindeki maddi olanaklar, bir devletin kurumlaşmasını sağlayacak, düzenli ve sürekli bir ordu kurabilecek boyutlara ulaşıyordu. 


Yorumcular ilk yılların katılımcılığını ve özelliklerini şöyle değerlendiriyorlar: “Muhammed Peygamber ve Halife Ömer döneminde birlikte karar alma, usulü vardı (şura meclisleri). Günümüz terimiyle burada bir “katılmacı” uygulama уа da “doğrudan demokrasi’ esintileri bulunabilir. Ancak önceki çağların doğrudan demokrasilerinde yalnız “yurttaşlar"a açık olan sistem, burada da yalnız “müminleri” (Müslümanları) içeriyordu. Dolayısıyle bu da kısmi idi ve eşitlikçi değildi. Ayrıca “devri saadet demokrasisi? 
kurumsal ve sürekli bir yapılaşmaya da gidemedi, çok geçmeden yerini bireysel-mutlak yönetimlere bıraktı. Hıristiyan ortaçağı gibi İslam'ın ortaçağı ve hatta sonrası da mutlakiyetçi monarşilere geçti.””20 

Osman dönemindeki gelişmeler, iktidarın topluma yabancı laşmasının ve toplumdan kopuş sürecinin ilk işaretleridir. Kurucu Müslümanlardan fazla 
18 age. s. 277. 


19 Prof. Dr. Philip Kitti, İslam Tarihi І, Boğaziçi Yayınları, İst. 
1980, s.274. 


20 Bülent Tanör, 11. Tez Sayı 6. 


çıkar elde edemeyenler daha katılımcı ve daha eşitlikçi bir dönemin ellerinden kayıp gittiğini görmenin sıkıntısı içindedirler. Bu sürece paralel olarak zenginyoksul ayırımı büyümekte, hizipler aras: kavga yaygınlaşmaktadır. 

Ali, yabancılaşma sürecinin hız kazandığı koşullarda, artan memnuniyetsizlikten yararlanabileceği ve iktidarı yakala yabileceği inancıyla aktif bir muhalif olarak ortaya atıldı. Osman dönemi yolsuzlukları artık açık açık eleştiriyor, karşı sesler güç kazanıyordu. Ali, büyümeden zarar gören ve görevli olarak daha yoksul kalan kesimlerin desteğini almaya da önem veriyordu: “Eğer isteseydim saf bal, arı buğday ve ipek giysiler gibi dünya zevklerine giden yolu seçerdim;fakat Hicaz ve Yemame'de hiç doymayanlar ve bir ekmeği bile bulamayanlar varken, arzularım beni peşlerinden sürükleyip, iştahım beni güzel yemekler yemeğe götüremez. Çevremde aç karınlar ve susuz ciğerler varken doymuş bir işkembeyle mi yatayım? Dünyanın güçlüklerini halkla paylaşmadıktan sonra kendime ‘müminlerin emiri? denmesine razı mı olayım? Yoksa hayatın zorlukları karşısında onlar için bir örnek mi olmalıyım?... Ali, bulduğunu yesin ve çayırlıktan midesini doldurup yatan sığırlar veya otlayıp yeşil çayırları yedikten sonra ağıla giren keçiler gibi uykuya mı varsın?””21 

Osman döneminde, zenginleşmeyle birlikte ortaya çıkan yolsuzluk ve haksızlıklara karşı duyulan tepkiler oldukça yaygınlaşmıştı. İslam kaynakları bu türden örneklerle doludur; “Ebu Zer Hazretleri meydanlarda dolaşıyor, Medine'de yükselen binaları, sofraları dolduran nefis yemekleri, vücutları kuşatan süslü elbiseleri gördükçe hayıflanıyor ve bu dünya hevesi karşısında Kuran'dan ayetler okuyarak zaruri ihtiyaçlar dışı mal ve para hırsına düşenleri ayıphyordu... Her yerde ve her köşede, mübarek dudaklarına aynı nakaratı dolamış çırpındı durdu.” ”22 

Aslında bütün bu muhalefet bir dönemin gerıde kaldığını haber veriyordu. Ebu Zer tarafından yöneltilen eleştiriler ise, İslam gerçeğinin nasıl idealize edildiğini de gösteriyordu. İslamiyet bir dünya diniydi. 
Kurulduğu andan itibaren ganimet paylaşılması temelinde örgütleniyor ve her zaman en büyük pastayı yöneticiler yiyordu. Zaten Muhammed'in ölümüyle boşalan ve 3. Halife'nin öldürülmesiyle sonuçlanan iktidar kavgaları da pastayı paylaşmak için degil miydi? 

Osman dönemi, bir nicelik ve nitelik birikiminin sonucuydu, bir sıçramanın sancılarının yaşanmasıy- 
41. Muhammed'in karısı, Ebubekir'in kızı Ayşe, Osman döneminde ortaya çıkan bu değişikliği şöyle dile getiriyor: “Ebubekir ve Ömer devirleri aynen saadet zamanında olduğu gibi geçti. Osman zamanında 


21 Nehc'ül Belağa, 45. mektup, aktaran M. Yağmurlu, 
Hz. Ali, 5.114-115. 
22 N.F. Kısakürek, Hz. Ali, s. 283. 
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ise mülk ve sultanlık kokuları hissedilmeye başadı.”23 Evet, “mülk ve sultanlık kokularıydı” bu kargaşalığın, bu sancının nedenleri. Tepki yaygınlaştı, direniş sonunda Halife Osman'ın ölümüyle noktalandı. 

Artık Halife Ali'ydi. Ali, İslamiyet'in düzenli devlete ve mutlakiyetçi monarşiye gidişine karşı eğilimin temsilcisiydi. Ama tarih başka yönde işliyordu. 
Osman döneminde sistemleşmeye başlayan süreç, yeni bir gelişmeyi zorluyordu. İslaıniyet, aruk küçük bir kabilenin ideolojisi olmaktan çıkmış, adım adım imparatorluğa yürüyen bir toplumun, dünyaya nizam verme rehberi haline dönüşmüştü. Ali tarihle savaşıyordu. O, artık geçmiş ve bir daha dönülmeyecek bir dönem için boşuna direniyordu. 

Muaviye ile Ali arasındaki kapışma işte bu zemin üzerinde gelişti. Muaviye, akrabası olan Osman döneminde başlayan devletleşme ve bir anlaşma ilerleme sürecinin temsilcisiydi. Ayrılığın, hümanizmle, zulüm ve zorbalıkla fazlaca bir ilgisi yoktu. Ali de bir İslam aristokratıydı, Muaviye de. Ali, kılıç zoruyla yayılan bir dinin en gözü pek savaşçılarındandı. Öldürme ve çıplak zor, onun ve tüm o dönem savaşçılarının temel felsefesiydi, Kelle uçurmak, kervan yağmalamak, karşı kabilenin mal ve mülkünü kadınları dahil paylaşmak İslam'ın kuruluş yılları- nın en belirgin gelişme ve genişleme yöntemiydi. İslam Anayasası Kuran zaten şiddeti ve korkutmayı savunmuyor muydu? Peygamber Muhammed ve onun en yakın silah arkadaşı Ali, Medine'deki iktidarlarını pekiştirmek için 600 Yahudi'yi toptan imha edip, kellelerini çukurlara doldururken hangi insancıl ideoloji adına hareket ediyorlardı? 

Ali ile Muaviye arasındaki fark devlet felsefesi üzerineydi. Muaviye artık gündeme gelen bir devletin kuruluşunun temellerini atıyor, Ali ise eski kabile savaşçılığını yaşatmak istiyordu. Bu yüzden daha katılımcı bir eğilimi de temsil ediyordu. Ali'nin oğlu Hüseyin”le, Muaviye'nin oğlu Yezid arasındaki kavga, bir dönemin sona erdiğinin savaş alanında ilan edilmesiyle nok talanıyordu. 

Muaviye ve oğlu Yezid'in izledikleri siyasi çizgi, tarihi gelişmeye daha uygun düşüyordu. Nilekim ilk büyük İslam devleti olan Emevi İmparatorluğu'nun temelini onlar attılar. İslam tarihçileri Muaviye olayını şöyle anlatıyorlar: “О (Muaviye), Suriye ordu- 


23 N.F. Kisakürek, //z. Al. « 282. 
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sunu meydana getiren hamınaddeyi öyle bir kamçılamıştır ki, neticede bu kuvvetler İslam harp tarihinde birinci derecede nizamlı ve disiplinli k uvvetler olarak şöhret kazanmıştır. Askeri yapıyı o, eski pederşahi günlerden kalma köhne ve demode kabile teşkilau yapısından kurtarıp çıkarmıştır. Hükümetle ilgili birçok geleneksel görünüşleri ortadan kaldırmış ve ilk Bizans örneği ve temel yapısı üzerine sağlam, müstakar (istikrarlı) ve pek güzel teşkilatlandırılmış bir devlet inşa etmiştir. Bir herc-ü erc görüntüsünden tamamen uzak, nizam ve intizama dayanan bir İslam camiası geliştirmiştir. Tarihciler kendisini İslam tarihinde ilk defa bir “devlet arşiv dairesi” tesis eden ve “posta teşkilatı” ile ilk olarak ilgilenen kimse olarak gösterirler.”24 

Bu bir ilerlemedir, aynı zamanda İslamiyet'in “Кашітсі” ilk yılarının da sona ermesidir. 

Muaviye de,Ali de İslam ideolojisinin kahramanlarıdır. İkisi de bu ideolojinin yayılmasında önemli yararlılıklar göstermişlerdir. Nitekim İslamcılar ikisine de ayrı ayrı değerler veriyorlar. Ali'ye bir muhalif olarak ve yoksul kesimlere yakınlığı nedeniyle sempatiyle bakılabilir. 

Bu sempati, o günkü tarihsel süreçte bir siyasi tervihe de dönüşebilir. Böyle bir tercihte anlaşılabilir. 
Ancak bu siyasi yan tutuş, Islami ideolojinin yüceltilmesine yarayacak yorumlara dönüşürse, bir kayта başlamış demektir. İslamiyet dün yaya nizam verme iddiasındaki bir felsefedir. Bekir Yıldız'ın Kerbelâromanında Ali ve oğullarıyla ideolojik düzlemde kendi arasına bir sınır çekmemesi ve hatta belli bir mezhebin değer yargılarını kuvvetlendirecek panorama çizmesi, dikkat çekici ve anlamlıdır. Ali ile Muaviye arasında ideolojik tercih yapılamaz. В. Yıldız, Aleviliğin tarihsel yargılarıyla birleşerek ve onlara olağanüstü kıymetler bindirerek, ideoloji planında bir teslimiyetin sinyalerini de veriyor. 

Nereden nereye. 12 Eylül materyalizmle metafizik arasındaki sınırı da bazılarının kafasında birbirine karıştırdı. Kerbelâ romanı bazı solcu eleştirmenlerce zorablığa karşı inancın romanı olarak övüldü. Ama bu inanç hangi inançtı?U zerinde düşünülmek zahmetine bile katlanılmadı. Yüveltilen neydi? 
Yoksa böyle ayrımların önemi mi kalmamıştı? 

Kerbelâ, romanıda 12 Eylül döneminin bir ürünüdür. Ama olumsuz ürünü. 


24 Kiti. Дан Tarihi IK. з. 309. 
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